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         muziek: Piet Spoelstra bespeelt het orgel 
                      Onno Smit speelt op trompet 
         voorganger: Ds. Nico van Rijswijk  
 
Ieder jaar wordt op de Paasmorgen  
een nieuwe Paaskaars binnengebracht.  
Deze brandende kaars is een symbool van Christus,  
het Licht voor de wereld,  
verrezen uit het duister van de dood. 
 
Een diaken draagt de nieuwe Paaskaars binnen. 
 
 

De Gemeente staat op het teken van de cantor:  
 
Tijdens het binnendragen van de nieuwe Paaskaars zingen wij  
Gezang 593 : Cantor: Licht van Christus !   
                    Allen: Heer, wij danken U. 
 
Meteen gevolgd door Gezang 624   
Christus, onze Heer, verrees, halleluja ! 
 
Voorganger:  De Heer is waarlijk opgestaan! 
 
Genade voor u en vrede van God onze Vader 
en van Jezus Christus, de opgestane Heer.  
 
Onze hulp is de Naam van de Heer,  
Die hemel en aarde geschapen heeft, 
Die trouw houdt tot in eeuwigheid  
en niet laat varen de werken van zijn handen. 



Allen:  AMEN !  
 
De gemeente gaat zitten 
 
 
Gebed 
 
Zingen  619 Lof zij God in de hoogste troon 
 
Allen    Lof zij God in de hoogste troon, 
           lof zij zijn eengeboren Zoon, 
           die voor ons droeg der zonde loon. 
           Halleluja, halleluja, halleluja! 
 
Vrouwen    Des morgens op de derde dag, 
           toen voor het graf de steen nog lag, 
           verrees de Heer op Gods gezag. 
           Halleluja, halleluja, halleluja! 
 
Mannen    De engel sprak: Houdt moed, vreest niet, 
           ik ken de bron van uw verdriet: 
           gij zoekt uw Heer, Hij is hier niet. 
           Halleluja, halleluja, halleluja! 
 
Vrouwen    Hij is verrezen en Hij leeft. 
           De dood heeft voor het eerst gebeefd. 
           Komt, ziet waar Hij gelegen heeft. 
           Halleluja, halleluja, halleluja! 
 
Allen    Nu bidden wij U, Zoon van God, 
           omdat Gij opstond uit de dood, 
           geef ons nu uw genade groot, 
           halleluja, halleluja, halleluja! 
 
Allen    opdat wij, vrolijk en bevrijd, 
           lofzingen in der eeuwigheid 
           uw lieve naam gebenedijd. 
           Halleluja, halleluja, halleluja! 
 
1e  Schriftlezing Romeinen 6: 3-14 
 
Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We 
zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van 
de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, 
zullen wij ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met 
Hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten 
niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 
Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met Hem zullen leven, 
omdat we weten dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de dood, niet meer sterft: de dood 
heeft geen macht meer over Hem. Door zijn sterven is Hij voor eens en altijd dood voor 
de zonde; en nu Hij leeft, leeft Hij voor God. Zo moet ook u uzelf zien: dood voor de 
zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over 



uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. Stel uzelf niet langer in dienst 
van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar juist in dienst van God, als 
levenden die uit de dood zijn opgewekt. Stel uzelf in dienst van God als een werktuig 
voor de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder 
de wet, maar leeft onder de genade. 
 
Zingen 654  Zing nu de Heer, stem allen in   vers 1, 5, 6  
 
2e  Schriftlezing Marcus 16: 1- 8 
 
En toen de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria, de moeder van 
Jakobus, en Salome specerijen gekocht om Hem te gaan zalven. 
En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij bij het graf, toen de zon 
opging. En zij zeiden tegen elkaar: Wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf 
wegrollen?  En toen zij opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, want hij was 
heel groot. En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een 
jongeman zitten, gekleed in een wit, lang gewaad, en zij waren ontdaan. Maar hij zei 
tegen hen: Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de Gekruisigde. Hij is 
opgewekt! Hij is hier niet;  
zie de plaats waar ze Hem gelegd hadden. Maar ga heen, zeg tegen Zijn discipelen, en 
Petrus,dat Hij u voorgaat naar Galilea; daar zult u Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft. 
En zij gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want beving en 
ontsteltenis had hen aangegrepen; en zij zeiden tegen niemand iets, want zij waren 
bevreesd. 
 
 
‘De vrouwen bij het graf’ 
 
Zingen 657  Zolang wij ademhalen 
 
Preek 
 
Zingen 647  Voor mensen die naamloos 
 
Mededelingen & Collecte 
 
Dankgebed – Voorbede – Stil gebed – Gebed des Heren (Gezang 369 B)  
 
De gemeente staat op: 
 
Zingen 634  U zij de glorie 
 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan 
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 



Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer 
U zij de victorie, U zij alle eer!  
 

Zegen  
 
Laten we dan vanhier gaan in de vrede en de vreugde van de Heer, en zijn zegen dragen 

om tot  zegen te zijn 
 
 

          De HEER zegene en behoede je! 
          De HEER doe zijn aanschijn over je lichten  
          en zij  je genadig! 
          De HEER verheffe zijn aangezicht over jou  
          en geve je vrede ! 
 
 

De gemeente zingt het Amen van gezang 340 B 
 
 
diensten in de Oude Kerk 
op de volgende zondagen 
 
aanvang 10:00 uur  
 
  7 april  Mw. M. Kraal uit Venhuizen 
14 april  Ds. T.H.M. Allewijn uit Landsmeer 
21 april  Ds. F. Omvlée uit Monnickendam 
28 april  Ds. N.J. van Rijswijk 
  5 mei   Ds. N.J. van Rijswijk  
 
 
Alle diensten zijn ook rechtstreeks te volgen via www.kerkdienstgemist.nl  
 

                   Afbeelding op voorzijde:  
De heilige vrouwen bij het graf van Christus.  In 1890 geschilderd door 
William-Adolphe   Bouguereau,(1825-1905). Te zien in het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen, België.  
 


