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De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente worden elke zondag
gehouden in de “Oude Kerk", Zesstedenweg 189 te Grootebroek.

29 april - 10.00 uur Zondag Cantate

m.m.v. de Cantorij, o.l.v. Piet Lasschuit
Voorganger : Ds. Nanne Haspels
Ambtsdragers : Mw. Gerding, Mw. Lasschuit, Hr. Visser
Organist : Hr. Maring
Collectes : Kerk en Inloophuis Pisa
Oppas/Klndernevendlenst Willie Visser
Koster : Hr. Lasschuit
Auto-ophaaldienst : Mw. de Bruin ¢
Na de dienst is er koffie en thee % %

ehEs

6 mei - 10.00 uur Zondag Rogate
Voorganger : Mw. L. Kooiman, Andijk
Ambtsdragers : Mw. de Kroon, Mw. Simons,

Mw. Broekstra
Organist : Hr. Spoelstra
Collectes : Kerk en KIA 40 - Versterk de Kerk
Dppas/Kmdernevendlenst Geeske Dudink
Koster : Hr. Swier
Auto-ophaaldienst : Mw. Broekstra
10 mei - 10.00 uur Hemelvaart - Morgengebed
Voorafgaand:

8.30 uur - Wandelen in het Streekbos
Verzamelen op de parkeerplaats bij “ldgenweis”
(Bijj slecht weer gaat de wandeling niet door]
9.30 uur - Koffie drinken

Voorganger : Ds. Nanne Haspels

Ambtsdragers : Mw. de Kroon, Mw. Vissers, Mw. Jonkman
Organist : Mw. Spoelstra

Koster : Mw. Maassen

Auto-ophaaldienst : Op aanvraag



13 mei - 10.00 uur

Voorganger
Ambtsdragers

Organist

Collectes :
Oppas/ Kindernevendienst:
Koster :
Auto-ophaaldienst

20 mei - 10.00 uur

Voorganger
Ambtsdragers

Organist

Collectes :
Oppas/Kindernevendienst:
Koster :
Auto-ophaaldienst

Na de dienst is er koffie en thee

27 mei - 10.00 uur

Zondag Exaudi

Ds. H. Bouma, Kampen

Hr. Verbeek, Mw. Simons, Hr. Dudink
Hr. Spoelstra

Kerk en Stichting Down Syndroom
Coby Pels

Hr. Lasschuit

Mw. Gerding

Pinksteren
Ds. Nanne Haspels
Hr. Blaauwkamer, Mw. Vissers,

Hr. Maring
Kerk en Ziekenhuis Jordanié

Ludo Luckerhof
Mw. Dudink
Nog niet bekend
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Oecumenische Viering
In de aula van het Martinus College
(zie aankondiging pag.

Met muzikale medewerking van de Harmonie St. Cecilia uit Lutjebroek, en
Jacco, Jorim en Romy de Kroon .

3 juni - 10.00 uur

Voorganger
Ambtsdragers

Organist

Collectes :
Oppas/Kindernevendienst:
Koster :
Auto-ophaaldienst

Mw. ds. M. Bijl, Heemskerk

Mw. Boender, Mw. Lasschuit, Mw. Vissers
Hr. Spoelstra

Kerk en JOP

Willie Visser

Hr. Lasschuit

Mw. Gerding



Bij de Diensten

29 april Vijfde zondag van Pasen
Kleur wit: Kleur van de reinheid
Lezing: Johannes 15: 1-8

Ook een kerkgemeenschap moet soms gesnoeid worden om tot
wasdom te komen.......

6 mei Zesde zondag van Pasen
Kleur wit: Kleur van de reinheid
Lezing: Johannes 15: 9-17

Jezus’ laatste woorden gaan over de liefde, net als zijn eerste, altijd
weer de liefde. Liefde is God in deze wereld.

13 mei Zevende zondag van Pasen
Kleur wit: Kleur van de reinheid
Lezing: Johannes 17: 14-26

Christenen zijn wel IN deze wereld maar niet VAN deze wereld.
Zij laten zich niet infecteren.

20 mei Pinksteren
Kleur rood: de kleur van vuur van Geest
Lezing: Handelingen 2: 1-24

Bij de voorkant:

Handelingen 2:1-6.
De komst van de Heilige Geest.

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.
Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag,
dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.



Er verschenen aan hen een soort viammen, die zich als vuurtongen
verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten ,en allen werden vervuld
van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde
talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder
volk op aarde.

Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in
verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen
taal hoorde spreken.

27 mei Oecumenische Viering

Voor het 5e jaar houden wij een Oecumenische Viering waarbij alle
geloofsgemeenschappen in Stede Broec, zoals Westfriese Evangelische
Gemeente, Leger de Heils, de Protestantse Gemeente en RK parochies bij
betrokken zijn

Omdat dit een mooie gedachte is, willen we het jaarlijks terug laten keren
en dat doen we op zondag 27 mei a.s. om 10.00 uur in het Martinus
College.

Het wordt een laagdrempelige viering waarbij iedereen welkom is of je nu
aangesloten bent bij een geloofsgemeenschap of niet, het maakt allemaal
niet uit.

Vooraf zal de Harmonie St. Cecilia uit Lutjebroek spelen en aansluitend
volgt de viering die voorgegaan zal worden door de voorgangers van de
verschillende geloofsgemeenschappen en muzikaal begeleid wordt door
St. Cecilia en door muzikale medewerking van Jacco, Jorim en Romy de
Kroon de Kroon.

Voor de kinderen wordt een programma gemaakt waar zij aan mee
kunnen doen.

Na de viering is er gelegenheid om even na te praten onder het genot van
een kopje koffie of thee.

Wees allemaal welkom bij deze viering met het thema:
VREUGDE VERBINDT

lets unieks in onze gemeente Stede Broec



3 juni Eerste zondag na Trinitatis
Kleur groen: Kleur van de hoop
Lezingen: Rechters 12: 1-6 en Marcus 3: 20-35

Wanneer de mens naar de maat der mensen leeft en niet naar de maat
van God, wordt hij de duivel gelijk , leerde Augustinus

2>
- /}
Kroniek van de dorpsdominee (148) - 4

Het kerkelijk seizoen loopt op zijn laatste benen. Met Hemelvaart en
Pinksteren sluiten we het zo’n beetje af. Daarna volgt de lange
groene tijd, een kleur die overeenkomt met wat de natuur ons biedt.
En die trouwens in tientallen tinten tevoorschijn is gekomen in de
afgelopen weken.

Terugkijkend heb ik het project van de zeven kruiswoorden als
waardevol ervaren, zeker met de muzikale afsluiting met
medewerking van de Nieuwe Westfriese Cantorij. En over
terugkijken gesproken, de laatste Paulusreis was ook prachtig. Elders
leest u er meer over, maar hier noem ik enkele van de woorden die
bij de evaluatie genoemd werden: Saamhorig, overweldigend (natuur
& cultuur), sprakeloos, vermoeiend, zonnig, ontspannen. Er is geen
onvertogen woord bij. Hopelijk werkt deze mooie ervaring door in de
breedte van ons gemeenteleven.

Op 24 maart j.1. overleed Wim Mes, op de leeftijd van 91 jaar.
Willem Mes werd geboren op 12 juli 1926 in de Streek. Hij was een
echte Westfries. In de jaren 90 van de vorige eeuw maakte hij samen
met zijn vrouw — en enkele andere gemeenteleden — een reis naar het
heilige land; een onvergetelijke gebeurtenis, waarover hij graag
sprak. Dat enthousiasme was voor mij, naast mijn studieverlof in
Israél, belangrijk voor het organiseren van de reizen met
gemeenteleden in de afgelopen 6 jaar.



Wim Mes was lange tijd
actief in onze gemeente.
We zijn hem daar
dankbaar voor.

Hij is op woensdag 28
maart herdacht in een
plechtigheid in de Oude
kerk. We wensen de
familie sterkte toe en
Gods zegen.

Wiepko Postema stuurde
na het overlijden een
gedicht, met
handtekening van Wim
Mes.

Met broederlijke groet,

Nanne Haspels

 Zien je op teugen die dage

strakkies an *t end van 't jaar
om 't gemis en om de koud en
om 't 'niet meer bai mekaar’?

Steek - as 't donkert - den een keersie,

ien kioin keersie in de brand.
Koik een toidje nei dat lichie:
blauw en rodd met géle rand.

Lenigan wordt 't den stilder,
stilder in je hoofd, je hart.

Nou gien vraag, gien prakkezaties,
licht maakt 't leven minder swart.

Ien kloin keersie is genog, hoor.
Ok al hé-je eerst nag huild,
nei de trane komt ’r vrede

Y

in 't licht vertrouwen skuilt.

~ ©InaBroekhuizen-S)
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Vergaderrooster Kerkenraad, CvK en Diaconie

Moderamen
Diaconie

College van Kerkrentmeesters -

- 7 mei
- 15 mei
24 mei
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Ontmoeting

in de ontmoeting wordt het loslaten geboren
ont-moeten houdt ontkenning van het moeten in
het naar de ander luisteren, echt horen
zonder verwachting, zonder tegenzin

in de ontmoeting wordt een heilig vuur ontstoken
een zielenvonk die overspringt
open, van ieder vooroordeel verstoken
als in jouw ruimte een andere stem weerklinkt

in de ontmoeting leg je de verbinding
in harmonie en samenspraak
in afstemming op andere klanken
waardoor jij van binnen wordt geraakt

in de ontmoeting wordt een plaats gevonden
ontdaan van dogma ‘s, regels, haast
die ruimte biedt aan wat zich onomwonden

wil tonen en kwetsbaarheid in een sterk daglicht plaatst.

© Marijke van Geest
Uit: Geestgrond
ISBN 9 789402 111224



TIEN TUDGEBODEN

In de dienst van zondag 15 april las Mw. ds. J. Berbée onderstaande “Tien
Tijdgeboden” voor. De tekst werd als zeer positief ontvangen en op verzoek
willen wij deze graag voor u plaatsen.

Ik ben de Here, je God, die je uit dat leven heb gehaald, waarin de tijd
alleen maar gevuld werd met geweld, onderdrukking, wanhopig
bezig zijn.

1. Je zult je tijd niet vullen, door zo bezig te gaan, dat je weer terecht komt
in een bestaan dat uitzichtloos is voor jezelf en voor anderen.

2. Je zult geen kniebuiging maken voor iets of iemand, die je wil doen
geloven dat het er in deze wereld alleen op aankomt om tijd te maken
voor jezelf.

3. Laat in je doen en laten aan de mensen zien dat Mijn tijd voor jullie een
gevulde tijd was, een tijd vol liefde, ontferming, vergeving en heling.

4. Neem de tijd om je kinderen het verhaal te vertellen en voor te leven
van Mijn bevrijding uit alles wat doodst, terneerdrukt, chaos veroorzaakt.

5. 1k ben de God die al mijn tijd geeft om bezig te zijn met jullie leven.
Maak je ook tijd om naar dat verhaal te luisteren en je erdoor te laten

inspireren.

6. Ga zo met je tijd om, dat je doen en laten erop gericht is dat een ander
het weer ziet zitten, verder kan, ademen kan, leven kan.

7. Laat de ander merken, door de tijd die je voor hem/haar maakt, dat
hij/zij waardevol is; dat met elkaar het leven pas echt leven wordt.

8. Neem er eens de tijd voor om je af te vragen hoe je het zelf vinden zou,
als de ander zich meer achtte dan jou en jouw leven wilde bepalen.

11



9. Verdoe je kostbare tijd niet met het negatieve van een ander naar voren
te halen. Probeer daarentegen juist het positieve van een ander te laten
zien.

10. Vul je tijd niet, om datgene naar je toe te halen wat je nog mist.
Wie zo leeft en zijn dagen doorbrengt zal altijd diep ongelukkig blijven.

Wim van der Kooij

Van het Pastoraal Team

Senioren-dagje uit.

De tijd gaat snel, voor je het weet zitten we
weer in de bus voor ons jaarlijkse senioren-
dagje uit.

Houd daarom 22 mei a.s. vrij in uw agenda (3e pinksterdag).

We vertrekken om 8.45 uur vanuit onze Oude kerk, dus graag om uiterlijk
8.30 uur aanweazig zijn.

Deze keer gaan we een boottocht maken over de Vecht. We vertrekken
om 10.30 uur vanuit Maarssen (Utrecht) met de River Cloud van rederij
"Stichtse Vecht". De vaartocht zal ongeveer 2.5 uur in beslag nemen,
aankomst weer in Maarssen.

Van daaruit vertrekken we om 13.00 uur met de bus naar Hotel de Bilt
waar een warm/koud buffet voor ons klaar staat. We worden welkom
geheten met een aperitief. Om ongeveer half vier stappen we weer in de
bus voor de terugreis naar Grootebroek, aankomst om ongeveer 17.00
uur.

De prijs voor u bedraagt € 23,00 per persoon dit kunt u met An afrekenen
voor we weggaan uit Grootebroek. Graag met gepast geld.

We zullen er met elkaar vast weer een geweldige dag van maken.
U kunt u opgeven bij An de Kroon, telnr. 520886.

Wees er snel bij want vol is vol!

Hartelijke groet, Rim de Kroon
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Nationale herdenking 4/5 mei

Verzet als voorbeeld
Door Frank van Vree

Een gedeelte van zijn tekst over het
jaarthema van 2018

“Wat zou jij doen?” —is wellicht de meest
gestelde vraag die leerlingen na een les over
onderdrukking en verzet tijdens de Tweede
Wereldoorlog gesteld krijgen, soms in een
spelvorm. De vraag is gemakkelijk gesteld —
té gemakkelijk.

In de eerste plaats zijn er maar weinig
mensen die openlijk durven te bekennen dat
ze niet zouden helpen wanneer ze gevraagd
wordt een Joods kind of een geallieerde
piloot een schuilplaats te bieden. En
belangrijker is, dat zo’n vraag pas écht
betekenis krijgt wanneer je probeert je in te
leven in de complexe omstandigheden
waarin zulke besluiten genomen werden.
Verzet is geen simpele keuze

Vanuit het heden bezien, lijkt het allemaal zo
logisch, verantwoord en spannend: er is een
vijand, je ziet hoe onrechtvaardig de wereld
is geworden en je komt in verzet, vol
geheime ontmoetingen en dramatische
momenten, waarbij aan het eind van het
verhaal het recht zegeviert. Dat is het beeld
van verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog,
zoals het is overgeleverd in talloze verhalen,
romans en films. Maar de werkelijkheid was
vaak minder simpel en spectaculair, of het
nu ging om Nederland en Nederlands-
Indié/Indonesié of andere landen die

Frank van Vree (1954) is
directeur van het NIOD sinds
september 2016. Daarvoor
was hij o.a. decaan van de
Faculteit
Geesteswetenschappen en
hoogleraar Mediastudies
aan de Universiteit van
Amsterdam en de Erasmus
Universiteit, fellow aan het
NIAS en gastonderzoeker
aan New York University.
Van Vree studeerde
moderne geschiedenis en
filosofie in Groningen en
Leiden en publiceerde op
uiteenlopende terreinen,
van moderne geschiedenis
en historische cultuur tot
mediastudies en
journalistieke cultuur. Zijn
onderzoek richt zich
momenteel 0.a. op de
geschiedenis van de
Hollandsche Schouwburg en
de raciale en geopolitieke
aspecten van de
geschiedenis van het Derde
Rijk.

www.niod.nl

foto: KNAW
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zuchtten onder oorlog, onderdrukking en geweld.

Om te beginnen maakten mensen verstrekkende beslissingen zonder de
gevolgen te kennen: zeker de eerste jaren was het onduidelijk of de
Duitsers en Japanners de oorlog zouden winnen of verliezen. De motieven
die mensen hadden om het risico van bestraffing, soms zelfs met de dood,
wel te nemen, liepen sterk uiteen.

Neem de schrijver en criminoloog J.B. Charles,
pseudoniem van Willem Nagel, tijdens de oorlog
een actief verzetsman, die in beweging kwam
toen de eerste maatregelen tegen zijn Joodse
medeburgers werden genomen. ‘Ik verdom het’ -
in die uitroep lag voor Nagel de essentie van de
verzetsdaad: het moment waarop het genoeg
was geweest en hij het heft in eigen hand nam.
Dit zijn woorden die vandaag nog even helder en
relevant zijn als toen en waaruit dan ook
inspiratie kan worden geput. Niet abstracte
waarden, maar het besef van verantwoordelijkheid voor de mensen om
hen heen zette mensen als Charles en zijn geestverwanten aan tot actie.

Het besef van verantwoordelijkheid voor de ander — dat is waar een
discussie over de actuele betekenis van het verzet mee zou kunnen
beginnen. Wat zou ik doen wanneer er een beroep op mij wordt gedaan,
wanneer ik zie dat de waardigheid van de ander in het geding is? En hoe
ver strekt mijn verantwoordelijkheid, welke middelen zijn
gerechtvaardigd, welke gevolgen, voor mijzelf en voor anderen, vind ik
aanvaardbaar? En hoe kies ik een kant als mijn eigen toekomst onzeker
is?

Waar het om draait is na te denken over de wereld van toen én de wereld
van nu, en dan over te gaan tot zelfonderzoek, met als belangrijkste vraag:
in hoeverre sta ik werkelijk open voor het beroep dat de ander op mij
doet?

NB: Lees de hele tekst over “Verzet als voorbeeld” op de site van Nationaal
Comité 4 en 5 mei, www.4en5mei.nl/jaarthema
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Van de Diaconie

Toelichting bij de collectes

29 april - lﬂlﬂﬂéi“!ﬂplsa

Loop eens binnen bij inloophuis Pisa

Voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden.

Onze gastvrouwen/-heer vertellen je graag over de diverse
mogelijkheden. Wij zijn er voor iedereen die met kanker wordt
geconfronteerd. Wij bieden jou graag een steuntje in de rug. In de vorm
van psychosociale ondersteuning 6f door middel van deelname aan
activiteiten.

6 mei —
KIA Versterk de kerk

Thema 2

Een kerk deelt wat haar gegeven is: vijf broden en twee vissen, tijd en
talent, geld en goed of huis en haard. Niet voor iedere kerk is dit
gemakkelijk. Bijvoorbeeld omdat die is gevestigd in een arm gebied of in
een land waar christenen in verdrukking leven. Samen met de partners
van Kerk in Actie komt uw kerk in actie voor een sterke kerk wereldwijd.

13 mei - Stichting Down Syndroom

In de kern Noord-Holland Noord, doet deze stichting heel veel goed werk
in de ondersteuning van gezinnen met een kind met het syndroom van
Down. Samen eraover kunnen praten, de ervaringen delen en elkaar
vragen stellen. Zo worden de gezinnen ondersteund en wordt het leven
van het kind en het gehele gezin er beter van.

20 mei - Ziekenhuis Jordanié

Vanuit de Arabische wereldzending te Andijk heeft “Margreet” een kliniek
in Jordanié.

Vooral is daar zorg voor de Bedoeienen. Een volk dat verspreid leeft en
vaak heel arm is. Zij zorgt voor en met hen. Bid voor en met hen. Geeft
voorlichting over gezondheid en probeert een “ziekenhuis” draaiende te
houden. Echt een project dat onze steun heel erg hard nodig heeft en
meer dan verdiend.
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3 juni -

JOP is de landelike Jeugd Organisatie van de
Protestantse Kerk in Nederland. JOP is een
beweging van en voor kinderen en jongeren. JOP
gelooft in kinderen en jongeren. JOP gelooft ook in God. JOP wil met jou
en jouw groep ontdekken wat geloven kan betekenen. Dat kun je op de
website ook zien.

Van het college van Kerkrentmeesters

Onze “Kerk” in de samenleving van Stede Broec

In het jaarboek 2017 van de historische vereniging “Oud Stede Broec”
wordt in meerdere artikelen onze “kerk” genoemd. Voor de niet leden van
deze vereniging wil ik een aantal kort noemen.

De ( mooiste ) makelaars van Broekerhaven en directe omgeving.

Een makelaar is een topgevelbekroning in de vorm van een (elegante)
plank of stok.

De makelaar op het Knekelhuis op onze begraafplaats is een dilemma.
Deze wijst namelijk met de punt naar beneden en de schrijver vraagt zich
af of het dan een makelaar genoemd mag worden. Wel vallen de twee
sierelementen op, die er op zijn geplaatst bij de restauratie in 2014.

Inventarisatie tot behoud en bescherming van monumentale
grafmonumenten in Stede Broec.

Het knekelhuis, in 2014 gerestaureerd, is een prachtig voorbeeld van een
ontwerp van de toenmalig gemeentearchitect Zwagerman. De
dakbedekking wordt bekroond met een rijk geornamenteerd zinken
sluitstuk, aan de noord- en zuidzijde versierd met siermetselwerk en aan
de voorkant voorzien van bewerkte waterborden en een makelaar met
daaronder een davidster.

Een Frans aandoend ontwerp is het grafmonument van het schoolhoofd
Pieter Fransen. Een naaldvormige zuil van Belgisch hardsteen met een
tekstplaat in witmarmer.
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Verder is er een oorlogsgraf van Harry E. Evans, boordschutter van een
Engels vliegtuig, dat werd neergeschoten.

De dooptuin van de Hervormde Kerk te Bovenkarspel herbestemd.
Uitgebreid artikel over de geschiedenis
van preekstoel, doopboog, doophek en
lezenaar. Er wordt vermeld waar alles is
gebleven. Foto’s lezenaars door ons
aangeleverd.

Open Monumentendag 2017
Tentoonstelling in de kerk.
Wetenswaardigheden van de Oude Kerk,
met om 10.00 uur speciale dienst en later in de middag nog een vesper.

In de Kroniek van Stede Broec 2017 vinden een aantal activiteiten plaats
in de Oude Kerk.

29 januari Koninklijke onderscheiding voor Wim Jurg

26 april Lintjesregen in de Oude Kerk aan zeven inwoners van
Stede Broec

13 juli Installatie van burgemeester R. Wortelboer na beédiging
door J. Remkes, commissaris van de Koning in Noord-
Holland

10 september Openmonumentendag Stede Broec

Hottem Veenstra

Beste mensen .

Hartelijk dank voor de mooie bloemen die we gekregen hebben ter
gelegenheid van ons 50 jarig huwelijk . Ons huis rook een week lang
heerlijk naar fresia's.

We hebben een prachtig feest gehad , de vele kaarten en goede wensen
hebben daar zeker aan bijgedragen . Alle reden tot dankbaarheid .

Kees en Nel Kleton .
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Wij danken iedereen voor
de overweldigende belangstelling,
mooie woorden, lieve brieven en
kaarten
die wij mochten ontvangen
na het plotselinge overlijden
van onze Gert.

Het gemis is groat,
maar zoveel betrokkenheid
verzacht het verdriet en
geeft ons moed om verder te gaan.

Marleen van der Vlies
kinderen en kleinkinderen

Van de ZWO

Malta

Net terug van onze laatste Paulus reis.
Met als laatste ons verblijf in Rome in
Residenza Madri Pie op loopafstand
ongeveer 500 meter van het Sint
Pietersplein.

Toch een klein berichtje van ons.

Onze 40 dagentijd heeft toch weer ruim
€ 900,00 opgebracht. Dank hiervoor.

De opbrengst van de inzameling van postzegels, die door de plaatselijke
gemeente is ingezameld en door vrijwilligers is uitgezocht en gesorteerd,
was in 2017 € 31.533,--, een mooi bedrag waarmee ze verschillende
projecten o.a. in China en Afrika kunnen steunen. Wij hebben hier een
heel klein deel aan bijgedragen, maar toch!
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In Rome verbleven wij in een voormalig klooster. Er woonden nog 6
zusters. Zij steunden een project in Peru. Ze hadden een bord met

foto’s in de hal.

In de eetzaal een tafel met zelfgemaakte producten uit Peru.

Ik probeerde met een van de zusters, die mij naar een bord zag kijken, een
gesprek aan te gaan maar dit lukte niet echt, ze sprak geen woord Engels
en de receptionist had moeite met het vertalen. Maar ik begreep dat ze
daar families steunen en hun producten verkochten. Ik heb een
kleurrijke portemonnee gekocht. Zo proberen we toch ieder op zijn
manier een betere wereld te krijgen voor meer mensen die dat soms zo
hard nodig hebben.

Groeten ZWO
Clara Linke

Impressies van een Paulusreis
Door Joki Harms

Pauluseiland op Malta

Daar zaten we in de bus op weg naar een vissersplaatsje. We gingen met
een boot naar het kleine rotsige eilandje vlak voor de kust van Malta waar
Paulus aangespoeld zou zijn. Het was prachtig weer, met niet al te veel
wind. Prima weer voor een vaartochtje. Net toen we uitstapten kreeg
Hanneke een telefoontje van haar broer. Het ging niet goed met haar
moeder. Hanneke moest zo snel mogelijk terug naar Nederland. Wat een
verdrietig bericht voor Hanneke en een domper voor ons allemaal.

We besloten wel met de groep naar het eiland te varen. Op het eiland
stond een enorm groot beeld van Paulus op een sokkel. We liepen er naar
toe en Nanne las de passage uit Handelingen 26 en 27, die over de
schipbreuk bij Malta ging. Het was erg bijzonder om dat verhaal op die
plek te horen.

Hanneke en Els waren aan wal gebleven. Zij konden zodoende de nodige
telefoontjes plegen om een snelle terugvlucht te boeken.

De volgende morgen vertrok Hanneke om 6 uur met een taxi naar het
vliegveld. De anderen vertrokken op dezelfde tijd naar de ferry die ons
naar Sicilié zou varen. Wat een verschillende reizen en bestemmingen
voor de boeg!
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Segesta
Vanuit Palermo op Sicilié vertrokken we voor een excursie naar Segesta.
Een archeologische site met een lange geschiedenis die begint in de 5¢
eeuw voor Christus. We bekeken het Griekse theater dat prachtig was
gelegen en nog in redelijk goede staat verkeert. We waren niet alleen.
Diverse groepen buitenlandse jongeren waren ook aanwezig. Op een
gegeven moment zongen ze het Franse volkslied. Wij besloten niet het
Wilhelmus te zingen, maar lang zal ze leven voor Elly, die haar verjaardag
vierde die dag.
Daarna liepen we naar de Grieks Dorische tempel. Deze lag prachtig in de
: groene heuvels. Hoewel de tempel nooit
helemaal is afgebouwd is het een prachtige
tempel die fantastisch bewaard is gebleven. We
hebben een groepsfoto gemaakt voordat we de
bus weer opzochten, die ons terug naar Palermo
reed. Wat een mooie dag!

Zegen

Daar stonden we dan aan de rand van het plein van de Sint Pieter, zondag
12.00 uur. We hadden eerst een kerkdienst bijgewoond in de Friezenkerk
in Rome, op een steenworp afstand van de Sint Pieter. Deze dienst werd
(toevallig) rechtstreeks uitgezonden op de Nederlandse televisie. Maar nu
was het tijd voor de zegen van Paus Franciscus. We stonden niet op het
grote plein, want dan hadden we door de security-check gemoeten en dat
kostte teveel tijd. Maar vanaf onze plek konden we het raam waarvoor de
paus verscheen prima zien. Toen we eenmaal wisten om welk raam het
ging....

Om klokslag 12.00 uur verscheen de paus voor het raam waar een rood
kleed uit hing. Het was erg hoog en dus ook erg klein. Op verschillende
schermen was te zien dat hij een toespraak hield, groepen bezoekers
groette en ons allemaal de zegen gaf.

Eerlijk gezegd vond ik het een beetje wonderlijk. Al die mensen die hierop
afkomen, de gesprekken die gewoon doorgingen tijdens de toespraak, de
vele selfies die genomen werden. Het heeft voor mijn gevoel weinig met
bezieling te maken. Maar ja, daarvoor ben ik waarschijnlijk ook te
protestant.
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Het ABC van Joki Harms, Rome, 16 april 2018

De A is van Aartsengel op een burcht hoog in de lucht,
En natuurlijk van Ad, om zijn scherpzinnige vragen berucht.

De A is van Anne, wat vonden we haar fijn
Zo doende kan een gids een verrijking zijn

De B is van Basiliek, soms hetzelfde en soms anders dan kathedraal
En van Byzantijns, nogal plat, zonder diepte of hoe zat t allemaal?

De B is ook van Bam, een ware dierenvriend
Die eigenlijk iets betere knieén verdient

De C is van Christen en Christus,
moet hier genoemd, dat is nogal wiedes

De C ook van Corrie, vaak met Bam aan haar zij
Ze vroeg na de kerk hoe het zat met die paarse pij

De C ook van Corine, net op tijd weer gezond
Met een doek om haar hoofd, die haar superleuk stond

De C ook van Clara, onze diacones
Maar soms komt bij haar de geest uit de fles

De C ook van Charles, die het even niet trok,
Toen zijn koffer op eigen houtje vertrok

De D is van Danielle, onze gids nummer 1
Glashelder en duidelijk, dat hoorden we meteen

De D is ook Dirk, het thuisfront voor Corien,
Wat is ze blij als ze hem morgen weer zal zien

De E is van Elly, haar fototoestel was stuk
Dat gaf meteen bij de start wel even wat druk

De E ook van Els, zij weet hoe je contact leggen moet
Zelfs met Kees van Duijn ging het tutoyeren goed

En de E is van Etna een werkende vulkaan
Indrukwekkend om daar in de sneeuw op te staan
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De F van Feniciérs, wie het weet mag het zeggen
Zonder gids valt de volgorde toch moeilijk uit te leggen

De F ook van Frits, onze visuele chroniqueur
Een dichterlijke vrijheid voor deze connaisseur

De F ook van Ferry, we voeren vanaf Malta over zee
Net als Paulus 2 millennia geleden deed

De G is van Geert, wat is er met die man
Als je naar hem kijkt word je daar rustig van

De G is ook van Giardini Naxos aan de baai
Met de berg van Taormina was dat buitengewoon fraai

De G is ook van Grot, waar Paulus in verbleef
Wat een verschil met hoe jij en jij en ik nu leef

De G is van Getto, waar 2 synagogen staan
Het leuke joodse meisje sprak uit haar vaders naam

De H is van Hanneke, wat jammer voor ons en vooral ook voor haar
Haar moeder gestorven, de reis was toen klaar

De lis van Ibis, ons hotel aan de haven
Het enige hotel waar ze ons naast pasta ook fruit gaven

De J is van Jetze, hij kan met een blik en een gebaar
De auto’s doen stoppen, onze verkeersregelaar

De J van Jan Menno, zonder video is hij veel vrijer
En haast ongemerkt ook een beetje ‘reisleier’

De J is van Joki, de schepper van dit alfabet
Ze gaf met venijn Kees van Duijn een figuurlijke zet

De J is van Jomiek, voor de eerste keer mee
Voorin in de bus, zat zij heel blij en tevree

De K is van onze Kees, met een kwinkslag zo nu en dan
Loopt hij en klimt hij, hij kan er wat van

[Wordt vervolgd]
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el

Berichten

Dubbelconcert 28 april in Geref. Kerk Andijk - 20.00 uur

Op zaterdag 28 april geven de virtuoze musici Hendrik van Veen en Hugo
van der Meij een dubbelconcert op twee fraaie instrumenten in de Geref.
Kerk aan de Middenweg 4 te Andijk.

Hugo van der Meij uit Katwijk en Hendrik van Veen uit Urk werken dit jaar
al 10 jaar samen. Ze voelen elkaar uitstekend aan, beiden willen ons
muzikale verrassingen bezorgen, zowel afwisselend als tegelijk op orgel
en vleugel, maar ook vierhandig!

Kaarten zijn voorafgaande aan het concert verkrijgbaar in de kerk aan de
Middenweg 4 a € 10,00 - kinderent/m 11 jr. € 5

Martin Mans & The Martin Mans Formation in de
Geref. kerk te Andijk - 20.00 uur

Op vrildag 25 mei zingt het 20-koppige mannenensemble The Martin
Mans Formation [TMMF] o.l.v. Martin Mans in de Gereformeerde kerk
aan de Middenweg 4 te Andijk. Martin Mans dirigeert en begeleidt The
Martin Mans Formation en speelt orgelsolo’s. Samen verzorgen zij een
Oranjeconcert zonder weerga.

Kaarten verkrijgbaar aan de kerk € 12,50 - kinderen tot 12 jr. € 5.

Bij voorverkoop via e-mail naar muziek35@gmail.com kosten de kaarten
€11~

Kaarten zijn vanaf 19.15 uur op de dag van het concert in de kerk
verkrijgbaar. De kerk is open vanaf 19.30 uur

Info: www.zingenenzo.com

Vieringen in RIGTERSHOF in de serre

Elke donderdagmorgen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven

3 en 17 mei : Ineke Koomen en Ria Botman
10 mei - Hemelvaartsdag : Geen viering

24 mei : Piet Pels

31 mei : Ineke Koomen en Ria Botman
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Protestantse
¥ Gemeente
Stede Broec

Redactie kerkblad SAMEN
e-mail: samen@deoudekerk.nl

Mw. M.L.D. Veenstra-Maatman
Nuwendoorn 28 1613 LD Grootebroek
Telefoon 52 31 22

Hr. A. Meijer
Uitlaat 9 1613 CA Grootebroek
Telefoon 51 70 55

Kopij voor de volgende uitgave kunt
u vanaf vandaag tot woensdag

23 mei 2018 - 19.00 uur
Inleveren bij:

Mw. M.L.D Veenstra-Maatman

Voor verhuizing, opzegging, nieuwe abonnee

kunt u bellen of schrijven naar:

Mw. E. Lasschuit

Hertog Albrechtstraat 404 1613 GZ Grootebroek
Telefoon 52 17 02

e-mail: ledenadministratie@deoudekerk.nl




