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9 september

— Open Monumentendag —
Thema: In Europa

Met o.a.

vanaf 12.00 uur torenbeklimming
15.00 uur— Versper

En er zijn zeven kunstwerken van Joki
Harms te zien.
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Lees hoe Paulus over de Via Appia
Rome bereikte
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Augustus Oogstmaand
Hoe onze kalender tot stand kwam

K\Ioorkant: \

Laat akkerland van rand tot rand een bron
van vrede zijn.

Geen dood,

Geen lood;

Begin van nieuwe aarde zijn.

- J
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ondermeer:
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VANUIT DE
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Over acceptatie van
LHBT ers binnen de
kerk

16/17
BEDANKIES
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VAN DE ZWO

Hoe hulp bij landbouw
Madeleines’ leven
veranderde

19
PROTESTANTSE
RAAD VAN ELF

René de Reuver
(Scriba van de generale
Synode) vertelt over de
benoeming van 11
classispredikanten



De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente worden elke zondag
gehouden in de “Oude Kerk", Zesstedenweg 189 te Grootebroek.

Kerkdiensten

19 augustus - 10.00 uur

Voorganger
Ambtsdragers

Organist

Collectes

Oppas/ Klnder‘nevendlenst
Koster

Auto-ophaaldienst

26 augustus - 10.00 uur

Voorganger
Ambtsdragers

Organist

Collectes :
Oppas/ Klnder‘nevendlenst
Koster

Auto-ophaaldienst

2 september - 10.00 uur

Voorganger
Ambtsdragers

Organist

Collectes :
Dppas/K|ndernevend|enst
Koster

Auto-ophaaldienst

Ds. Nanne Haspels

Hr. Verbeek, , Mw. Simons, Hr. Visser
Hr. Spoelstra

Kerk en Kerk in Actie

vakantie

Hr. W. Visser

Mw. de Bruin

Ds. L. van Loo, Hoogkarspel

Hr. Veenstra, Mw. Boender, Hr. Swier
Hr. Maring

Kerk en Diensten Begijnhof, Amsterdam
vakantie

Mw. Maassen

Hr. Swier

Afscheid Hr. Meuzelaar v/h Leerhuis

Ds. Nanne Haspels

Mw. Gerding, Hr. Verbeek, Mw. Simons
Mw. Janssen

Kerk en Stichting Kartini

Geeske Dudink

Hr. Swier

Hr. Verbeek

Na de dienst is er gelegenheid om Q“;}) koffie/thee te drinken

N



pen
9 september - 10.00 uur MONUMENTENDAG

Thema “In Europa”

Voorganger : Ds. Nanne Haspels
Ambtsdragers : Mw. de Kroon, Mw. Vissers,

Mw. Broekstra
Organist : Hr. Maring
Collectes : Kerk en Inloophuis Pisa
Dppas/Klndernevendlenst Nel Kleton
Koster : Hr. Swier
Auto-ophaaldienst Mw. Broekstra

i
Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee te drinken “&)
&

15.00 uur Vesper '
Voorganger : Ds. Nanne Haspels
Pianist : Mw. Janssen

16 september - 10.00 uur Startzondag
Thema “Van een andere orde”
(zie SAMEN nr. 6 - Pastoralia)

9.15 uur - Onthijt
10.00 uur - Kerkdienst

Voorganger : Ds. Nanne Haspels

Ambtsdragers : Hr. Blaauwkamer, Hr. Visser, Hr. Verbeek
Organist : Hr. Spoelstra

Collectes : Kerk en Vredesweek
Dppas/Klnder‘nevendlenst Coby Pels

Koster : Mw. Dudink

Auto-ophaaldienst : Hr. Verbeek

23 september - 10.00 uur

Voorganger : Ds. K. Staat, Andijk

Ambtsdragers : Hr. Veenstra, Hr. Dudink, Hr. Visser
Organist : Hr. Ruiter

Collectes : Kerk en Stichting Merakel

Oppas/ Kmdernevendlenst Willie Visser

Koster : Mw. Maassen

Auto-ophaaldienst : Mw. de Bruin



Bij de Diensten

19 augustus Negende zondag van de zomer
Kleur groen: kleur van Hoop
Lezingen: Jesaja 35: 1-10 en Marcus 7: 31-37

Jes. 35: 1 De woestijn zal zich verheugen, de dorre viakte vrolijk zijn, de
wildernis zal jubelen en bloeien, als een lelie welig bloeien, jubelen en
juichen van vreugde. .......

26 augustus Tiende zondag van de zomer
Kleur groen: kleur van Hoop '
Lezingen : 2 Koningen 4: 42-44 en
Marcus 8: 1-21

Brood als teken van Gods aanwezigheid

2 september Elfde zondag van de zomer
Kleur rood: kleur van Vreugde

Lezingen: Psalm 34, 12-23 en Marcus 8, 22-26

Jezus deed spuug op zijn ogen en legde hem de handen. “Zie je iets”?

9 september Twaalfde zondag van de zomer
Kleur rood: kleur van Vreugde

Lezingen: Deuteronomium 4: 1-2, 9-20 en Marcus 8: 27, 9:1

Hij opent wat gesloten was, brengt sprakelozen tot woorden......

16 september Dertiende zondag van de zomer
Kleur rood: kleur van Vreugde

Lezingen: Jesaja 45, 20-25 en Marcus 9, 14-29

‘Wie gelooft weet dat hij met eigen kracht niets bereikt’ (Martin Luther)

23 september Eerste zondag van de herfst
: Kleur groen: kleur van Hoop

Lezingen: Deuteronomium 13: 1-5 en

Marcus 9, 30-37

Leven als een kind: zonder zorgen en vol vreugde!



Vanuit de kerkenraad

Beste gemeenteleden,

De laatste kerkenraadsvergadering is al weer even geleden.

Toch wil ik u nog wel een besluit vanuit deze vergadering vertellen.
De kerkenraad kreeg een mail vanuit het initiatief ‘WijdeKerk'’. Dit is
een initiatief van een groep christelijke, kerkelijk betrokken, LHBT ers
((lesbisch, homo, bi, transgender). Zij zijn bezig met een inventarisatie
van de acceptatie van deze groep binnen de kerken, en zij hebben ons
gevraagd ons standpunt daarin te delen.

De kerkenraad vindt dat iedereen, dus ook deze groep, zich welkom
moet kunnen voelen binnen onze gemeente. Er zullen nog wel
gemeenteleden zijn (ik ben daar één van), die zich een gemeenteavond
in de Driesprong kunnen herinneren over de vraag of homoseksuelen
welkom zouden zijn bij ons. Het bleek helemaal geen vraag te
zijn...natuurlijk zijn ze welkom.

Wij vertrouwen er op, dat deze steun er in onze gemeente nog steeds
is.

Wij staan inmiddels als ‘Wijdekerk' genoemd op de website
www.wijdekerk.nl

In oktober, om precies te zijn van 6 - 13 oktober, de roze week in West
Friesland, zal bij onze kerk dan ook de regenboogvlag wapperen. Met
dit (ook bijbels) symbool van hoop laten wij zien dat wij als gemeente
de LHBT-gemeenschap steunen. LHBT ers zijn welkom bij ons.

Met vriendelijke groet,

Marijke Vissers, scriba

Vergaderrooster Kerkenraad

4 september - Diaconie
10 september - Moderamen
19 september - Kerkenraad



p en Zondag 9 september

MONUMENTENDAG Oude Kerk open van
10.00 - 16.00 uur

Het Evangelie van Jezus Christus in heel Europa, tot in West-
Friesland

Het begint al een goede traditie te worden. Ook dit jaar doen we als
kerkgemeenschap graag mee met de activiteiten van Open
Monumentendag. Dit betekent dat ook de kerkdienst in het teken staat
van het landelijke thema. Dit jaar
is dat: in Europa. Dit thema geeft
ons als christelijke kerk een goede
mogelijkheid om bij aan te sluiten.
Zijn kerkgebouwen, al dan niet
monumentaal immers niet een
overduidelijk teken van de invloed
van het christelijk geloof op de
Europese geschiedenis en cultuur?
Vanuit Jeruzalem en Rome
bereikte het Evangelie de
uithoeken van ons continent, tot in
West-Friesland! En dat willen we
laten zien.

In de consistorie zullen we door
middel van fotomateriaal een
indruk geven van de diversiteit aan kerken in Europa. Op het scherm in
de kerkzaal zullen foto’s getoond worden van de reis die een deel van
onze gemeente heeft gemaakt in het voetspoor van Paulus, de apostel
van de (Europese) heidenen. Bovenal willen we de bezoekers laten
merken dat het geloof in Jezus niet gebonden is aan tijd of plaats, maar
voor ieder mens de weg opent naar God.

Naast deze thema-activiteiten zijn er natuurlijk de gebruikelijke
programmaonderdelen zoals de torenbeklimmingen onder
begeleiding. De minimum leeftijd voor deelname is 12 jaar.

De eerste beklimming start om 12.00 uur.



Van 15.00 tot ongeveer 15.15 houden we een korte vesperdienst, een
mo(nu)mentje voor God. Christine Janssen bespeelt de piano.

In de kerkzaal zijn onder andere de zeven kunstwerken van Joki
Harms te zien die de scheppingsdagen verbeelden.

Voor de kinderen zijn er grote tafelpuzzels van Bijbelverhalen en de
mogelijkheid een eigen kerkje te maken van een bouwplaat. Elk jaar
Weer een succes.

We hebben al een aantal gemeenteleden bereid gevonden om aan dit
programma mee te werken, maar mocht u ook willen meehelpen als
gastheer of gastvrouw, laat het dan weten. Ook uw tips of ideeén zijn
welkom. Nodig uw vrienden en bekenden uit voor deze bijzondere dag!
De catering is in goede handen en gratis.

Willie Visser, tel. 0228-521310, e-mail: willie_visser@kpnmail.nl
Hottem Veenstra, tel. 0228-52312

Via Appia leidde Paulus naar Rome

Pozzuoli is een mierenhoop, met veel rommel en opgewonden volk, opgevoerde
pizzascooters met kapotte knalpotten, zinloos druk, stofig en heet. Het is
allemaal eigen aan een havenstad in Zuid-Italié. Hier kwam Paulus aan land.
Eindelijk zou hij naar Rome gaan.

Woensdagmiddag. De baai van Pozzeoli ligt breeduit in de zon. Het blauwe water
van de zee is kalm, en zit vol scheepjes die toeristen naar Capri brengen (waar in
Jezus'’ tijd keizer Tiberius woonde), naar Stromboli, of nog verder weg, naar Sicilié.
Op straat is het stil. Italianen nemen nu hun siésta, op een bank, in een bed of in
een hangmat tussen de bomen.

Het is ergens in het jaar 59 (anderen menen 61). Pozzuoli heet nog Puteoli. Een
Alexandrijns graanschip, de ‘Kastor en Pollux’, met ook enkele slaven aan boord,
loopt de haven van Puteoli binnen. Het schip wordt met gejuich begroet, want het
brengt graan uit Egypte mee, brood voor Italié. In dit geval is het zelfs brood des
levens. Paulus is aan boord, de kleine man die de grote Romeinenbrief schreef,
samen met Aristarchus, de Macedoniér, en Lukas, de evangelist.

Paulus is geboeid, hij staat onder militaire begeleiding. Niemand die acht op hem
slaat dan alleen kapitein Julius, de hoofdman over honderd man die hem
bewaken moet. Een slaaf uit Jeruzalem op de werf van Puteoli, dat is verder geen
nieuws.



Triomfkreet

Dr. Josef Holzner schrijft in het boek ‘Paulus’: ,,Maar ook in Puteoli had het
mosterdzaadje van het Evangelie wortel geschoten. In Puteoli werd in die dagen
al druk over de christenen gesproken.”. Paulus moet naar Rome. Hij moet voor de
keizer verschijnen met niets anders dan zijn voeten in sandalen, zonder machtige
vrienden, zonder engelen” (dr. J. van Bruggen).

Hoe vaak had Paulus al niet naar Rome gewild, hoe vaak had hij daar zijn broeders
al niet willen opzoeken (Rom. 1:13). Alles had hij in het werk gesteld om er te
komen. ledere keer was er echter van alles en nog wat tussen gekomen. ,Maar
over alles waakt een machtige hand, en deze brengt Paulus toch naar het doel.
Want wie grote toekomstplannen voor alle eeuwen wil verwerkelijken, moet ten
slotte in de hoofdstad belanden.” (Dachsel)

»Alzo gingen wij naar Rome.” Bijna klinkt het als een triomfkreet. Eindelijk naar
Rome, alleen, geboeid, als een gevangene, ,,als een boodschapper onder het
kruis” (Van Bruggen), niet naar de christenen daar, niet naar zijn broeders, maar
naar de rechterstoel van keizer Nero, die christenen in teer onderdompelde en als
levende tuinfakkels in de arena’s verbrandde. Maar, Paulus moéest naar Rome,
want het Woord moest erheen.

Hoge zuil

Vanuit Puteoli is de groep reizigers waarschijnlijk over de Via Campana eerst vijftig
kilometer naar het noorden, naar de stad Capua gereisd, om daar de Via Appia, in
die tijd de hoofdweg naar Rome, te nemen.

De Via Appia begon helemaal in het zuiden van Italig, in de havenstad Brindisi.
Nog steeds staat daar bij de haven een hoge zuil (ooit waren het er twee) om het
begin van de weg te markeren. Vanuit Brindisi slingerde de Via Appia omhoog,
richting de westelijke kust, om 540 kilometer
noordelijker uit te komen in Rome. Van Puteoli
naar Capua loopt de weg door een mooi
natuurgebied.

Van de oude Via Appia is in de regio rond Capua
niet veel terug te vinden. Voor de moderne wereld
was deze weg te klein geworden, dus werd er een
nieuwe Via Appia aangelegd, de Via Appia Nuovo.
De oude kreeg toen de naam Via Appia Antiqua.
Van Capua liep de Via Appia naar het noorden, via
de plaatsen Francolise, Sessa, Minturno en Formia. Slechts hier en daar duikt de
oude route op en voert diep door een natuurgebied, het ‘Parco Naturale dei
Monti Aurunci’. Hier is het volstrekt stil. Er zitten alleen veel krekels in de lucht.
Het pad is afgesloten, niet toegankelijk voor een nieuwsgierige reiziger, op zoek
naar apostolische sporen.
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Ontmoeting onderweg

De Via Appia was ook in Paulus’ dagen al een bekende weg. Ze werd wel ,de
moeder aller Romeinse wegen” genoemd. Hele volksstammen (keizers, veldheren
en veel bedelaars en slaven) reisden over de oude Via Appia vanuit het zuiden
naar Rome. Alzo ging Paulus, via deze Via Appia Antiqua, naar Rome, nog altijd te
voet, geboeid en bewaakt.

Paulus moet zo’n 150 kilometer achter de rug hebben (waarschijnlijk op de vijfde
dag van de voettocht), als een groep mensen hem tegemoetkom koment. Het zijn
»de broeders uit Rome”, vrienden van Paulus. Het lijkt erop dat het hier om
bekenden van de apostel gaat, die hij in vreugde terugziet.

Van Bruggen schrijft in ‘Paulus, pionier voor de Messias van Israél’ dat onder deze
medechristenen uit Rome zich waarschijnlijk het echtpaar Aquila en Priscilla heeft
bevonden. En velen van de anderen die met name in Romeinen 16 worden
genoemd, onder wie Febe, de geliefde zuster, Rufus, de uitverkorene in de Heere
en Gajus, de huiswaard.

Hoe hebben ze daar geweten dat Paulus onderweg was naar Rome? De meeste
uitleggers veronderstellen dat, tijdens Paulus’ zevendaagse verblijf in Puteoli,
gemeenteleden een snelbode naar Rome hebben gezonden om de gemeente
daar alvast te vertellen dat hij in aantocht was.

»,Duistere plek”

De Appiusmarkt (of ‘Forum Appii’) was een bekende halteplaats, een poststation
voor reizigers naar Rome, genoemd naar Appius Claudius Caecus, de man die in
312 v. Chr. begon aan de bouw van de Via Appia.

Volgens de Romeinse dichter Horatius was deze marktplaats van Appius een
duistere plek, waar niemand bleef overnachten als dat niet per se moest. Het was
er altijd propvol reizigers en zeelieden, paardenknechten, ezeldrijvers en meisjes
van lichte zeden. Schurken en onbetrouwbare kroegbazen waren eropuit om
reizigers af te zetten en te bedriegen. Hij schrijft dat , het water er zeer slecht
was”, en hij weigerde zelf er te eten. Men vertelde namelijk dat gasten in plaats
van varkensvlees vlees van vermoorde mensen kregen opgediend.

Maar ondanks alle ongemakken was de delegatie uit Rome graag bereid Paulus en
zijn reisgenoten hier op te wachten, om hen te vergezellen op het laatste deel van
hun reis.

Meer dan overwinnaar

Bijna twintig kilometer verder naar het noorden, in de richting van Rome, bij de
‘Drie tabernen’ (de drie herbergen), kwam opnieuw een delegatie de apostel
tegemoet. Toen Paulus zijn broeders zag, zo zegt het verslag, ,,dankte hij God en
greep moed” (Hand. 28:15). Alleen al door de aanblik van de geliefde
medechristenen voelde hij zich gesterkt en vertroost en hij dankte God.

Enkele jaren geleden had Paulus aan déze broeders zijn brief aan de Romeinen
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gestuurd. Hij had geschreven dat hij zeer verlangde hen te zien: ,Want ik verlang
om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen, ten einde gij
versterkt zou worden.” (Rom. 1:11). Hij dacht de Romeinen te troosten, ,door het
onderlinge geloof”. Dat hij nu zelf door een gezelschap uit Rome vertroost zou
worden, had hij niet gedacht.

Gesterkt liep de apostel der heidenen, als een misdadiger en toch meer dan
overwinnaar, het laatste stuk naar Rome,

En dan zijn daar eindelijk de contouren van Rome, gelegen op zeven heuvels, de
stad van het oude keizerrijk. Nu van monseigneurs, bisschoppen en knielende
pelgrims, van duizenden geschiedenissen en de last van vele herinneringen,
vroomheid en bloedvergieten. Alle geslachten, talen, volken en natién zijn hier
vertegenwoordigd geweest.

Rome, een samenklontering van deugd en goede werken, was in Paulus’ dagen
toch ook al zevenhonderd jaar oud. Wat een stad. ,,En overal de eeuwen die
spreken, en de overblijfselen van het antieke heidendom.”

ds. J.T. Doornenbal
Overgenomen en ingekort uit Digibron

Augustus Oogstmaand

Augustus is op het noordelijk halfrond de maand, waarin de graanoogst
binnengehaald wordt. De maand is genoemd naar de Romeinse keizer
Augustus.

Prent: Casper Luyken, Augustus, 1700. Collectie Amsterdam
Museum, Oogstmaand

Het sterrenbeeld Maagd heerst nu met volle aren.

Het veld wordt nu vrij van de aren, waarmee het was
bedekt.

En Phyllis denkt bij het snijden, hoe fijn zij geholpen zou
zyn,

Als zij zich, net als haar mopshond, op een korenschoof
zou kunnen uitstrekken.

Volgens dit gedichtje onder de prent van

Casper Luyken was vroeger het oogsten van graan
met de hand blijkbaar behoorlijk zwaar werk. Geen
wonder, als men bedenkt, dat voor het snijden van het koren meestal een

12



sikkel werd gebruikt, het werktuig waarmee de man op deze prent in de
arm loopt. Het kon niet anders, of men moest zich altijd diep bukken om de
graanhalmen te maaien. Dit in tegenstelling tot het gebruik van de zeis bij
het gras maaien. De dames op de achtergrond zijn hard bezig met het
verzamelen en bij elkaar binden van de afgemaaide halmen tot schoven.

Sextilis wordt Augustus

Volgens de Romeinse kalender, die begon in maart, was augustus de
‘mensis sextilis’ (= zesde maand), kortweg ‘sextilis’ genoemd. In 46 v.Chr.
hervormde Julius Caesar deze kalender. In de naar hem genoemde Juliaanse
kalender bestond een jaar nu uit 365 of — eens in de vier jaar — 366 dagen.
Het jaar werd verdeeld over 12 maanden, elk bestaande uit afwisselend 30
of 31 dagen. Tevens zou een jaar voortaan beginnen op 1 januari,
toentertijd het begin van de winter. In navolging van Julius Caesar
hernoemde diens achterneef en opvolger Octavianus, de latere keizer
Augustus, de maand sextilis tot augustus. Tevens verlengde hij die maand
met één dag naar 31 dagen. Hij zou niet hebben willen onderdoen voor zijn
voorganger, wiens maand juli ook 31 dagen telde. Als gevolg hiervan werd
het aantal dagen van februari met 1 dag verkort tot 28 of 29 dagen,
athankelijk van al dan niet een schrikkeljaar.

AUGUSTUS

De eerste keizer van 't Romeinse rijk
Bezat beslist zoals dat heet "mens sana”
Hij kreeg het voor elkaar, de pax Romana
En gaf daarmee van diepgaand inzicht blijk

Wie wijs is weet het: je bereikt de vrede
Niet met geweld maar met het licht der rede -

... In deze roerige tijd een snelsonnet over keizer Augustus, ook wel de
vredesvorst genoemd. "Mens sana in corporo sano" betekent: een gezonde
geest in een gezond lichaam. Het Latijnse citaat komt uit een van de satiren
van de Romeinse dichter Juvenalis ...

Schrijver: Inge Boulonois, 02-08-2016

Weerspreuk

Sint-Augustijn (28 augustus) stopt de zomer in bed, tot de winter
is gered
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Van de Diaconie

Toelichting bij de collectes

19 augustus Kerk in Actie - (zie ook ZWQO p 18]

Thema 2

Versterk de kerk

Een kerk deelt wat haar gegeven is: vijf broden en twee vissen, tijd en
talent, geld en goed of huis en haard. Niet voor iedere kerk is dit
gemakkelijk. Bijvoorbeeld omdat die is gevestigd in een arm gebied of in
een land waar christenen in verdrukking leven. Samen met de partners
van Kerk in Actie komt uw kerk in actie voor een sterke kerk wereldwijd.

26 augustus Diensten Begijnhof Amsterdam

De diensten van de stichting Alle-Dag-Kerk zijn bij te wonen in de Engelse
Hervormde Kerk op Het Begijnhof in het Centrum van Amsterdam aan
het Spui bij de Kalverstraat. ledere woensdag is er een dienst om 12:40
uur, vanaf ca. 12:25 uur is er muziek en samenzang.

De Kerk is open vanaf 12:00 uur. Na afloop van de dienst is er koffie en
thee. U bent van harte welkom.

Dankzij de inzet van vrijwilligers is het mogelijk voor de Stichting ‘Alle-Dag-
Kerk’ om elke woensdagmiddag een kerkdienst te verzorgen.

Helaas is enkel inzet niet voldoende en heeft de ‘Alle-dag-kerk’ ook
financiéle middelen nodig om het werk voort te zetten.

2 september Stichting Kartini
Geef de mens geen vis, geef een hengel

Een toekomst voor kansarme kinderen in en rond de stad Malang op het
Indonesische eiland Java, daar spannen wij ons voor is. De doelstelling is
om deze kinderen naar school te laten gaan. Kunnen lezen en schrijven is
dé basis voor een betere toekomst. Wie kan lezen en schrijven, is in staat
zelf de regie over zijn/haar leven te nemen. \We willen dus geen vissen
geven, maar hengels.
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De stichting Kartini ondersteunt op dit moment zo'n vierhonderd
kinderen. Een druppel op een gloeiende plaat? Zeker niet, eerder een
steen in de vijver. Het allereerste kind uit een straat op school is een
voorbeeld en een enorme stimulans voor anderen. Er is dus toch een
uitweg uit de armoede! Bovendien, hulp aan één kind is hulp aan een
gezin, een familie en uiteindelijk de gemeenschap.

9 september

1n/oo 1sa
Wij zijn er voor iedereen die met [ﬂ

kanker wordt geconfronteerd. Wij voor meten met kanker en hun naastens
bieden jou graag een steuntje in de rug. In de vorm van psychosociale
ondersteuning 6f door middel van deelname aan activiteiten.

16 september

AN Protestantse

W

LN
GENERATIES
VOOR VREDE

e 16 5EPTEMBER 2088

23 september

Vredesweek

Vrede is niet vanzelfsprekend. Wereldwijd zijn
65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog
en geweld. In Nederland zien we polarisatie
toenemen. Juist nu is het belangrijk te werken
aan vrede. Als Protestantse Kerk doen we dat
onder meer door samen met plaatselijke
kerken praktische hulp of een luisterend oor
te bieden aan vluchtelingen. Daarnaast
ondersteunen we vredesactiviteiten in
oorlogsgebieden en stellen we onrecht aan de
kaak. Werken aan vrede en veiligheid is
urgenter dan ooit. In de Vredesweek vragen
Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht
en financiéle steun voor. Doet u mee?

Stichting Merakel

Stichting Merakel is een stichting van ouders voor
ouders die een kind hebben met een verstandelijke

dan gebruikelijke zorg vraagt.

en/of meervoudige beperking, dat daardoor meer . -

Deze extra zorg is soms best zwaar en dan is het

prettig wanneer deze zorg voor een gedeelte kan Merakel
worden overgenomen. Het opvangen en begeleiden

van de kinderen gebeurt door deskundige mensen die goed kunnen
omgaan met de speciale aandacht die elk kind afzonderlijk vraagt.
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Het doel van de stichting is het overnemen van zorgtaken aan kinderen
en jongvolwassenen met een verstandelijke en/ of meervoudige
(lichamelijke, psychiatrische) beperking.

Dit ter ontlasting van het gezin waardoor kinderen en hun
ouders/verzorgers langer in staat zijn binnen gezinsverband bij elkaar te
kunnen blijven wonen. Hierdoor wordt intramurale opname zolang
mogelijk uitgesteld.

CO"ECteopbr'engSten ............ En de bloemen gingen
naar:

8 juli

Kerk € 53,10 Fam. Mantel

Stichting M.AF. € 89,70 Corrie en Bam de Vries

15 juli

Kerk € 51,75 Mw. van der Veen

Liliane fonds € 71,55

22 juli

Kerk € 69,90 Fam. Postema

Leger des Heils € 109,20

29 juli

Kerk € 6785 Fam. Verbeek

Sensoor € 89,05

5 augustus

Kerk € 83,35 Mw. de Vlieger

Stichting June € 123,00

Bedankje.....Bedankje.......Bedankje

Ik wil de Kerkenraad bedanken voor de Paaskaars die ik heb gekregen .
Net terug uit Indonesié belde Els of ze langs kon komen, voor een kopje
koffie.

Altijd goed natuurlijk, het was een verrassing dat Trudy ook meekwam
met de "Kaars"

Ik stel het zeer op prijs, en ben er blij mee.

Vriendelijke groet,
Mieke van Meer
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[Erg verlaat door een vergissing van de redactie.. Met excuses daarvoor!)

Ons B0-arig huwelijk werd op 7 mei thuis gevierd met familie, vrienden en
zelfs de burgemeester. Vanwege het mooie weer een prachtig tuinfeest.
Mijn bedankje op facebook begon met WHAT A DAY!! Na de kerkdienst
op 20 mei, waarbij ons 60-jarig huwelijk de nodige aandacht kreeg,
kunnen we diezelfde woorden weer laten horen: WHAT A DAY!! Zoveel
liefdevolle wensen. Het gevoel om deel uit te maken van een gemeente
die om je heen staat als een warme familie deed ons goed. Vooral in onze
situatie waarbij je vanwege de
grote afstand kinderen en
kleinkinderen moet missen.

Dank jullie wel allemaal!

En bedankt ook voor het prachtige
boeket, dat Geeske namens allen
met een hartelijke kus
overhandigde. De heerlijke geur
van de fresia’s brachten de dag
van destijds weer in de
herinnering.

Flip & Jos Mosis.

Met dit bericht bedank ik de Protestantse gemeente de * Oude Kerk”
voor het boeket bloemen dat ik kreeg via de fam. de Kroon, ter
gelegenheid van mijn 92*verjaardag.

Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken om de mensen te
complimenteren, die verantwoordelijk zijn voor de bijzonder mooie
uitvoering van ons kerkblad. In €één woord.....prachtig!

Met vriendelijke groet,
Hannie van Wielink

Vieringen in RIGTERSHOF in de serre

Elke donderdagmorgen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven

23 augustus : Ineke Koomen en Ria Botman
30 augustus : An de Kroon
6,13 en 20 september : Ineke Koomen en Ria Botman
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Van de ZWO

Hoe hulp bij landbouw Madeleines’ leven veranderde

Graag vertellen we u wat meer over het werk van de Lutherse
Broederkerk in het droge noorden van Kameroen, dat onze gemeente op
dit moment steunt via Kerk in
Actie. Deze kerk ondersteunt
haar gemeenteleden met
duurzame landbouw en
theologisch onderwijs.

De hulp die boerin Madeleine
van de kerk ontving, bracht een
grote verandering in haar leven.
Ze heeft dit jaar voor het eerst
genoeg geld verdiend om haar
vijf kinderen te kunnen voeden. :
Ze vertelt: “Niet alleen de maisoogst ging goed Ik kreeg d|t jaar ook twee
geiten van de kerk. Ze hebben een maand geleden voor het eerst gejongd
en nu hebben we er dus al vijf.”

Ook heeft Madeleine met hulp van de Lutherse Broederkerk samen met
een aantal andere vrouwen uit haar dorp een spaargroep opgericht.
“Tijdens de landbouw-training van de kerk heb ik geleerd hoe ik mijn oogst
kan bewaren. \We hebben nu twintig zakken mais in een schuur liggen.
Die verkopen we pas als de prijs omhoog gaat.”

“Voor het eerst in mijn leven, heb ik eigen bezit. Ik hoef mijn man nu niet
meer om geld te vragen. |k ben financieel onafhankelijker geworden. Nu
kan ik mijn kinderen iets kleins toestoppen als zij dat nodig hebben. Dat

geeft een rijk gevoel.”

Elke zondag gaat Madeleine naar de kerk in haar dorp. “De preek maakt
me sterk en geeft me moed om weer door te gaan. Maar zingen vind ik
het allerfijnste. Liederen maken me altijd vrolijk.”

Dankzij uw bijdrage kan de Lutherse Broederkerk meer arme boerinnen,
zoals Madeleine, ondersteunen.

Clara Linke
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Protestantse ‘raad van elf’

In de afgelopen maand zijn elf classispredikanten benoemd, een voor elke nieuw
gevormde classis.

Vanaf 1 september a.s. gaan ze aan het werk. In het geheel van onze kerk wordt
naar hun komst uitgekeken. \Wat mogen we precies van hen verwachten?
Geestelijk leidinggeven! Maar wat betekent dit precies en wat gaan ze dan doen
in die elf grote en zeer diverse classes”?

Hierover nadenkend kwam de term ‘raad van elf’ bij mij boven. U weet wel, die elf
figuren die elk jaar weer gekozen worden om de activiteiten tijdens carnaval voor
te bereiden en te begeleiden.

Ik moest wel een beetje glimlachen om deze vergelijking.

De elf classispredikanten zag ik eerder, samen met de scriba, als twaalf
leerlingen, discipelen van Jezus. Hopelijk zijn ze dat ook!

Toch laat de gedachte van de classispredikanten als protestantse ‘raad van

elf me niet meer los. Zeker niet als je beseft wat hun taak is: nieuw elan
teweegbrengen bij gemeenten en ambtsdragers door bezielen, vernieuwen,
verbinden en adviseren. Ze zijn er dus omwille van het feest voor de lokale
gemeenschap.

Om dit te realiseren moet veel overlegd, georganiseerd en gestuurd worden. Een
feest vraagt nu eenmaal veel voorbereiding, enthousiasme en inzet van velen. Als
het de elf classispredikanten zou lukken om dit te bereiken in de afzonderlijke
classes, worden we daar niet allemaal blij van? Wellicht is de aanduiding van
deze specifieke leerlingen van Jezus als protestantse raad van elf daarom zo gek
nog niet.

René de Reuver,
Scriba van de generale synode

Oproep

Wij zijn Regospel, een interkerkelijk gospelkoor uit Enkhuizen. Een groep
enthousiaste amateurs met een uiteenlopend, meerstemmig repertoire.

In het komende seizoen 2018-2019 willen we starten met een project onder de
titel 'Love is in the air'. Hoe meer zielen hoe meer vreugd! Daarom zoeken we
naar mensen die graag aan dit project mee willen doen en hun zangtalent
willen inzetten!

Start repetities: maandag 3 september 2018. Uitvoering: medio februari 2019.
Lokatie: Zeevaartschool, Kuipersdijk 15, Enkhuizen.

Ben je of ken jij degene die mee wil zingen? Stuur dan een mailtje naar
info@regospel.nl. ~— g ILny
Of bezoek www.regospel.nl voor meer informatie. — _.';?i‘uv""'
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