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Niets uit dit nummer mag worden overgenomen zonder toestemming van de redactie, tenzij de
bron wordt vermeld

Predikant Protestantse Gemeente Stede Broec

Ds. N.J. van Rijswijk
dsvanrijswijk@deoudekerk.nl
Kerkgebouw:

Oude Kerk, Zesstedenweg 189, 1613 JD Grootebroek, tel. 52 30 78
Koster:Begrafenissen/Inlichtingen bij Hr. P. Lasschuit tel. 0610524105

Website: www.deoudekerk.nl

Deze wordt verzorgd door Mw. T. Boender, webmaster@deoudekerk.nl
Kerkdiensten-online: zijn iedere zondag te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

Kerkenraad Protestantse gemeente
Voorzitter: Hr. A. Meijer

Scriba: Mw. M. Vissers, Pandhof 47
1613 EK Grootebroek, tel. 51 64 55
kerkenraad@deoudekerk.nl

College van kerkrentmeesters
Voorzitter: Hr. H. Veenstra, tel. 52 31 22
Secretaris: Hr. J.E. Swier, Eg 42,

1611 LT Bovenkarspel, tel. 52 10 07
kerkrentmeesters@deoudekerk.nl
Penningmeester: Hr. R. Jetses
penningmeestercvk@deoudekerk.nl

Kerkbalans administratie

(incl. collectebonnen)

Hr. K. Dudink, de Roos 2,

1611 KG Bovenkarspel , tel. 51 87 34
IBANnummer: NL95 RABO 0373 7347 86
Prot. Gem. Stede Broec te Bovenkarspel
kerkbalans@deoudekerk.nl

Collectebonnen kunt u bestellen door
overmaken van een bedrag van € 20.- of
een veelvoud daarvan op bovengenoemd
nummer of via de website met Ideal.

De bonnen worden thuisbezorgd.

Beheerder begraafplaats Broekerhaven:

Hr. W. Strating, tel. 06 206 45 825
begraafplaatsbroekerhaven@ziggo.nl

Ledenadministratie

Mw. E. Lasschuit, Hertog Albrechtstraat
404, 1613 GZ Grootebroek, tel. 52 17 02
ledenadministratie@deoudekerk.nl

Diaconie

Voorzitter: Mw. J. Gerding, tel.51 70 32
Secretaris: Mw. B. Poortman,

tel. 06 191 75 124,

Penningmeester: Mw. H. Simons,

Tel. 516148

diaconie@oudekerk.nl

Pastoraal Team
Coordinatie: Mw. A. de Kroon, tel. 52 08 86

Ten zuiden van de spoorlijn:

Grootebroek:
Mw. N. Kleton, tel. 51 45 71
Mw. T. Boender, tel. 54 26 14

Bovenkarspel:
Mw. E. Jonkman, tel. 06 152 73 488
Mw. H. Blom, tel. 51 36 87

Ten noorden van de spoorlijn:

Grootebroek:
Mw. J. Gerding, tel. 51 70 32

Bovenkarspel:
Mw. A. de Kroon, tel. 52 08 86
Mw. A. Broekstra, tel. 51 77 36

ZWO Stede Broec
Coordinatie: Mw. C. Linke, tel. 51 35 33

Auto-ophaaldienst
Coodrdinatie: Mw. M. Vissers, tel. 51 64 55
Opgeven uiterlijk vrijdagavond

Geboorte? Trouwplannen?
Verdriet? Verlies?

Blijf in contact met uw

Bel of schrijf naar:
Marijke Vissers
Pandhof 47
1613 EK Grootebroek
tel. 51 64 55
kerkenraad@deoudekerk.nl
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10 april - 10.00 uur

Voorganger
Ambtsdrager van Dlenst
Organist

Collectes

Kinderkerk

Koster

14 april - 19.30 uur

Voorganger

Ambtsdrager van Dienst :

Organist
Collecte
Kinderkerk
Koster

15 april - 19.30 uur

Voorganger

Ambtsdrager van Dienst :

Organist
Collectes
Kinderkerk
Koster

17 april - 10.00 uur

Voorganger

Ambtsdrager van Dienst

Organist
Collectes
Kinderkerk
Koster

Kerkdiensten

De kerkdiensten zijn ook online te volgen
via www.kerkdienstgemist.nl

Palmzondag

Ds. N.J. van Rijswijk

Hr. Verbeek

Hr. Ruiter

Kerk en 40-dagentijd ZW0O
Willie Visser

Mw. en Hr. de Vries

Witte Donderdag - Heilig Avondmaal
m.m.v. Cantorij o.lLv. Piet Lasschuit
Ds. N.J. van Rijswijk

Mw. Simons

Hr. Spoelstra

Geen collectes

Geen

Mw. Dudink

Goede Vrijdag
m.m.v. Cantorij o.lL.v. Piet Lasschuit
Ds. N.J. van Rijswijk
Mw. Boender

Hr. Spoelstra

Geen collectes
geen

Mw. en Hr. de Vries

Pasen

Ds. N.J. van Rijswijk

Mw. Gerding

Hr. Spoelstra

Kerk en 40-dagentijd ZW0O
Geeske Dudink

Hr. Visser



24 april - 10.00 uur Quasi modo geniti

Voorganger : Mw. drs. M. Bijl, Beverwijk

Ambtsdrager van Dienst Mw. de Kroon

Organist : Mw. Schuijtemaker

Collectes : Kerk en Stichting Downsyndroom

Kinderkerk : Ludo Luckerhoff

Koster : Hr. Lasschuit

1 mei - 10.00 uur Misericordias Domini

Voorganger : Ds. A. Haaima, Ermelo

Ambtsdragers van Dienst : Mw. Boender, Hr. Toering en
Mw. Broekstra

Organist : Hr. Spoelstra

Collectes : Kerk en Ziekenhuis Jordanié

Kinderkerk . Geen

Koster : Mw. en Hr. de Vries

Autodienst : Mw. Broekstra

8 mei - 10.00 uur Zondag Jubilate

Voorganger : Ds, N.J. van Rijswijk

Ambtsdragers van Dienst : Mw. de Kroon, Mw. Jonkman en
Mw. Vissers

Organist : Mw. Schuijtemaker

Collectes : Kerk en JOP

Kinderkerk : Willie Visser

Koster : Hr. Swier

Autodienst : Hr. Vissers

15 mei - 10.00 uur : Zondag Cantate

Voorganger : Ds. F. Omvlé, Monnickendam

Ambtsdragers van Dienst : Mw. Gerding, Hr. Verbeek en Hr. Dudink

Organist : Hr. Ruiter

Collectes : Kerk en Stichting Merakel

Kinderkerk : Geeske Dudink

Koster : Mw. Dudink

Autodienst : Mw. de Bruijn



22 mei - 10.00 uur : Zondag Rogate

Voorganger : Ds. N.J. van Rijswijk

Ambtsdragers van Dienst : Hr. Meijer, Mw. Lasschuit en
Hr. Veenstra

Organist : Mw. Schuijtemaker

Collectes : Kerk en Twin Project

Kinderkerk : Ludo Luckerhoff

Koster : Mw. Maassen

Autodienst : Hr. Veenstra

Ter Overweging

Pasen

De viering van het Paasfeest is het hoogtepunt van het
kerkelijk jaar.

De lezingen, liederen en gebeden lijken wel open te barsten
van vreugde, zoals de knoppen aan de takken in het voorjaar
niet in te houden zijn .

Degenen die niet eerder in een kerk kwamen en degenen voor wie het
lang geleden is dat zij er waren zullen van die vreugde iets merken als zij
de paasdienst bezoeken. Wij kunnen geen garanties geven, maar het kan
bijna niet uitblijven dat die vreugde aanstekelijk werkt. Tot uw eigen schrik
(misschien) en verwondering.

leder jaar wordt op de Paasmorgen, aan het begin van de kerkdienst een
nieuwe kaars binnengebracht. De brandende Paaskaars is een symbool
van Christus, het Licht voor de wereld, verrezen uit het duister van de
dood. Een teken van hoop voor deze wereld in al haar nood en dood.

De schrijvers van de Evangelién schrijven, nog maar nauwelijks bekomen
van hun schrik, en met grote vreugde, dat God de Rechtvaardige, Jezus,
recht heeft gedaan door Hem op te wekken uit de doden.



‘Hij was zoals wij moesten zijn: een man van God, een vriend, een licht,
een hoeder die niet voor zichzelf heeft geleefd, die niet te vergeefs zijn
leven gaf’.

Het sterven en begraven worden van Jezus wordt vergeleken met een
graankorrel die gezaaid wordt. En zoals een korrel kiemt, een halm
voortbrengt en aren, met nog meer
korrels, zo is het leven van Christus
vruchtbaar geworden. Er is een
beweging opgang gekomen van
‘kinderen’ van Hem die geen kinderen
had: gedoopten in Zijn naam.

Een gemeenschap die zich oefent in het
doen van wat de Heer wil (Jesaja 53: 10).
Op de avond voor zijn sterven doet Jezus
het werk van een dienstknecht door de
voeten te wassen van zijn leerlingen. Als
was het zijn Laatste Wilsbeschikking. ‘Dit
is het voorbeeld dat Ik jullie geef’, zei Hij.
En overal waar dat voorbeeld wordt
nagevolgd, is Jezus ‘levend’.

Voetwassing van Petrus

7’74 S‘E N van Ida Gerhardt

Een diep verdriet dat ons is aangedaan

kan soms, na bittere tranen, onverwacht
gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan,

op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag,
waar onderdijks een stukje moestuin lag

met boerse rijtjes primula verfraaid,

zag ik, zondags getooid, een kindje staan.

Hij wees en wees en keek mij stralend aan.

De maartse regen had het ’s nachts gedaan:
Daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid.



Leven vanult rust.

Tomas Sjodin schreef een prachtig boek: Leven vanuit rust. Twee citaten
daaruit

“Stel je voor: }i) doet niets
en de wereld draait gewoon door...”

en,

Opstaan

“Elke morgen worden we wakker

in een wereld die we niet zelf geschapen hebben.
De wereld is er

en wij zijn er.

Regelmatig rusten

is een actieve keuze

om de wereld

nooit

vanzelfsprekend te vinden.”

Thomas Sjodin is schrijver, pastor, spreker en
columnist. Hij is bekend van Zweedse radio- en tv-
programma’s. Hij woont in Save bij Goteborg. In
Zweden zijn al meer dan 65.000 exemplaren van zijn
boek verkocht.

Alle lezers, een gezegende viering van het Paasfeest
toegewenst !

N. J. van Rijswijk




De Tuivnman

Sytze de Vries
Uit: Witgewassen woorden

Een web van tranen hing
rondom. En ik zag niet,
gesponnen in verdriet,
de gouden glinstering

van ‘t allereerste licht

in mijn betraande oog, -
hoe daar een regenboog
van troost werd opgericht

Ik doolde vragend rond.
De hemel doof en stom,
het eeuwige waarom

bestorven in mijn mond.

Mijn leven leek voorbij.

Ik zocht in diepe nacht
waar mijn verleden lag.
Mijn liefste, waar was hij?

Maar hij was zo nabij!
Met liefde onverbloemd

heeft hij mijn naam genoemd.

Nu weet ik mij bevrijd

de toekomst aan te gaan.
Zijn stem heeft mij behoord
als levenwekkend woord,
als vraag om op te staan

Mijn ommekeer werd hij,
mijn doop en opstanding!
Ik schrei niet meer, ik zing
mij aan de nacht voorbij.

Boven de lege tuin

vlamt toch de nieuwe dag.
De hemel hijst de vlag,

en steekt weer de bazuin!



Bjj het schilderij op de omslag schrijft Grady van den
Bosch

Ik wilde geen realistische crucifixen maken, daar ging het me niet om. Ik wilde
beeldend interessante werken maken van het thema. Je kunt wat mij betreft
niet dicht bij het thema komen, daar is het te delicaat voor. Hoe kun je dat nu
met eerbied doen?

In de kunstgeschiedenis
gedaan, het openlijk en
het lijden van Christus
mezelf daar niet toe in
het verhaal van de

keer vanuit de
invalshoek en d.m.v. de
schilderen. Steeds

wordt dat soms wel prachtig
realistisch weergeven van
aan het kruis. Maar ik zag
staat. Daarom herschrijf ik
kruisiging van Jezus keer op
beeldende, artistieke
handeling van het

wordt een nieuw stukje van
het verhaal zichtbaar, door steeds nieuwe
geabstraheerde beelden, d.m.v. verven,
krassen, vegen, schraapsels, deppingen etc. Zo kan ik tenminste wat doen.
Door dat verbeelden houd ik ook een soort wake bij Jezus aan het kruis. Zou ik
de Christus zo recht kunnen doen? Het is als het telkens weer lezen van het
lijdensverhaal, maar dan door een heleboel filters. Zoals je ook niet direct in
de zon kunt kijken. Maar daarbij mag ik a.h.w. toch steeds mijn lieve Here
Jezus liefdevol ontmoeten. Het is Zijn verhaal. En ik ben maar een kunstenaar.

gradyvandenbosch.nl

Van Pastoraal Team

Open Kerk in De Oude Kerk te Stedebroec,
Zesstedenweg 189

Evenals andere kerken in West-Friesland willen ook wij onze kerk
open stellen voor een gesprek, een kopje koffie, het aansteken van
een kaarsje of zomaar even binnen lopen..

We willen hier als proef 1 x in de maand mee beginnen en wel op:
woensdag 20 april, woensdag 18 mei en woensdag 15 juni van
10.00 -12.00 uur.
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Er zullen steeds 2 vrijwilligers aanwezig zijn om u te verwelkomen.
ledereen is welkom!

Bij voldoende belangstelling willen we dit aantal openstellingen
uitbreiden.

Daarvoor zijn wel meer vrijwilligers nodig. WWe hopen dan ook dat u
zich daarvoor bij ons op geeft. Het zou fijn zijn ook op deze manier
een levende Gemeente te zijn.

Annemarie Broekstra, tel. 0228 517736
Trudie Boender, tel. 0228 542614

Het seniorenuitje is op 17 mei. Het is fijn als u deze dag in
uw agenda vrij kunt houden.

Voor inlichtingen en vragen kunt u An de Kroon bellen.
Tel. 520886

Bij de diensten

Oecumenisch Leesrooster voor
de zondagen

10 april Zesde zondag van de 40 dagen

Kleur paars: rouw en boete
Lezingen: Filippenzen 2: 5-11 en Lucas 22: 1-23, 56

Lucas 22:56
Een dienstmeisje zag hern by het vuur zitten en keek hern strak aan en
zei: "Die man hoorde er ook bijl*

14 april Witte Donderdag

Kleur wit: reinheid
Lezingen: Exodus 12: 1-11 en Lucas 22:1-13
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Lucas BP2: 8
En hij stuurde Petrus en Johannes ergpuit en zei: “Ga heen, maak voor
ons het Pascha gereed, zodat wij het kunnen eten’”.

15 april Goede Vrijdag

Kleur paars: rouw en boete
Lezingen: Jesaja 52:13-53: 12 en Johannes 18: 1-11, 19: 142

Johannes 19: 50
Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hjj; “Het is volbracht! En hif
boog het hoofd en gaf de geest

17 april Eerste zondag van Pasen

Kleur wit reinheid
Lezingen: Kolossenzen 3: 1-4 en Johannes 20: 1-18

Johannes 20: 14
Na deze woorden keek ze orn en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet
dat het Jezus was.

24 april Tweede zondag van Pasen

Kleur wit: reinheid
Lezingen: Openbaring 1, 12b - 20 en Lucas 24: 13-35

Lucas 24: 34
De Heer is werkeljjk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon
verschenen!

1 mei Derde zondag van Pasen

Kleur wit: reinheid
Lezingen: Openbaring 5: 6-14 en Lucas 24: 3548

Lucas 24:39

Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelfl Raak me aan en kijk
goed, want een geest heeft geen viees en beenderen zoals jullie zien dat
1k heb.

12



8 mei Vierde zondag van Pasen

Kleur wit: reinheid
Lezingen: Openbaring 7: 8-17 en Johannes 10: 22-30

Johannes 10: 29-50
Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het
uit de hand van min Vader roven, en de Vader en ik zijn een.

15 mei Vijfde zondag van Pasen

Kleur wit: reinheid
Lezingen: Openbaring 19: 1-9 en Johannes 13: 31-35

Johannes 34
Ik geef jullie een nieuw gebod, heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad,
2o moeten Jullie elkaar liefhebben.

22 mei Zesde zondag van Pasen

Kleur wit: reinheid
Lezingen: Openbaring 21: 10 - 12: 22-27 en Johannes 14: 23-29

Johannes 14: 27
Ik laat jullie vrede na. mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet
geven kan.

Van het College van Kerkrentimeesters

Schilderen

Als bezoeker van de kerk zal het u zijn opgevallen dat de wanden in de
kerkzaal boven de lambrisering en de achterwand onder het orgel er weer
fris wit uitzien. Ook de gaten op de plaats waar het beeldscherm hing zijn
gedicht. In de consistorie zijn de diverse kleine scheuren gedicht en zijn de
wanden ook geschilderd.

Onder in de toren / keuken zijn hele stukken stucwerk vervangen en is
tevens alles weer gewit, zodat we weer enkele jaren vooruit kunnen.
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Begraafplaats Broekerhaven

Er kwam de laatste jaren regelmatig de vraag naar de mogelijkheid om as
te kunnen verstrooien op de begraafplaats en er is daarom besloten
hiervoor een strooiveld met gedenksteen aan te leggen. Op de
gedenksteen kan een naamplaatje worden geplaatst. Het strooiveld ligt
onder en rondom een taxusboom van meer dan 100 jaar oud op een
rustieke plek. Er zal ook een bank worden geplaatst waar men even rustig
kan gaan zitten. Het bijzetten van een urn in een familiegraf wordt ook
mogelijk. Door deze extra mogelijkheden hebben we de reglementen
aangepast en deze kunt u lezen op de website van de Oude Kerk.

De administratie en het onderhoud worden verzorgd door Willem Strating
en Piet Klaver en een woord van dank en waardering voor de
voortreffelijke manier waarop dit wordt gedaan is op zijn plaats.

Hottem Veenstra

Vav de Dilacovie/ZWO

De goede doelen waarvoor werd gecollecteerd zijn:

27-2 - Dorcas -€ 150,00
6-3 - Kerk in Actie Libanon -€ 177,35
13-3 - Kerk in Actie Libanon -€ 143,40
20-3 - Kerk in Actie Libanon -€ 154,65
27-3 - Kerk in Actie Libanon -€ 110,90

Bloemen waren er voor::

L ; Hr. en Mw. Visser-de Vries, Mw. Veldhuizen, Mw.
_# Meijer-van der Kooi, Hr. Postema, fam. Schippers-
Jonkman, fam Ruiter, Mw. v.d. Vlies en Mw. Tol
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Toelichting b de collectes

10 april en 17 april - KIA - 40dagentijdproject Libanon

24 april - Stichting Downsyndroom

De Stichting Downsyndroom (SDS) werd in maart 1988 opgericht op
initiatief van een aantal ouders met jonge kinderen met die conditie. Zij
wilden daarmee de leemte in de informatievoorziening over het syndroom
en alles wat daarmee samenhangt opvullen. De SDS stelt zich ten doel al
datgene te bevorderen wat kan bijdragen aan de ontwikkeling en
ontplooiing van kinderen en volwassenen met Downsyndroom. Zij streeft
ernaar hun integratie in de maatschappij te stimuleren en hen een kans
te geven een zo normaal mogelijk leven te leiden.

1 mei - Ziekenhuis Jordanié

Vanuit de Arabische wereldzending te Andijk heeft “Margreet” een kliniek
in Jordanié. Vooral is daar zorg voor de bedoeienen. Een volk dat
verspreid leeft en vaak heel arm is. Zij zorgt voor en met hen. Bid voor en
met hen. Geeft voorlichting over gezondheid en probeert een “ziekenhuis”
draaiende te houden. Echt een project dat onze steun heel erg hard nodig
heeft en meer dan verdiend.

8 mei - JOP

Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God. Dat is het
verlangen van Jong Protestant. Jong Protestant zet zich in voor kinderen,
jongeren en hun ouders. Daarom ondersteunt Jong Protestant
vrijwilligers en professionals in het jeugdwerk binnen de Protestantse
Kerk. Zo kunnen gemeenten een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde,
voor alle generaties!

15 mei - Stichting Merakel

Stichting Merakel in Lutjebroek is een stichting van ouders, voor ouders
die een kind hebben met een verstandelijke en/of meervoudige
beperking. Doel is: goede opvang voor het kind om ouders te ontlasten.

22 mei - Twin Project

Het Twinproject heeft als doel, de verloskundigen in Sierra Leone te
helpen. Dit, door een verloskundige uit de regio in contact te brengen met
een verloskundige uit Nederland. Op deze manier hoopt men op
kennisoverdracht om zo de moedersterfte terug te dringen en hopelijk
daarbij ook de kindersterfte

15



Beste mensen,

Ik was zeer verrast dat ik in de kerkdienst van 13 maart de bloemen
van de kerk mocht ontvangen.

Het meeleven deed mij goed.

Ik heb zoveel verdriet dat Gerry er niet meer is.

Elke keer als ik naar haar foto kijk beginnen mijn tranen over de
wangen te lopen. 54 jaar waren we samen en hebben we van veel
genoten.

Ontvang van mij de hartelijke groeten,
Wiepko Postema

Beste mensen,

Heel verrassend als je al lezende in “Samen” je eigen naam tegenkomt.
Dit n.a.v. mijn afscheid van het Pastoraalteam.

Tijdens dit afscheid ontving ik een prachtig boeket bloemen en een
cadeaubon.

Hiervoor mijn hartelijke dank. Ik maak ook even van de gelegenheid
gebruik om nogmaals alle leden van het team te bedanken voor de
prettige samenwerking.

Mooie momenten samen beleefd, met als hoogtepunten de jaarlijks
terugkerende Kerst- en Paasmiddagen.

Hoop nog lang elkaar in de kerk te kunnen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
Ina Henken
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Blij verrast was ik met de mooie bloemen voor mijn 85°* geboortedag.

Hartelijk dank hiervoor.
Wij wensen iedereen een goede zomer.

Hartelijke Groeten,
Aris en Rigtje Krijger

Wij hebben een warmhartige kerkgemeenschap. Dat ondervond ik
weer toen Annemarie Broekstra bloemen uit de kerkdienst op 30 maart
kwam brengen. Dank jullie wel.

Ina Tol

Heilige

Titus Brandsma word+ op 15
mei heilig verklaard,

Raam in Karmelklooster te Drachten

Wie is Titus Brandsma?

Anno Sjoerd Brandsma wordt op 23
februari 1881 geboren in Oegeklooster
bij Bolsward in een sociaal betrokken
katholiek boerengezin. In 1898 treedt hij
in bij de Orde der Karmelieten in Boxmeer
waar hij de kloosternaam Titus aanneemt.
In 1905 wordt hij tot priester gewijd.
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Brandsma is actief voor allerlei (katholieke] organisaties. Titus heeft oog
voor de veranderingen in zijn tijd en zet zich in voor vernieuwingen in de
kerk. Al vroeg waarschuwt hij voor het opkomend kwaad van het
nationaalsocialisme in zijn tijd en veroordeelt scherp de anti-Joodse
maatregelen van het naziregime.

In januari 1942 wordt Titus door de Duitse bezetter gearresteerd. In de
strafgevangenis in Scheveningen schrijft hij onder andere een boek over
Teresa van Avila, en 14 meditaties voor de kruiswegstaties in het park
van de Bonifatiuskapel. Uiteindelijk komt Titus in het concentratiekamp
Dachau terecht. Daar is hij volgens voormalige kampgenoten een grote
morele en spirituele steun voor zijn medegevangenen. Na ontberingen en
een injectie van de Duitse kamparts sterft hij in Dachau op 26 juli 1942.
Hij is 61 jaar geworden.

Na de Tweede Wereldoorlog verwerft hij internationale bekendheid door
zijn principiéle verzetshouding tegen het Duitse nazisme, de ‘spirituele’
hulp die hij biedt aan zijn kampgenoten en zijn martelaarsdood in het
concentratiekamp Dachau. Juist de twijfel, die hem aangrijpt als de grond
onder zijn voeten weg zakt, maakt hem tot een mens van vlees en bloed.
Net als Titus zoeken mensen ook vandaag de dag naar innerlijke rust en
zekerheid tegenover de druk van werk, maatschappij en (sociale] media.

Verhaal veor kinderen en voor mensen die jong
van hart zim

De vreemdeling

Het gerucht werd steeds sterker. Er zou een vreemdeling zijn gezien. De
meeste mensen hadden helemaal niets gezien. Maar toch ging het gerucht
door het dorp.

Willem had de vreemdeling gezien. Willem was altijd op straat. Hij speelde
viool voor wie het maar horen wilde. Hij was een beetje anders dan de
meeste mensen. ‘Gekke Willem’ noemden zijn dorpsgenoten hem
daarom. Willem had de vreemdeling gezien op die dag dat er een einde
was gekomen aan een oude dorpsruzie. Sommige families hadden jaren
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ruzie gehad. Ineens was iemand zich gaan afvragen: ‘Waarom maakten we
ook al weer ruzie?’ Niemand die het meer wist. Daarom hadden zij
besloten om eindelijk vrede te sluiten. Juist op die dag moet het gebeurd
zijn dat de vreemdeling voorbij was gekomen. Dat zei Willem tenminste.
Niet dat de mensen hem geloofden. Zij hadden niemand gezien. Ach,
Gekke Willem zei wel meer iets raars.

Daarna zou de vreemdeling zijn gezien in de buurt van de school. Dat
beweerden de schoolkinderen tenminste. Op het moment dat hij
voorbijkwam, werd het ineens stil op het schoolplein. Ruzies hielden op,
kinderen werden niet meer gepest. Het
leek of in de tuin rond de school meer
bloemen bloeiden dan anders. Het was de
meesters en de juffen opgevallen dat
het stil werd. Ze kwamen naar buiten
om te zien wat er aan de hand was. Maar
zij zagen niets of niemand, behalve de
vele kleurige bloemen in de tuin.
Maar dat zei toch niets?

De vreemdeling zou ook gezien zijn bij de boerderij van oude Gré.
Tenminste, dat zei de oude vrouw. Niemand anders had de vreemdeling
daar gezien. Ach, wie zou oude Gré ook geloven? Ze was al zo oud en de
laatste tijd was zij wel vaker in de war. Maar wel viel het op dat juist op die
dag een einde kwam aan een besmettelijke veeziekte. De boeren konden
hun vee weer de wei insturen en opgelucht ademhalen. Maar of zij de
vreemdeling hadden gezien? Nee, niemand anders dan alleen oude Gré.
Omdat de geruchten over de vreemdeling steeds sterker werden, besloot
een aantal wijze dorpelingen de zaak te onderzoeken. Zij ondervroegen
iedereen die de vreemdeling had gezien. leder die hem had gezien,
beschreef hem op ongeveer dezelfde manier. Vooral zijn ogen schenen
heel opvallend te zijn. Hoe die ogen waren? ‘Als twee sterren aan de
hemel’, zei Willem. ‘Als de zon en de maan’, beweerden de
schoolkinderen. De oude vrouw dacht lang na en mompelde toen:
‘Misschien wel als de ogen van God.” Gekke Willem en de kinderen
knikten. Maar de wijzen en de andere dorpelingen begrepen er niets van.
Mogelijk zullen zij het nooit begrijpen.

(Uit: Stephan de Jong, De droom van de generaal en andere verhalen bij
thema’s uit de bijbel, Kok, Kampen, 2002, pp. 80-81)
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