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Mw. T. Boender, tel. 54 26 14

Bovenkarspel:
Mw. E. Jonkman, tel. 06 152 73 488
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Opgeven uiterlijk vrijdagavond

Geboorte? Trouwplannen?
Verdriet? Verlies?

Blijf in contact met uw
kerk.....

Bel of schrijf naar:
Marijke Vissers
Pandhof 47
1613 EK Grootebroek
tel. 51 64 55
kerkenraad@deoudekerk.nl
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alleen over egel, maar
ook over ons,
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den Berg, predikant
van de Pauluskerk
Gouda, na het lezen
van de laatste bundel
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Collectes Kerk en Stichting Kartini

. Kinderkerk vakantie
K@Y‘kdl@VlS‘{'GV] Koster : Hr.en Mw. de Vries
Autodienst Hr. Vissers

De kerkdiensten zijn ook online te volgen

. . ) 4 september - 10.00 uur:
via www.kerkdienstgemist.nl

Voorganger Ds. M. van der Hout, Alkmaar:
Ambtsdragers Mw. de Kroon, Mw. Jonkman
7 augustus - 10.00 uur Organist Mw. Janssen
) Collectes Kerk en Dorcas
Voorganger : Mw. A. Kraal, Venhuizen Kinderkerk geen kinderkerk
Ambtsdrager van Dienst : Mw. de Kroon, Mw. Simons, Hr. Veenstra Koster Hr. Lasschuit
Organist : Hr. Spoelstra . Autodienst Mw. de Bruijn
Collectes Kerk en Voedselbank West-Friesland
Kinderkerk vakantie 11 september - 10.00 uur Open Monumentendag
Koster Hr. Swier
Autodienst Mw. de Bruijn Voorganger Ds. N.J. van Rijswijk
Ambtsdrager van Dienst Hr. Veenstra, Mw. Vissers
14 augustus - 10.00 uur Dr‘ganist Hr. Ruiter
N Collectes Kerk en Stichting Downsyndroom
Voorganger : Ds. N.J. van Rijswijk Kinderkerk Ludo Luckerhoff
Ambtsdrager van Dienst : Mw. Boender, Hr. Verbeek, Mw. Broekstra Koster Hr. Visser en Hr. Swier
Organist : Niet bekend _ Autodienst Hr. Vissers
Collectes Kerk en Kerk in Actie
Kinderkerk vakantie
Koster Hr. Visser
Autodienst Hr. Verbeek

21 augustus - 10.00 uur

Ter Overweging

(1)

Voorganger : Ds. H. Haandrikman, Enkhuizen

Ambtsdrager van Dienst Hr. Meijer, Hr. Toering, Hr. Swier . . .
Organist Mw. Schuijtemaker OVH’W\O@"’M@ 17 S’hH’@
Collectes Kerk en Stichting June

Kinderkerk vakantie Soms is het fijn om even stil te zijn.
KOSte!" Mw. I\/I.aassen Om even geen lawaai om je heen te
Autodienst Hr. Swier

28 augustus - 10.00 uur

Voorganger :
Ambtsdrager van Dienst :
Organist

Afscheidsdienst van diaken Bianca
Poortman

Ds. N.J. van Rijswijk

Mw. Gerding, Mw. Lasschuit, Mw. Vissers
Hr. Ruiter

horen. Om even geen onrust meer in je leven te hebben. Om niet alleen
rust te hebben, maar ook iets sterkers: echte stilte. Dat alles om je heen
even stil is, en ook jijzelf. In de Bijbel kun je lezen dat je in die stilte God
kunt vinden. God laat niet alleen van zich horen in harde donder, ruisen

van de zee of in bazuingeschal, maar ook in pure stilte.



Stilte om wmet God te praten

In de Bijbel lees je vaak dat mensen de stilte opzoeken om met God te
praten. In die stilte komen ze heel dicht bij hem.

Hanna bidt in stilte, diep bedroefd en in tranen legt ze een gelofte af aan
God (Samuel 1:13). We lezen ook over mensen die in stilte bij elkaar
komen, om zo het lijden van de ander te erkennen (Job 2:11-13).

Sommige psalmen zijn stille gebeden, waarbij de schrijver in nood en angst
God om hulp vraagt (Psalm 16; Psalm 56-60). Ook Jezus zoekt de stilte op
om met God te praten:

In de Bijbel ontmoeten God en mensen elkaar vaak in de stilte. Als
het om God gaat, zou de hele aarde eigenlijk stil moeten zijn:

Stilte

Guillaume van der Graft

Zolang er nog ergens iemand bestaat
met wie ik als mens kan spreken

vind ik ook wel de stilte

midden op straat

een stilte die niemand kan breken.

Een kostbare stilte van zuiver glas
dat ik zelf

met mijn stem heb geslepen.

Als ik er niet was

had niemand die stilte begrepen.

maar als Hij er niet was

en dat kan je doodeenzaam

en Zijn stem was er niet maken.
dan was er van stilte geen Maar de stilte
sprake. dit is een tweestemmig lied

Alleen maar van zwijgen waarin God en de mens elkaar
zo hard als graniet raken.

Ontmoeting
Stef Bos

Je moet van 2 kanten komen om elkaar te ontmoeten

Je moet eigenlijk toevallig onderweg zijn

Je moet geen doel voor ogen hebben

En je moet laten gebeuren waarvoor je bang bent

Je moet niet alles willen verklaren

Voor je het weet verklaar je elkaar de oorlog

Je moet van 2 kanten komen om elkaar te ontmoeten

Je moet jezelf in de ander durven zien

Zonder in die ander te verdwijnen

Het kan opeens zomaar voor je staan, het lijkt op iets om uit de weg te
gaan

Dat is het vreemde van geluk, je maakt het waar of je maakt het stuk
Het kan jou bedreigen, het kan jou behoeden

Maar je moet van 2 kanten komen om elkaar te ontmoeten

Bi) de diensten
: A * Oecumenisch

_ Leesrooster voor de
= zondagen

R | ’IF
i
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7 augustus 8° zondag van de zomer

Kleur groen: barmhartigheid en hoop
Lezingen: Jesaja 65,: 17-25 en Lucas 12: 32-40

Lucas 1240
Uok jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip
waaragp je het niet verwacht.



14 augustus 9° zondag van de zomer

Kleur groen: barmhartigheid en hoop
Lezingen: Jeremia 23 : 23-29 en Lucas 12:49-56

Lucas 12: 51
Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen ? Geenszins, zeg ik
Jullie, ik kom verdeeldheid brengern..

21 augustus 10° zondag van de zomer

Kleur groen: barmhartigheid en hoop
Lezingen: Jesaja 30: 15-21 en Lucas 13: 22-30

Lucas 13: 30
En bedenk wel: er zjn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zjn eersten
die de laatsten zullen zjn.

28 augustus 11° zondag van de zomer

Kleur rood: bevestiging/ afscheid
Lezingen: Deuteronomium 24: 17-22 en Lucas 14: 1, 7-14

Lucas 14: 13
Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlarmden en
blinden urt.

4 september 12° zondag van de zomer

Kleur groen: barmhartigheid en hoop
Lezingen: Deuteronomium 30: 15-20 en Lucas 14: 25-33

Lucas 14: 33
Zo geldt ook voor jullie: wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan
mijn leerling niet zin.

11 september 13° zondag van de zomer

Kleur rood: Open Monumentendag
Lezingen: Exodus 32: 7-14 en Lucas 15: 1-10

Lucas 15: 10
20, zeg Ik u, Heerst er ook vreugde onder de engelen van God over éen
zondaar die tot inkeer komt.

Ter Overweging (2)

Owtmoeting in Stilte

Een bijdrage van N.J. van Rijswijk
Daar kan ik ook nog wel bij

Even kijken of de deur open is. Soms heb je geluk.

Veel kerken en kapellen zijn afgesloten.

Je begrijpt het: het is moeilijk om vrijwilligers

te vinden die er een hele dag willen zitten, want
onbewaakt openstellen biedt kwaadwillenden alle kans.
Jammer, want zo als het daar is

is het niet in een station, niet in een gymzaal, niet in
een winkel, niet in een ziekenhuis, niet bij mij thuis.

Ze zijn er voor mij:

gebouwen die de stilte koesteren.

Waar gebeden wordt, gezongen, geklaagd, geprofeteerd.
Ze zijn stil,

stil genoeg.

Om te zitten.

Een kaars te branden.

Me te laten verrassen door een gedachte,
een herinnering, een klaagzang,

zomaar een lied in mijn hoofd.

Even mijn ogen dicht.

Voeten op de grond,

op een bodem die al zoveel heeft gedragen.
Daar kan ik ook nog wel bij.

Uit: Stap in de stilte. 49 simpele ontdekkingen.
Door: Marjan Bosch. Uitgeverij Meinema 2013



Hij vond God, of God hem
Een bijdrage van INLIA

Zijn vader werkt voor de Amerikanen en wordt vermoord door de Taliban.

Jumaa-Khan weet: wegwezen nu. Hij arriveert in 2015 in Nederland, maar

Afghanen maken hier dan weinig kans op asiel. En als hij zich later bekeert

wordt hij niet geloofd en dreigt Jumaa-Khan te worden teruggestuurd naar
een land waar hem als christen executie kan wachten.

Jumaa-Khan is getrouwd en heeft twee jonge zoontjes als de Taliban aan
de deur komen. Hij wacht niet tot ze nogmaals komen. Het gezin vertrekt
naar Pakistan, maar ook daar wordt hun bevolkingsgroep (Hazara)
vervolgd. Voor een veilige, goede toekomst voor het gezin trekt Jumaa-
Khan alleen door. Hij zal vrouw en kinderen zo snel mogelijk laten
overkomen.

In 2015 komt Jumaa-Khan aan in Nederland. De 1°* afwijzing van zijn
asielverzoek komt begin 2017. Nederland is in die jaren het strengst in
Europa; van 2016 tot 2020 wordt ruim tweederde van de Afghaanse
asielzoekers afgewezen.

Kerkbankje

Daar zit Jumaa-Khan dan, op de opvangboot van INLIA in Groningen. Hij
maakt er kennis met een vrijwilliger en via hem met de kerk. In de
kerkbankjes ervaart Jumaa-Khan rust. Een welkom gevoel voor iemand
met psychische problemen, in behandeling bij de GGZ.

Na een opvolgende asielaanvraag komt hij in mei 2019 hoopvol naar de
IND in Ter Apel. Hij is echter opnieuw afgewezen. Hij mag nog even terug
naar het azc in St. Annaparochie, later zal hij het land uit moeten. Een
busje brengt hem naar Emmen, van daaraf moet hij zelf verder reizen.
Maar het openbaar vervoer staakt.

God

Het is koud. Hij loopt, loopt, zit dan op een
bankje te huilen. Ineens spreekt zijn hart:
“Wees niet boos. Voel de liefde van Jezus
Christus.” Hij wordt rustig, zoals in de
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kerk. Hij vindt God, of God hem. Hij vraagt een voorbijganger om hulp. De
man neemt hem mee, geeft hem thuis een plek om uit te rusten. Jumaa-
Khan is ergens welkom. “God heeft alles gezien”, zegt hij, “Dat besefte ik.
Ik voelde God. En toen voelde ik mij beter.”

Op 6 oktober 2019 wordt Jumaa-Khan gedoopt. Eind oktober dient hij een
nieuwe asielaanvraag in. Zoals zo vaak betwijfelt de IND de bekering.
Verklaringen van de kerk en van deskundigen worden van tafel geveegd.
De IND negeert het advies van de Commissie Plaisier, door de PKN
opgericht om te helpen bij goede oordeelsvorming in deze. De beslissing is
wéér negatief. Jumaa-Khan gaat in mei 2021 in hoger beroep. Een paar
maanden later valt Kabul.

Eisen aan IND

Op grond van de nieuwe situatie buigt de IND zich opnieuw over de zaak.
Maar intussen heeft de Raad van State geoordeeld dat de IND zijn werk in
bekeringszaken beter moet doen. De dienst moet voortaan ook kijken
naar iemands geloofsactiviteiten, zijn kennis van het geloof en
verklaringen van derden. Wil de IND die terzijde schuiven, dan moet de
dienst dat motiveren.

En zo krijgt Jumaa-Khan eindelijk een verblijfsvergunning en kan hij
beginnen aan de procedure om zijn gezin over te laten komen.

Vav de Diacovie

De goede doelen waarvoor werd gecollecteerd zijn:

19 juni - Kerk € 65,49 - Pisa €11165
26 juni - Kerk 955,05 - Diensten Begijnhof 134,85

3juli - Kerk 125,32 - St. Baanbreker 157,68
10 juli - Kerk 70,84 - St. Building Nepal 109,44
17 juli - Kerk 84,80 - INLIA 109,60
24 juli - Kerk 42,35 - Amnesty International 77,25
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Bloemen waren er voor:

de Lange. Mw. Verburg, Hr. Postema, kinderen Mw.
Monen, Hr. Verbeek en Ds. Van Loo

Toelichting by de collectes
Voeds

WEST

7 augustus

De Voedselbank West-Friesland helpt
waar het echt nodig is. We zamelen
voedsel in dat anders verloren gaat en
we zorgen ervoor dat het terecht komt bij de mensen die het 't hardst
nodig hebben

14 augustus - KIA

21 augustus - Stichting June

Stichting June heeft als missie om de levensomstandigheden in Gambia
te verbeteren. Dit wordt gedaan door het uitvoeren van kleinschalige
projecten zoals de bouw van scholen, een brug, diverse machines en

waterputten. Daarnaast zorgt de stichting ervoor dat kinderen weer naar

school kunnen door middel van sponsoring. Alle projecten worden
uitgevoerd door Gambianen waardoor zij ook inkomsten genereren.

28 augustus - Stichting Kartini

2 Een toekomst
voor kansarme
kinderen in en
rond de stad
Malang op het
Indonesische
eiland Java,
daar spannen wij ons voor is. De doelstelling is om deze kinderen naar
school te laten gaan. Kunnen lezen en schrijven is dé basis voor een
betere toekomst. Wie kan lezen en schrijven, is in staat zelf de regie over
zijn/haar leven te nemen. \We willen dus geen vissen geven, maar
hengels.

12
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4 september - " DO rcqs

Dorcas investeert in duurzame verandering.

Wij hebben liefde en hoop voor mensen in nood. Bij armoede, uitsluiting
en crisis creéren we mogelikheden voor hen om tot bloei te komen. Zo
volgen we Jezus Christus.

11 september - Stichting Downsyndroom

De SDS stelt zich ten doel al datgene te bevorderen wat kan bijdragen
aan de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en volwassenen met
Downsyndroom. Zij streeft ernaar hun integratie in de maatschappij te
stimuleren en hen een kans te geven een zo normaal mogelijk leven te
leiden.

3k 3k 3k 3k sk sk sk 3k ok ok sk sk sk ok k ks sk sk k

Je hoeft geew geld e hebben om voor anderen
waardevol +e zim.

Beste mensen,

Ik werd zondag 17 juli erg verrast met de bloemen van de kerk
Het deed me goed dat meeleven.

Gerry overleed op 22 juli 2021
Wij waren op die dag 58 jaar samen en ik mis haar elke dag.
Wiepko Postema

Schouw 25
1613 CL Grootebroek
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Lieve gemeente!

Wat heb ik weer een prachtig boeket bloemen gekregen!
Inmiddels ben ik klaar met de chemotherapie en met de eerste

operatie. De laatste uitslagen waren goed! Ik hoef geen bestralingen en

geen chemotherapie meer! Daar ben ik meer dan dankbaar voor!

Ook wil ik jullie bedanken dat jullie mij en mijn familie natuurlijk
hebben meegenomen in gedachten en gebed!

Liefs Renate Jonkman ( en Maarten en de kinderen natuurlijk)

Beste allemaal,
Op zondag 3 juli werd tijdens een feestelijke dienst onze zoon
Thomas gedoopt. Wij willen jullie bedanken voor de gastvrijheid, de

felicitaties, de bloemen en voor de inzet aan de mooie dienst!

Hartelijke groet,
Theo & Angela Kaijen

Lieve mensen

Van harte bedankt voor alle blijk van medeleven tijdens mijn ziekzijn.

Hartverwarmend waren de bloemen, kadootjes, telefoontjes en
appjes. Een bewijs dat je SAMEN sterker staat in deze strijd.
Wat is het rijk om lid te mogen zijn van deze kerk.

Anneke en Walter Visser

?pen Open Monumentendag 2022
MONUMENTENDAG W de Oude Kerk,
thema dunrzaamheid

Op zondag 11 september is het weer zover. Als kerkgemeenschap met
een prachtig kerkgebouw, nemen we met plezier deel aan de jaarlijkse
Open Monumentendag. Een mooie gelegenheid om de bezoekers te
vertellen dat ons kerkgebouw niet alleen op deze speciale dag openstaat
voor iedereen, maar ook op al die andere zondagen van het jaar!

In de programmering leggen we een link naar het landelijke thema. Dit
jaar is dat ‘duurzaamheid’. In de liturgie en de preek zal hier aandacht aan
worden besteed. De Schepper zelf heeft ons de opdracht gegeven om als
goede rentmeesters Zijn schepping te bewerken en te bewaren. Als
onderdeel van de Groene Kerken beweging, staat het thema
duurzaamheid op onze kerkelijke agenda.

Vrijwilligers, van het Voedselbos in Bovenkarspel
en van de ZonnecoOperatie West-Friesland, zullen
zich gedurende de dag presenteren in de

West-Friesland

consistorieruimte.

Ook dit jaar kan de toren worden beklommen.

Om 12.00, 13.00, 14.00 en 15.30 uur, kunnen groepjes van 10 personen
onder begeleiding naar boven. Minimum leeftijd 12 jaar.

De openstelling duurt tot 16.00 uur. Tijdens de openstelling worden de
bezoekers van Open Monumentendag ontvangen met koffie, thee en
limonade.

Wij hopen op een mooie dag, waarop het thema duurzaamheid op allerlei
manieren onder de aandacht wordt gebracht.

Meer lezen?

nnecooperay
https://www.groenekerken.nl/ 1° © BBI RRN fe
https://www..zonnecoope.ratlewestf.rlesland._nI/ 1 ““‘ \
https://www.ivn.nl/afdeling/west-friesland/ivn- West-Friesland

voedselbos-de-haling-0
https://www.openmonumentendag.nl/waar-wil-je-naartoe/

Willie Visser en Hottem Veenstra
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De egel, dat bew ik van Toon Tellegew

Dit boek gaat niet
alleen over egel, maar
ook over ons,
constateert Kees van

de Pauluskerk Gouda,
na het lezen van de
laatste bundel van
Toon Tellegen.

Het is geen geheim dat ik een groot liefhebber ben van de dierenverhalen
van Toon Tellegen. Ook zijn laatste bundel, De egel, dat ben ik, is weer
een parel. Neem alleen al de voorkant. Die is echt prachtig, en vooral
veelzeggend.

Het begint met die tekening van Annemarie van Haeringen. Alle verhalen
zijn voorzien van een tekening van haar. Knap hoe zij met enkele
pennenstreken egel iedere keer zo weet te typeren dat het perfect bij het
verhaal past, en vaak nog iets toevoegt.

Twee kanten

Op de voorzijde staat een zelfverzekerde, zelfs
licht parmantige egel. Die kant van

hem komen we zeker in de verhalen tegen.
Egel kan goed alleen zijn. Hij voert menig
innerlijk gesprek met zichzelf of met de andere
egel in zichzelf, die zich soms kan
vermenigvuldigen tot vele egels meer. En egel
kan ook heel goed 'nee' zeggen.

Tegelijk is egel ook een twijfelaar en heeft hij
de neiging tot zelfonderschatting. Dat begint al
met het eerste verhaal waarbij egel in de
spiegel kijkt. Hij doet dat misprijzend (Tellegen
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den Berg, predikant van

is trouwens een meester in het gebruik van archaische woorden, die hij
graag gebruikt en het liefst van allerlei kanten bekijkt en beklopt naar
(nieuwe) betekenis). Hij ziet ook een nieuwe rimpel op z'n voorhoofd.
Zeven heeft hij er nu. Maar ondanks dat misprijzen en die rimpels op z'n
voorhoofd stapt hij toch naar buiten om de zon te gaan eten, zoals hij dat
noemt.

De egel, dat ben ik

De egel keek in zijn spiegel.

Hoe kijk ik nu? Dacht hij. Hij fronste zijn voorhoofd,.

Misprijzend. Zo heet dat, had de mier hem eens verteld.

Die neus, die kin, en dan die stekels....

Hij schudde zijn hoofd. Misschien kijken alle dieren wel zo in hun spiegel
en denken ze: die slurf, dat gewei, die steeltjes..... Dat zou heel goed
kunnen.

Maar die gedachte veranderde niets aan zijn misprijzen. Hij telde de
rimpels in zijn voorhoofd. Zes, Eén meer dan gisteren.

Hij zuchtte. Ik wou....dacht hij.

Maar hij kon niet bedenken wat hij wou en zag nog een rimpel om zijn
voorhoofd verschijnen, een zevende.

Meer kunnen er niet bij, dacht hij.

Hij deed een stap achteruit en zei: ‘Ik wou dat ik wist wat ik wou.’

Hij spitste zijn oren en hoorde twee dieren langs zijn huis lopen.
‘Weet je wie hier woont?’ vroeg de één.

‘Nee,’ zei de ander.

‘De egel.’

‘Weet je dat zeker?’

‘Ja, heel zeker.’

‘Ach, dat wist ik niet.’

De egel, dat ben ik, dacht hij. Hij liep naar het raam en keek naar buiten.
Hij zag niemand. Het was stil in het bos. Geen blaadje ritselde aan de
bomen, geen vogel floot of zong.

Het was inbeelding geweest, die stemmen, Dat kon niet anders. Eerst
misprijzen, nu inbeelding....En dan?
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Hij schudde zijn hoofd en draaide
de spiegel om. Ik weet zo
langzamerhand wel dat ik de egel
ben, dacht hij.

Het was een mooie dag in het
begin van de zomer en hij ging
naar buiten. De zon eten. Zo
noemde hij dat.

Ook over ons

Egel slaat zelfs halverwege aan het dichten:

Als ik een ander was,

dan wilde ik maar één ding: de egel zijn,
dan had ik stekels,

net als hij,

dan woonde ik onder een struik

en kon ik schuifelen en me oprollen,
thuisblijven wanneer ik thuis wilde blijven
en niemand zien wanneer ik niemand wilde zien,
net als hij -

wat zou ik dan gelukkig zijn!

maar ik bén de egel

en wil maar één ding:

dat ik een ander was

er zit maar één ding op

endatis

met grote letters op mijn muur schrijven:

HET IS NOOIT GOED.
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Ter overweging (3)

INSPIRATIE ONTMOETING IN STILTE
Op adem komen

Tijdens het opruimen van stapels oud papier stuit ik
op een krant uit vervlogen tijden. Hoe houd je het
vakantiegevoel vast, staat er. En op dat moment
weet ik dat daar mijn column over zal gaan. Het
vakantiegevoel vasthouden, dat is: op adem komen.
Meer dan vijftig abdijen en priorijen heb ik voor mijn
werk mogen bezoeken. Op basis daarvan probeer ik

% /’ﬁ
A
vandaag de dag vrijwilligers van kerken een weg te wijzen in de drukte van

het christelijk leven. Dat gebeurt in zes stappen, op weg naar het klooster
in je hart, met een vloer, een hal, een tafel, ramen, een tuin en een kelder:

e Maak het stil in je huis of je kantoor: dat is het fundament, de
stilte op de vloer van je klooster.

e Hebin de hal van je klooster de moed om te wachten en geduldig
te zijn.

e Vergeet in je klooster nooit de tafel, maak ruimte voor je naaste
en weet dat het niet om jou draait.

e Zorgervoor dat de ramen op tijd dicht zijn zodat de impulsen van
buiten niet jouw dag bepalen.

e Ga wandelen in de tuin en ervaar dat je geheeld wordt door de
zon, de regen, de wind en de kou.

e De laatste stap is naar de kelder van je klooster waar je met lege
handen staat. Juist dan word je gedragen door de adem van de
Eeuwige.

Zo ben je nooit alleen en kom je op adem, wat je ook doet, wie je ook
bent, waar je ook bent. Als je met de vrijwilligers van jouw kerk ook op
zoek wilt naar het klooster van je hart, kom dan naar de Abdij van

Egmond. Daar wijs ik je de weg naar je hart en naar die bevrijdende adem.

Leo Fijen
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