Kerkblad van de/Protestantse Gemeerﬁé Stede Broec



Niets uit dit nummer mag worden overgenomen zonder toestemming van de redactie, tenzij de

bron wordt vermeld.

Predikant Protestantse Gemeente Stede Broec:

Ds. N.J van Rijswijk, tel. 7568 23
dsvanrijswijk@deoudekerk.nl

Kerkgebouw:

Oude Kerk, Zesstedenweg 189, 1613 JD Grootebroek, tel. 52 30 78
Koster: Begrafenissen / Inlichtingen bij de Hr. P. Lasschuit, tel. 06-10524105

Website: www.deoudekerk.nl

Deze wordt verzorgd door Mw. T. Boender, webmaster@deoudekerk.nl

Kerkdiensten-online: zijn iedere zondag te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

Kerkenraad Protestantse gemeente
Voorzitter: Hr. A. Meijer

Scriba: Mw. M. Vissers, Pandhof 47
1613 EK Grootebroek, tel. 51 64 55
kerkenraad@deoudekerk.nl

College van kerkrentmeesters
Voorzitter: Hr. H. Veenstra, tel. 52 31 22
Secretaris: Hr. J.E. Swier, Eg 42,

1611 LT Bovenkarspel, tel. 52 10 07
kerkrentmeesters@deoudekerk.nl
Penningmeester: Hr. R. Jetses
penningmeestercvk@deoudekerk.nl

Kerkbalans administratie

(incl. collectebonnen)

Hr. K. Dudink, de Roos 2,

1611 KG Bovenkarspel , tel. 51 87 34
IBANnummer: NL95 RABO 0373 7347 86
Prot.Gem.Stede Broec te Bovenkarspel
kerkbalans@deoudekerk.nl

Collectebonnen kunt u bestellen door
overmaken van een bedrag van € 20.- of
een veelvoud daarvan op bovengenoemd
nummer, of via de website met Ideal.

De bonnen worden thuisbezorgd.

Beheerder begraafplaats Broekerhaven:
Hr. W. Strating, tel. 06 206 45 825
begraafplaatsbroekerhaven@ziggo.nl

Ledenadministratie

Mw. E. Lasschuit, Hertog Albrechtstraat 404,
1613 GZ Grootebroek, tel. 52 17 02
ledenadministratie@deoudekerk.nl

Diaconie

Voorzitter: Mw. J. Gerding, tel. 51 70 32
Secretaris: Hr. D. Verbeek, tel. 52 52 40
Penningmeester: Mw. H. Simons,

tel. 51 61 48

diaconie@deoudekerk.nl

Pastoraal Team
Coordinatie: Mw. A. de Kroon, tel. 52 08 86

Ten zuiden van de spoorlijn:

Grootebroek:
Mw. N. Kleton, tel. 51 45 71
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Kewhdiensten

De diensten van de Protestantse Gemeente worden elke zondag gehouden
in de “Oude Kerk", Zesstedenweg 189 te Grootebroek.
Alle diensten zijn ook rechtstreeks te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

2 april - 10.00 uur

Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collectes
Kinderkerk
Koster
Auto-ophaaldienst

6 april - 19.30 uur

Voorganger
Ambtsdragers

Organist
Collectes

Koster
Auto-ophaaldienst

7 april - 19.30 uur

Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collectes

Koster
Auto-ophaaldienst

9 april - 10.00 uur

Voorganger
Ambtsdragers

Palmzondag

Ds. N.J. van Rijswijk

Mw. De Kroon en Mw. Jonkman
Hr. Ruiter

Kerk en ‘Kerk in Actie’ - 40dagentijd
geen kinderkerk

Mw. Maassen

Op aanvraag

Witte Donderdag
Viering Heilig Avondmaal
m.m.v. De Cantorij, o.lL.v. Piet Lasschuit

Ds. N.J. van Rijswijk

Hr. Veenstra, Hr. Verbeek, Mw. Broekstra
en Hr. Dudink

Hr. Spoelstra

geen collectes

Mw. Dudink

Op aanvraag

Goede Vrijdag
m.m.v. De Cantorij, o.lL.v. Piet Lasschuit

Ds. N.J. van Rijswijk
Mw. Gerding en Mw. Vissers
Hr. Spoelstra

geen collectes

Hr. en Mw. De Vries
Op aanvraag

Pasen
m.m.v. De Cantorij,
o.l.v. Piet Lasschuit

Ds. N.J. van Rijswijk
Mw. Boender, Hr. Toering
en Mw. Lasschuit



Organist
Collectes
Kinderkerk
Koster
Auto-ophaaldienst

16 april - 10.00 uur

Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collectes
Kinderkerk
Koster
Auto-ophaaldienst

23 april - 10.00 uur

Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collectes
Kinderkerk
Koster
Auto-ophaaldienst

30 april - 10.00 uur

Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collectes
Kinderkerk
Koster
Auto-ophaaldienst

7 mei-10.00 uur

Voorganger
Ambtsdragers
Organist
Collectes
Kinderkerk
Koster
Auto-ophaaldienst

Hr. Spoelstra

Kerk en ‘Kerk in Actie’ - 40dagentijd
geen kinderkerk

Hr. Visser

Op aanvraag

Quasi Modo Geniti

Ds. R. de Reuver, Houten
Mw. Simons en Hr. Swier
Mw. Janssen

Kerk en Dorcas

Geeske Dudink

Hr. Lasschuit

Op aanvraag

Misericordias Domini

Ds. F. Omvlee, Monnickendam
Mw. De Kroon en Mw. Jonkman
Hr. Spoelstra

Kerk en Stichting Down Syndroom
Willie Visser

Mw. Dudink

Op aanvraag

zondag Jubilate

Ds. N.J. van Rijswijk

Hr. Meijer en Mw. Broekstra
Hr. Spoelstra

Kerk en Ziekenhuis in Jordanié
Ludo Luckerhoff

Hr. Visser

Op aanvraag

zondag Cantate

Mw. Ds. J. de Ruiter, Andijk
Hr. Veenstra en Hr. Dudink
Mw. Schuijtemaker

Kerk en De Zonnebloem
geen kinderkerk

Hr. en Mw. De Vries

Op aanvraag



—

Lek overweging

PASEN

=

Een leeg graf is het teken voor
mensen dat zij Jezus niet bij de
doden moeten zoeken, maar bij
de levenden. Niet in het
verleden maar in het heden.
Niet in wat voorgoed voorbij is
maar in wat op ons toekomt.

Mensen die naar Jezus Christus
heten, christenen, zijn dikwijls
juist degenen die er grote
moeite mee hebben te
vertrouwen dat Hij werkzaam,
lévend, in deze tijd aanwezig
kan zijn. Ga dat eens vertellen,
dat kan toch niet. Zij voelen een
verlegenheid met Pasen.

Al gauw gaat het over wat voorbij is: vroeger waren de kerken gevuld.
Heimwee en melancholie trekken de aandacht naar wat ons bekend en
vertrouwd was.

De ogen blijven gericht op het verleden. En dan wordt het geen Pasen.

Al weer even geleden las ik in de krant dat het net gerestaureerde graf
van Jezus in de Heilig Grafkerk in Jeruzalem op instorten staat. Kosten
van de restauratie zijn begroot op zes miljoen euro. Het is een
toeristische trekpleister, er wordt aan verdiend, dus er zullen wel
mensen zijn die belang hebben bij de restauratie.

Maar is het niet vreemd dat aandacht en geld gestoken wordt in iets
dat in de Evangelién hoort tot ‘de dingen die zijn voorbijgegaan.’



De mensen die bij het graf komen waarin Jezus lag, nadat hij
gekruisigd en gestorven en begraven was, komen bij een verlaten, leeg
graf. Zij horen ‘Wat zoekt u de Levende bij de doden?

Hij is hier niet, zie, Hij gaat voor u uit naar Galilea.”

Wat ga je dan bij een graftombe in Jeruzalem zoeken?

Waarom zou je die restaureren en laat je die tombe niet voor wat hij
was.?

Het goede gerucht van Jezus’ opstanding uit de doden is ontkend,
aangevochten, weggelachen, maar kon in de geschiedenis van de
mensheid niet begraven worden.

Telkens duikt het weer ergens op. Het leven van deze gekruisigde
rechtvaardige is te opmerkelijk.

Omdat Jezus een rechtvaardige wilde zijn, mens naar Gods beeld en
gelijkenis, wist hij vanuit de Boeken van Mozes, van de Profeten en de
Psalmen, dat de rechtvaardigen in deze wereld lijden te wachten staat.
‘Zalig die vervolgd worden omdat ze gerechtigheid willen’, staat in de
zaligsprekingen. Het is van het grootste belang dat wij Jezus tegen
deze achtergrond zien: zonder dat kunnen wij zijn opstanding niet
plaatsen.

Psalm 37 zingt “Het heil van de rechtvaardigen komt van de HEER,
hun kracht ten tijde van benauwdheid. De HEER zal hen helpen en hen
bevrijden.” Pasen, de opstanding van Christus, wekt in ons de niet te
bewijzen zekerheid dat het kwaad in de wereld niet de baas kan en
mag en zal blijven. De opstanding van deze rechtvaardige is nog maar
het begin. Daar is zijn lege, voorgoed verlaten en overbodige graf het
teken van.

Niet in het graf van voorbij,
niet in een tempel van dromen,
hier in ons midden is Hij,

hier in de schaduw van hoop.

Hier in dit stervend bestaan

wordt Hij voor ons geloofwaardig,

worden wij mensen van God,

liefde op leven en dood. N.J. van Rijswijk



Het Oecumenisch Leesrooster voor de zondagen:

2 april zesde zondag van de 40dagen - Palmzondag
Kleur paars, van inkeer en verootmoediging.

Lezingen: Jesaja 50: 4-7 of 52: 12 - 53: 12

en Mattels 26: 1 - 27: 66

=

9 april Pasen

Kleur wit, van de reinheid.
Lezingen: Exodus 14: 8-14 en Johannes 20: 1-8

16 april Quasi Modo Geniti - “Als nieuwgeborenen”

Kleur wit, van de reinheid.
Lezingen: Genesis 8: 6-16 en Johannes 20: 19-23

23 april Misericordias Domini - "De barmhartigheid van de Heer”

Kleur wit, van de reinheid.
Lezingen: Jesaja 43: 1-12 en Johannes 21: 1-10

30 april zondag Jubilate - “Jubelt, juicht”

Kleur wit, van de reinheid.
Lezingen: Nehemia 9: 6-15 en Johannes 10: 1-10

7 mei zondag Cantate - “Zingt”

Kleur wit, van de reinheid.
Lezingen: Deuteronomium 6: 20-25 en Johannes 14: 1-14

Bedankje

Nel en ik hebben bloemen van de kerk bij Piet Abbekerk gebracht.
Daar was hij heel blij mee en we moesten hartelijk bedanken,

en iedereen de hartelijke groeten doen.

Hij heeft een mooie kamer en wordt goed verzorgd.

Annemarie Broekstra.



Daun de Diacounie

2en 9 april Kerk in Actie 40dagentijd UIT LIEFDE VOOR JOU

16 april Dorcas

] Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe

" DorCGS armoede, in Oost-Europa, Afrika en het Midden-
Oosten, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke

overtuiging. Dorcas doet dit met langlopende projecten m.b.t. werk en
inkomen, water, hygiéne en gezondheid en kinderontwikkeling. Overheden,
kerken en lokale gemeenschappen worden aangesproken op hun eigen
verantwoordelijkheid voor het welzijn van armen en verdrukten. Het gaat
hierbij om ouderen, chronisch zieken, gevangenen, mensen met een
beperking. Persoonlijke aandacht staat steeds voorop. Bij rampen biedt
Dorcas concrete hulp, die gekoppeld is aan programma’s voor
wederopbouw en preventie.
Dorcas onderscheidt zich met de kernwaarden: Gelovig, Gedurfd en

Gezamenlijk!

23 april STICHT!NGDownsyndroom

In de kern Noordholland Noord, doet deze stichting heel veel goed werk in de
ondersteuning van gezinnen met een kind met het syndroom van Down.
Samen erover kunnen praten, de ervaringen delen en elkaar vragen stellen.
Mede hierdoor worden de gezinnen ondersteund en wordt het leven van het
kind en het gehele gezin er beter van.

30 april Ziekenhuis in Jordanié

Vanuit de Arabische wereldzending te Andijk heeft “Margreet” een kliniek in
Jordanie.

Vooral is daar zorg voor de Bedoeienen. Een volk dat verspreid leeft en vaak
heel arm is. Zij zorgt voor en met hen. Bidt voor en met hen. Geeft
voorlichting over gezondheid en probeert een “ziekenhuis” draaiende te
houden. Echt een project dat onze steun heel erg hard nodig heeft en meer
dan verdiend.



De Zonnebloem is een vrijwilligersorganisatie die vakanties
organiseert voor mensen met een beperking.
.41 Zeorganiseren bootreizen, busreizen en hebben
v vakantieparken. Steeds met ruim voldoende en deskundige

DE begeleiding.
ZONNE - .
BLOEM Zii geven mensen een kans op vakantie die dat zonder hun hulp
nooit zouden kunnen doen. Mensen worden daardoor uit hun
isolement gehaald en hebben de kans hun leven meer glans te geven.

Behidtt Uﬂ“ léﬂtyﬂ (24 februari 2023)

Goedemorgen!

We leven allemaal in afwachting van de overwinning van Oekraine!
Er is veel verdriet in de buurt .

Na elke communicatie met mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt
door de oorlog, kan ik 's nachts niet slapen. Ik help dieren, naast elk
dier is er een verhaal van mensen die uit hun huizen vertrokken
door de oorlog en zij, op de vlucht, namen hun huisdier mee. En al
hier, in Zaporizhzhia, realiseerden ze zich dat ze een enorm
probleem met zich mee hadden gebracht (huisvesting huren met
dieren is 3 keer duurder).

Elke keer hoor ik verhalen die mijn ziel verscheuren in stukken.
Mijn huis is intact, er is alles wat ik nodig heb - eten, warmte, licht.
Dit is een groot wonder van God - Sasha en ik zijn gezond,
ongedeerd en in staat om anderen te helpen.

Bedankt voor je gebeden.

Liefs van ons. Q)OQ‘)

Katya.

Inmiddels is bekend geworden, dat er op 22 maart in Zaporizja een
raketaanval op een flatgebouw heeft plaatsgevonden [Red.)
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ollectes ew loemen

19 februari : Kerk € 65,90 Stichting Kartini € 7725
Extra collecte:
Syrié - Turkije € 703,10

26 februari : Kerk € 75,50 40dagentijd - Moldavié € 162,30
Smaart : Kerk € 83,70 40dagentijd - Moldavié € 139,75
12 maart : Kerk € 8350 40dagentijd - Moldavié € 192,60

19 maart : Kerk € 84,41 40dagentijd - Moldavié € 200,15

Bloemen waren er voor;

Dhr. Vervelde, Dhr. en Mevr. De Lange,
Dhr. en Mevr. Van Dis, Mevr. Klaassen, Mevr. Broekstra,
Mevr. Boender en Mevr. Veldhuizen-Slot.

OPEN KERK in ‘De Oude Kerk’ te
i Stedebroec, Zesstedenweg
189

De Open Kerk ochtenden worden gehouden op
elke derde woensdagochtend van de maand
van 10-12 uur.

De eerstvolgende ochtend zal dus zijn op
woensdag 19 april a.s.

ledereen is van harte welkom.
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Jongeren in Moldavié: Tatiana wil weg, Pavel blijft

1

HET IS EEN DAGELIJKS DILEMMA VOOR VEEL MOLDAVISCHE
JONGEREN:

Tatiana Demianova (26) werkt als tolk Roemeens-Engels, maar ziet
geen toekomst in haar land. Pavel Rotaru (18) uit Parcova wil juist
blijven en meewerken aan de opbouw van zijn land.

MEER KANSEN IN BUITENLAND

Veel van haar vrienden wonen al elders. Hoewel Tatiana in Chisinau
een goede boterham verdient als tolk, lonkt Europa. In Moldavie
ziet ze te weinig toekomstmogelijkheden.

12



"Voor mijn studie Engels en Frans vertrok ik naar rei in Roemenié.
Ik hoorde van mensen om me heen dat studies in het buitenland van
betere kwaliteit zijn dan in Moldavié. Het was moeilijk om weg fe
gaan, maar het bleek het allerbeste wat het leven me gaf. Ik
maakte er vrienden voor het leven."

Ik hou van mijn werk als tolk toch wil ik weg. Er zijn al zoveel
mensen vertrokken, bijna geen familie is meer compleet. Ik hoop
dat we op een dag lid van de EU worden en dat de
levensomstandigheden verbeteren, zodat mensen waardig oud
kunnen worden in Moldavié. Een baan en een goed leven, meer
hebben we niet nodig."

EENZAME OUDEREN HELPEN

Pavel ziet steeds meer vrienden uit zijn dorpje in het noorden van
Moldavié vertrekken, maar zelf wil hij een toekomst opbouwen in
Moldavié en meewerken aan een beter leven voor de mensen die
blijven. Met de jeugdgroep van zijn kerk helpt hij eenzame ouderen
in het dorp met klusjes en boodschappen.

"Ik zit in het laatste jaar van de middelbare school en woon nog bij
mijn ouders. Samen met andere jongeren doe ik vrijwilligerswerk
voor de kerk. We helpen eenzame ouderen met klusjes rondom huis.
Voor mij voelen deze mensen als grootouders. Door al hun verhalen
over vroeger leer ik steeds meer over de geschiedenis van ons
dorp."

STEENTJE BIJDRAGEN

"Sinds de val van de Sovjet-Unie is er veel veranderd in Moldavig,
maar sommige mensen blijven in die tijd hangen. Ze zijn niet
gewend om hard te werken om een doel te bereiken. Alleen als die
vtlh)~ verandert, wordt ons land een betere plek. Daar wil ik graag
mijn steentje aan bijdragen

13



Licve zoete
lente

Een lied van hoop,
gezongen door een
Moldavisch koor Apuien )

Lieve, zoete lente,

wat mooi dat U er bent.
We zingen met zijn allen
over het leven van Jezus.

Engelen uit de hemel,

zing ook met ons.

Ze roepen ons allemaal
om ons ook te laten zingen.

Kom, laat ons zingen

voor onze Vader in de hemel.
De lente komt!

Voor onze lieve Heer.

Lieve, zoete lente,
mooi paradijs.

U bent in ons leven,
U geeft ons licht.

U geeft ons leven,
U geeft ons licht.

Dit lied was te horen in een bijzondere aflevering van ‘Petrus in het
land’, waarin te zien was hoe de kerk in Moldavié zich inzet voor
mensen in armoede en eenzaamheid.

Met de volgende link is het lied te beluisteren:

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/lieve-zoete-lente-lied-uit-moldavie/
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Van het Dastoraal Team

Ons geplande reisje is op dinsdag 9 mei a.s.
Het is de bedoeling dat we om 8.30 uur bij de
kerk zijn, dan kunt u uw € 25,00 p.p. aan mij
afgeven, waarna we om uiterlijk 9.00 uur
vertrekken met onze welbekende bus richting
Sneek en de Friese meren!

Om 10.30 uur vertrekt de boot voor een = -
rondvaart van 2 uur [twee uur). Daarna om + 13. DD uur rijden we naar
hotel restaurant v.d. Valk in Sneek, om daar te genieten van een heerlijke
lunch.

Om ongeveer 16.30 uur hopen we dan, na een fijne dag, weer bij de Oude
Kerk te arriveren.

Mocht u zich nog niet hebben opgegeven, kan dat nog bij mij.

Lieve Groet, An
Tel. 520886

Bedankjes

Op 1 maart waren wij 50 jaar getrouwd en kregen we van onze gemeente
een prachtige bos bloemen.

Onze hartelijke dank daarvoor!

Tevens willen we iedereen bedanken voor de vele kaarten, appjes, telefoontjes
en bloemen. Wij kijken dankbaar terug op deze mooie mijlpaal.

Groeten Wim en Lidian van Dis — Maris.

Hartelijk bedankt voor de bloemen die ik vorige week zondag kreeg na de
operatie aan mijn hand.

Ik wil Rosenique ook bedanken voor de mooi versierde psalm 127, die aan
de bloemen hing. Ik was er erg blij mee.

Annemarie Broekstra.
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Ingezonden:

PAASWANDELING STREEKBOS

Twee jaar geleden hebben wij, Corné en Paulien van Dis, een
Paaswandeling gelopen. Dit was een initiatief van een
gemeente in Dalfsen.

Wij werden hier heel positief door verrast. Het was een
bijzondere, creatieve manier om het Paas-evangelie te
beleven. Langs de wandelroute stonden namelijk allerlei
attributen, schilderijen, gedichten en teksten over het hele
paasverhaal.

Samen met een werkgroep uit de Westfriese Evangelie
Gemeente treffen we momenteel voorbereidingen om een
Paaswandeling in Het Streekbos te organiseren.

Inmiddels hebben we een vergunning gekregen van de gemeente
StedeBroec om tijdens het Paasweekend

en de zondag ervoor de Paaswandeling uit te zetten in het Streekbos.
Een prachtige locatie hiervoor, welke vaak goed bezocht wordt door
wandelaars en mensen die hun hond uitlaten.

Hoeveel mensen in onze omgeving weten nog wat je met het
Paasfeest viert? Vele ongelovigen denken dat het iets met de
paashaas of paaseieren te maken heeft.

Maar wij willen op deze laagdrempelige manier laten zien dat het
allemaal draait om Jezus, die Zijn leven wilde geven, ook voor hen!

Op allerlei verschillende creatieve manieren laten wij iets zien van de
lijidensweg die Jezus ging voor ons, en dit alles vanuit de ogen van de
discipel Petrus.

Zo zal er op de wandelroute een kruis staan, een doek met een KVU\ISDUm
geschilderd open graf, brood en wijn (laatste avondmaal), een haan, van het
etc. en daarbij teksten met uitleg. Ook kan men QR-codes scannen voor L even

extra’s als bijpehorende muziek of gesproken tekst.

De paaswandeling is te lopen op zondag 2 april (Palmpasen), en op 9 en
10 april (1e en 2e Paasdag) tussen 10 en 16 uur in Het Streekbos (start
is bij het strand, in de buurt van Paviljoen lJgenwijs)

Ontvangt u met Pasen familie of vrienden? Kom naar het Streekbos en
loop vooral deze wandeling! Op deze manier kunt u op een
laagdrempelige manier in gesprek komen over Pasen, wie is Jezus, Wat
heeft Hij gedaan voor ons en waarom?

De paaswandeling is ongeveer 1,5 kilometer lang.

Voor meer informatie: www.deweg.eu/opwegmetpetrus
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&@ ‘)) // /’m% Classispredikant Ds. Peter Verhoeff

Achttien

We waren met achttien. Zondagmorgen, een dorpskerk ergens in Noord-
Holland. Achttien is niet veel, het is op de vingers van vier handen te tellen.
Maar toen ik bemoediging en groet uitsprak, keek ik niet naar handen maar
naar gezichten. En die stonden verwachtingsvol.

Het deed me terstond denken aan dat bekende verhaal over Abraham. God
wil het zondige Sodom verwoesten, maar Abraham pleit vurig voor de stad.
‘Als er 50 onschuldigen zijn, kunt u Sodom dan niet sparen?’ Steeds verder
dingt Abraham af. Via 45, 40, 30 en 20 komt hij tenslotte uit bij 10. ‘Omwille
van 10 rechtvaardigen zal ik Sodom niet verwoesten’, zegt God.

Als tien genoeg is voor God, dan is achttien zeker genoeg voor de kerk. Dat
bleek ook die ochtend, want we hadden een heerlijke morgen waarin de goede
boodschap op vele wijzen klonk. En na de dienst was er koffie, waarbij we rond
de tafel zaten. Eén gemeentelid was vanwege haar gezondheid alleen bij deze
nazit. Ze werd hartstochtelijk verwelkomd.

Achttien is genoeg. Natuurlijk zou je best meer willen, maar deze zondag
bewees dat je ook met achttien kerk kunt zijn. Voor het besturen van een
kerkgemeente is het echter weinig. WWant van achttien is er vast een aantal
te oud, en van de anderen niet iedereen geschikt, in staat of beschikbaar. En
dan is achttien weer weinig.

Toch heeft bijna elke gemeente - hoe klein ook - als groot verlangen: bij elkaar
blijven. Op het dorp, met onze eigen mensen. Van RK-parochies weten we dat
een groot deel afthaakt als ze van de bisschop drie dorpen verderop naar de
kerk moeten. De kerk hoort dichtbij.

Onze classis zet daarom in op bestuurlijke samenwerking. Blijf jezelf, blijf
zelfstandig, blijf dichtbij de mensen, maar werk bestuurlijk samen om dat
mogelijk te maken. Vrijwel iedere gemeente heeft hulp nodig om dat praktisch
te organiseren. Een classispredikant kan dat onmogelijk alleen. Alleen al in
Noord-Holland lopen er nu 10 van zulke projecten tegelijk.

De classes zijn daarom met ‘Utrecht’ in gesprek. En het goede nieuws is: ook
daar groeit het besef dat gemeenten hierin ondersteund moeten waorden. In
Noord-Holland denken we dat we 2 mensen per classis nodig hebben.
Vermenigvuldigd met 11 classes is dat 22 fte.

En daar zit meteen minder goed nieuws, want geld is er natuurlijk niet. Toch
moet de urgentie in ‘Utrecht’ door gaan dringen. Die ene mooie
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zondagmorgen bewees immers dat kerk zijn ook heel goed in een kleine
gemeente kan. Ik pleit daarvoor als Abraham.

Maar om dat mogelijk te maken moeten gemeenten dus in toenemende mate
bestuurlijk samenwerken. Dat is geen hogere wiskunde, maar er is wel hulp
bij nodig. Tweeéntwintig mensen als het aan mijj ligt. Maar voor achttien doe
ik het ook. Want achttien is genoeg.

Ingezonden:

VESPER IN DE KERK VAN OOSTWOUD
ZONDAG 2 APRIL 2023 AANVANG 16.30 UUR

Nieuwe West-Friese Cantorij

o.l.v. Tineke Broers
Johan Gootjes (piano)

ds. Chris Mataheru (voorganger)

Collecte ﬁij de uitgang
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