
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Stede Broec

SAMEN



 
 
2



 
 

 

  Omslagfoto :  
  
Het lege graf van  
 Christus,  
 Fragment van een  
 glas-in-loodraam  
 in de  
 St. Patrick Church  
 in Smithtown,  
 New York. 

  VERDER 
  IN DEZE  
  EDITIE 

ondermeer:  

 

    4  
Kerkdiensten 
 

    13  
     ZWO 

o.a. over de 
opbrengst van de 
kerstcollecte  voor 
“Kinderen in Oekraïne 
 

    
   14  
     Een Jongetje 
     Column van onze     
     Classispredikant 
     Ds. Peter Verhoeff 
 

 
    15 
 Van het CvK 

ondermeer over 
de aangeschafte AED  

     in onze kerk 
 
      
 

 
 

    
 
 
 
 

 

 pagina 6 :  

Ter overweging 
Van Ds. Van Rijswijk:  
PASEN 

 pagina 12 : 

    ZIN IN DE OUDERDOM 
     Een uitnodiging voor een tweetal    
     ontmoetingen en gesprekken over de     
     ‘nieuwe’ z.g.“derde leeftijd” van 65  
     tot 85 jaar, o.l.v. Ds. Van Rijswijk. 

 pagina 15 : 
     EEN SPECIALE OPROEP  
    van onze CvK 
 

      
      
                           
   
 
 
 
 
 
 
 
 

S A M E N , kerkblad van de  
 Protestantse Gemeente Stede Broec 

               Jaargang 32 - nr. 3 
           24 maart t/m 5 mei 2024  
 
 
 

3



 

 
De diensten van de Protestantse Gemeente  worden elke zondag gehouden in 
de “Oude Kerk", Zesstedenweg 189 te Grootebroek.  
Alle diensten zijn ook rechtstreeks te volgen via www.kerkdienstgemist.nl  
 
24 maart - 10.00 uur  Palmzondag  
  m.m.v. Nieuwe West-Friese Cantorij 
   o.l.v. Tineke Broersen  
Voorganger : Ds. N.J. van Rijswijk 
Ambtsdragers : Mw. De Kroon en Hr. Dudink 
Organist : Mw. Janssen 
Collectes : Kerk en 40-dagentijdproject 
Jeugdkerk : Ludo Luckerhoff 
Koster : Hr. Lasschuit 
Auto-ophaaldienst : Op aanvraag 

 
28 maart - 19.30 uur  Witte Donderdag 
  Viering Heilig Avondmaal 
 m.m.v. de Cantorij, o.l.v. Piet Lasschuit 

Voorganger : Ds. N.J. van Rijswijk 
Ambtsdragers : Mw. Simons, Hr. Veenstra en Mw. Swartz 
Organist : Hr. Spoelstra  
Collectes : geen 
Koster : Hr. Swier 
Auto-ophaaldienst : Op aanvraag 

 
29 maart - 19.30 uur  Goede Vrijdag 
 m.m.v. de Cantorij, o.l.v. Piet Lasschuit 

Voorganger : Ds. N.J. van Rijswijk 
Ambtsdragers : Mw. Gerding 
Organist : Hr. Spoelstra 
Collectes : geen 
Koster : Hr. Lasschuit 
Auto-ophaaldienst : Op aanvraag 

 
31 maart - 10.00 uur  Pasen 
Voorganger : Ds. N.J. van Rijswijk 
Ambtsdragers   : Hr. Verbeek, Hr. Toering en Mw. Lasschuit 
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Organist  : Hr. Spoelstra 
Collectes : Kerk en 40-dagentijdproject  
Jeugdkerk : Willie Visser  
Koster : Hr. en Mw. De Vries 
Auto-ophaaldienst : Op aanvraag 

 
7 april - 10.00 uur  Quasi modo geniti    

Voorganger : Mw. A. Kraal, Venhuizen 
Ambtsdragers : Mw. De Kroon en Mw. Jonkman 
Organist : Mw. Schuijtemaker 
Collectes : Kerk en Stichting June 
Jeugdkerk : geen 
Koster : Hr. Visser 
Auto-ophaaldienst : Op aanvraag 

 
14 april - 10.00 uur   Misericordias Domini  

Voorganger : Mw. ds. T.H.M. Allewijn, Landsmeer 
Ambtsdragers : Mw. Boender en Hr. Swier 
Organist : Hr. Spoelstra 
Collectes : Kerk en Stichting Kartini 
Jeugdkerk : Geeske Dudink 
Koster : Mw. Dudink 
Auto-ophaaldienst : Op aanvraag 

 
21 april - 10.00 uur  Zondag Jubilate    

Voorganger : Ds. F. Omvlée, Monnickendam 
Ambtsdragers : Mw. Simons en Hr. Dudink 
Organist : Hr. Ruiter 
Collectes : Kerk en Dorcas 
Jeugdkerk : Hr.Luckerhoff 
Koster : Hr. Swier 
Auto-ophaaldienst : Op aanvraag 

 
28 april - 10.00 uur   Zondag Cantate  

Voorganger : Ds. H.J. van Rijswijk 
Ambtsdragers : Hr. Veenstra en Mw. Swartz 
Organist : Mw. Schuijtemaker 
Collectes : Kerk en Liliane Fonds 
Jeugdkerk : Willie Visser 
Koster : Hr. Lasschuit 
Auto-ophaaldienst : Op aanvraag 

5



 

5 mei - 10.00 uur  Zondag Rogate   

Voorganger : Ds. H.J. van Rijswijk 
Ambtsdragers : Mw. Gerding en Mw. Vissers 
Organist : Mw. Janssen 
Collectes : Kerk en Ziekenhuis in Jordanië 
Jeugdkerk : geen 
Koster : Mw. Maassen 
Auto-ophaaldienst : Op aanvraag 

 
 

 
 

Pasen 
De viering van het Paasfeest is het hoogtepunt van het 
kerkelijk jaar. De lezingen, liederen en gebeden lijken 
wel open te barsten van vreugde, zoals de knoppen 
aan de takken in het voorjaar niet in te houden zijn.  

Degenen die niet eerder in een kerk kwamen en degenen voor wie het lang 
geleden is dat zij er waren zullen van die vreugde iets merken als zij de 
paasdienst bezoeken. Wij kunnen geen garanties geven, maar het kan 
bijna niet uitblijven dat die vreugde aanstekelijk werkt. Tot uw eigen schrik 
(misschien) en verwondering.  

De schrijvers van de Evangeliën schrijven, nog maar nauwelijks bekomen 
van hun schrik, en met grote vreugde, dat God de Rechtvaardige, Jezus, 
recht heeft gedaan door Hem op te wekken uit de doden.  
‘Hij was zoals wij moesten zijn: een man van God, een vriend, een licht, 
een hoeder die niet voor zichzelf heeft geleefd, die niet te vergeefs zijn 
leven gaf’.  

Het leven, sterven en begraven worden van Jezus wordt vergeleken met 
een graankorrel die gezaaid wordt.  
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En zoals een korrel kiemt, een halm voortbrengt en aren, met nog meer 
korrels, zo is een beweging opgang gekomen:  
‘kinderen’ van Hem die geen kinderen had: gedoopten in Zijn naam.  
Een gemeenschap die zich oefent in het doen van wat de Heer wil (Jesaja 
53: 10).  
Op de avond voor zijn sterven doet Jezus het werk van een dienstknecht 
door de voeten te wassen van zijn leerlingen. Als was het zijn Laatste 
Wilsbeschikking. ‘Dit is het voorbeeld dat Ik jullie geef’, zei Hij.   
En overal waar dat voorbeeld wordt nagevolgd, is Jezus ‘levend’.    
 
 
 

PASEN 
 
 
Een diep verdriet dat ons is aangedaan 
kan soms, na bittere tranen, onverwacht 
gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan, 
op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag. 

 
Waar onderdijks een stukje moestuin lag 
met boerse rijtjes primula verfraaid, 
zag ik, zondags getooid, een kindje staan. 
Hij wees en wees en keek mij stralend aan. 
De maartse regen had het ’s nachts gedaan:  
Daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid. 

 
                                                            Dichter:  Ida Gerhardt 
 
 
U die dit leest:  Gezegende Paasdagen toegewenst !! 
 
 
N.J. van Rijswijk 
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      Maria Magdalena,                    
     ‘apostel der  
   apostelen’,  
   in de tuin,  
 na Jezus’ dood.  
      Houd mij niet vast.      
       (Johannes 20,17).  
       (Afbeelding:  
         Fra Angelico  
                1395 -1455) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

24 maart     Palmzondag 
Kleur: paars, van inkeer en verootmoediging.        

Kerkdienst met de Nieuwe West-Friese Cantorij 
De cantorij zal de Zeven Laatste Woorden van onze Heer Jezus Christus  
ten gehore brengen, op muziek van Cesar Franck en Charles Gounod. 
De gezongen ‘Zeven woorden’ worden afgewisseld met het lezen  
van gedeelten in de Bijbel, een gebed, een lied dat we samen zingen,  
of een paar woorden ter overweging.  
Met deze dienst zetten we de toon voor de Stille Week. 
 
28 maart     Witte Donderdag 
Kleur: wit, van de reinheid.      

’s Avonds om 19:30 wordt een kerkdienst gehouden waarin we Marcus 14: 
12–26 zullen horen: Het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn leerlingen. 
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Om Hem te gedenken komen we juist deze avond bij elkaar en breken wij het 
brood, en laten we de beker met wijn rondgaan.  
Witte Donderdag, de dag van de overlevering van Jezus, en Goede Vrijdag, 
de dag van zijn veroordeling en zijn dood, liggen in elkaars verlengde. Samen 
met de dienst van de Paasmorgen brengen ze je bij het hart van het 
christelijk geloof.  

29 maart     Goede Vrijdag 
Kleur: paars, van inkeer en verootmoediging.      

Ook dan is er om half acht een dienst. 
Hierin lezen we gedeelten in Marcus 15 . 
Aan deze beide diensten wordt medewerking verleend door de Cantorij.  

Huub Oosterhuis schreef bij deze dagen een toepasselijk lied: ‘Gedenken wij 
dankbaar de daden des Heren’. (Dit lied kan gezongen worden op de melodie 
van ‘Wilt heden nu treden voor God, den Here’ uit Valerius’ Nederlandtsche 
gedenck-clanck.  

Gedenken wij dankbaar de daden des Heren, 
zijn leven, zijn dood en verrijzenis, 
en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren 
die onze God en leidsman ten leven is.  

Hoe hadden wij onze bestemming vernomen, 
was Jezus de weg niet ten einde gegaan. 
Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen 
om in zijn lichaam onze dood te doorstaan. 

Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven, 
had Hij ons de liefde niet voorgeleefd, 
die tot de dood zich prijs heeft willen geven, 
die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest. 

Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam 
als graan in de aarde gestorven zijt, 
Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam, 
van harte maak tot wederdienst ons bereid.  
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Het Oecumenisch Leesrooster voor de zondagen: 
 
31 maart     Pasen                                                   

Kleur wit, van de reinheid. 
Lezingen: Jesaja 25: 6-9 en Johannes 20: 1-18 

     ‘Opstanding’               

7 april     Tweede zondag van Pasen  
                 Quasi modo geniti, “Als nieuwgeborenen” 
                 Ook wel: “Beloken Pasen”: de eerste zondag na Pasen, (of tweede 
zondag vàn Pasen). Het woord beloken is het voltooid deelwoord van 
beluiken, het tegengestelde van ontluiken.          

Kleur wit, van de reinheid. 
Lezingen: Jesaja 26: 1-13 en Johannes 20: 19, 24-31 

     ‘Verschijningen’

14 april     Derde zondag van Pasen - Misericordias Domini,   
                                                                “De barmhartigheid des Heren” 
Kleur wit, van de reinheid. 
Lezingen: Micha 4: 1-5 en Johannes 21: 15-24 

    ‘ Jezus en Petrus’

21 april     Vierde zondag van Pasen - Zondag Jubilate,   
                                       “Juicht!” , ontleend aan psalm 66 

Kleur wit, van de reinheid. 
Lezingen: Ezechiël 34: 1-10 en Johannes 10: 11-16 

‘De Goede Herder’ 
 

 
 

28 april     Vijfde zondag van Pasen - Zondag Cantate 
                                                         “Zingt!”, dit komt uit Psalm 98:1, 

                                                       waar staat: “Zingt de Heer een nieuw lied” 

Kleur wit, van de reinheid. 
Lezingen: Deuteronomium 4: 32-40 en Johannes 15: 1-8 

     ‘De ware wijnstok en de ranken’
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5 mei     Zesde zondag van Pasen – Zondag Rogate 
                                                            “Bidt!”. 

Kleur wit, van de reinheid. 
Lezingen: Jesaja 45: 15-19 en Johannes 15: 9-17 

     ‘Het gebod van de liefde’

 

 
Datum Kerk 2e collecte  
    
4 februari €   51,80 Werelddiaconaat 

Watersnood 
€     84,75 
 

11 februari €   39,85 Voedselbank €     66,60 

18 februari €   60,30 40dagenproject Colombia €     91,15 

25 februari €   61,75 40dagenproject Colombia  €   183,55 

3 maart 
 

€   66,50 40dagenproject Colombia €   186,40 
 

10 maart €   66,55 40dagenproject Colombia €   115,91 
 

8 februari  Leerhuis €   139,00 

                              

 Bloemen waren er voor: 

 Hr. Verbeek, Hr. Vervelde, Mw. Boender, 

 Fam. Van der Kooi, Fam. Jurg, Mw. Arash,  

 Mw. Tol en Mw. Hauwert 
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Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, luidt het bekende gezegde. 
Maar toch, de toekomst is aan de ouderen.  
Wij worden immers steeds ouder; de tweede levenshelft wordt steeds 
langer.  
 
De theoloog en ethicus Frits de Lange 
attendeert ons erop dat er een compleet 
nieuwe levensfase is bijgekomen, de Derde 
Leeftijd, van 65 tot 85 jaar. Dit is de fase na 
Jeugd en Volwassenheid en vóór de hoge 
ouderdom.  
 
Onderweg zijn in de ouderdom is niet alleen maar lastig. Veel ouderen 
hebben er ook zin in om een eigen weg te zoeken en te gaan bij hun ouder 
worden. 

Welke inzichten dienen zich aan?  
Wat zijn de bronnen die gevonden kunnen worden? 
Wat zeggen woorden en beelden over de ouderdom?   

 
Twee momenten voor ontmoeting en gesprek in de Oude Kerk te 
Grootebroek. 
Toegang is vrij. 
Gespreksleiding: N. van Rijswijk 
 
Woensdagmiddag 15 mei  15:00-17:00 uur 

Over de poëzie van de ouderdom.  
Lezen en bespreken van enkele gedichten. 

 
Woensdagmiddag 29 mei  15:00-17:00 uur 

Over de schoonheid van de ouderdom  
We kijken naar een paar schilderijen.  

N.J. van Rijswijk 
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Opbrengst voor Oekraïne 
bekend 
In november 2023 werkten 
meer dan 6.200 collectanten 
en 475 coördinatoren mee om 
de Kerk in Actie-collecteweek 
voor “Kinderen in Oekraïne” 
mogelijk te maken. Inmiddels is 
de eindstand bekend: er is maar 
liefst € 650.000 opgehaald. 

Het is een prachtig bedrag !  Wij 
hebben onze Kerstcollecte hier 
ook aan besteed. 
 
De veertigdagentijd is bijna 
voorbij. Wij van de ZWO hopen 

dat ons project voor Colombia u is bevallen. Wij laten nog weten wat de 
totale opbrengst is. 
Wij wensen u fijne Paasdagen. 
 
Corine, Lidy en Clara. 
 
 
 
EEN BERICHT VAN FAM. JURG 
 

We laten hierbij even weten, dat Wim een plek heeft gekregen in het 
Gezinspaviljoen. 
Het is de laatste tijd snel met hem achteruit gegaan. Omdat hij heel veel 
verzorging nodig heeft is hij woensdag 13 maart jl. daar naartoe verhuisd. 
Hij heeft een eigen kamer met een mooi uitzicht op het plantsoen met de 
vijver. 

Zijn adres is: 
Gezinspaviljoen 
Afd. Boegbeeld 
Kamer 31 
1611 BJ  BOVENKARSPEL 
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Een jongetje
Column van Classispredikant ds. Peter Verhoeff.

Waarom doe ik wat ik doe? Het is een vraag die bij de meeste mensen niet 
dagelijks voorbij zal komen. Ook bij mij niet. Veel loopt vanzelf. En we leven 
ons leven nu eenmaal zoals het gaat. In een gruwelijk maar kennelijk modern 
Nederlands zeggen we dan: je doet je ding. 
 
Toch heeft ieder mens ook momenten van reflectie. Wie ben ik eigenlijk? En 
waarom? Hoe ben ik geworden wie ik ben? En waarom doe ik wat ik doe? 
Als u die momenten dagelijks heeft, moet u naar de dokter. Als u ze nooit 
heeft op de divan. 
 
Laatst was ik zelf weer eens aan de beurt voor bezinning. Ik had een dag 
gewerkt: achter mijn bureau, in de auto en in drie verschillende zaaltjes bij 
evenzovele kerken. Ik had gebeld, getikt, geappt en gepraat als Brugman. 
Vooral in dat laatste ben ik zeer bedreven. Ooit zei iemand niet zo 
parlementair, maar wel treffend: jij lult in een kwartier een hond dood. 
 
Toen ik die avond thuis kwam, zat er een man hoog in mijn gedachten. Heel 
hoog, bijna tegen het plafond. Ik had geen zin in hem, ik wilde voornamelijk 
rust aan mijn hoofd. Maar hij liet zich niet wegsturen en stelde voortdurend 
vragen. Wat ik die dag had gedaan. Wie ik daarmee diende. En waarom? 
‘Waarom doe jij wat je doet?’ 
 
We raakten in gesprek en hij bleek me verrassend goed te kennen. Wat ik 
volgens hem deed waren niet al die losse dingetjes. Ja, die ook. Maar de 
grootste gemene deler van mijn getik en gepraat was dat ik de kerk wilde 
redden. En waarom wilde ik dat eigenlijk zo graag? 
 
Uit zijn hoofd citeerde de man het gedicht ‘Victorieplein’, van Ischa Meijer. Ik 
kende het, maar deze keer ging het over mijzelf. Over het inzicht dat ik geen 
kind meer ben. Maar dat ik nog altijd verlang naar iemand die nooit kon 
bestaan: een jongetje dat alles goed zou maken. 
 
Ik schonk de man een glas wijn in, en we praatten nog een tijdje door. Hij 
vertelde van alles over mensen en ik begon in te zien dat het gedicht gaat 
over meer dan over mij alleen. Dat er talloze jongetjes en meisjes zijn die 
alles goed willen maken en die de kerk willen redden. 
 
Ik kom ze dagelijks tegen, in al die kerkzaaltjes. Ik bel, mail en app met ze. En 
ze zijn net als ik. Wij zijn de Martha’s van de kerk. Prachtig, geweldig, want 
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zonder ons stort de boel in. Maar we doen wel vaak tekort aan de Maria in 
ons. Die stil is. Die gaat zitten aan de voeten van de Heer. En die zo een deel 
kiest dat haar nooit zal worden ontnomen. 
 
Ik wilde het de man vertellen en keek naar boven. Maar ik wist al wat ik zou 
zien. Plafond. Hij was weg, maar liet iets achter wat me niet kan worden 
ontnomen. Gedachten over waarom ik doe wat ik doe. En inzicht in wie ik 
ben, en altijd zal blijven: een jongetje dat alles goed wil maken. Het was 
avond. Buiten was het stil geworden. En binnen eindelijk ook. 

 

 

 
Buitenverlichting 
Zoals u misschien gezien hebt, heeft de gemeente nieuwe  
lantaarns op de palen in de voortuin gezet met een koperen  
dakje. Dit is de officiële straatverlichting. Om een uniform  
beeld te houden met de buitenlantaarns heeft de gemeente  
ook op de palen langs onze parkeerplaats aan de achterkant  
dezelfde geplaatst. 
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Enkele weken geleden is er ook een nieuwe schijnwerper voor de toren 
getest en de verwachting is dat deze binnenkort geplaatst gaan worden. Dit 
zijn er 2 stuks. Ook de verlichting aan de voorkant in het pad langs de kerk 
wordt dan vervangen. 
Alle verlichting wordt vervangen door LED, waardoor het verbruik omlaag 
gaat. 
 
AED 
Enige tijd geleden hebben we een AED gekocht en in de kerk ( naast het 
cachot ) opgehangen. Maar als je niet weet hoe dit werkt heb je er weinig 
aan. Daarom hebben we een AED cursus georganiseerd met de EHBO van 
Stede Broec. Op dinsdagavond 12 maart om 19.00 uur stonden we met 9 
personen paraat om te leren hoe het moet. Het was een inspannende en 
leerzame avond, waarbij op poppen zonder en met de AED hebben 
geoefend. We hopen het apparaat niet nodig te hebben, maar het is goed 
dat we nu weten hoe het ons te hulp kan komen.  

De geslaagden zijn: 
Trudie Boender, Hanneke Simons, Els Jonkman,  
Lydian van Dis, Ed Swier, Ludo Luckerhof, Jack Vissers,  
Piet Lasschuit en Hottem Veenstra. 
 
Hottem Veenstra 
 
 
 
 

Waarvoor kunnen we in onze kerk sparen ?? 
Inmiddels staan er een paar inzamelpunten in onze kerk. Het lijkt zinvol daar 
nu even een overzichtje van te maken, omdat er weer eentje bij komt. 

We hebben al: 
 Inzameling postzegels door de ZWO. Voor de ondersteuning van projecten   
van Kerk in Actie. 
 Inzameling pennen en stiften voor de Stichting Elim Maassluis. Voor de   
ondersteuning van kinderen in Indonesie. 

En daar komt nu bij: 
Een “Douwe Egberts bus”. Hierin kunt u DE zegels doen, en daarmee 
steunen we weer de voedselbank in onze regio.  
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Allemaal dingen die we soms zelf niet meer gebruiken, maar voor anderen 
best wel een waarde hebben. Doe allemaal dus volop mee!! 

Toelichting bij de collectes. 

24 maart en 31 maart     Het 40dagenproject 

 
7 april     Stichting June 

Stichting June heeft als missie: de levens-
omstandigheden in Gambia verbeteren. 
Dit wordt gedaan door het uitvoeren van kleinschalige projecten zoals de 
bouw van scholen, een brug, diverse machines en waterputten. Daarnaast zorgt 
de stichting ervoor dat kinderen naar school kunnen door middel van 
sponsoring. Alle projecten worden uitgevoerd door Gambianen, waardoor zij 
ook inkomsten genereren. Stichting June is een onafhankelijke niet politieke en 
niet religieuze stichting. 

14 april     Stichting Kartini 

Onderwijs in Indonesië staat open voor iedereen, maar zonder geld blijft de 
schoolbank een onbereikbare plek. Daarom bekostigen sponsorouders uit 
Nederland de schoolloopbaan van een kind.  
Kartini zorgt dat het geld goed terecht komt. Dat doen ze samen met de lokale 
stichting Permata Hati, wat ‘diamanten hart’ betekent. Deze groep van sociaal 
bewogen Indonesische professionals kent land en volk, de weg en de spraak.  
De werkers van Permata Hati en Kartini hebben veel persoonlijk contact en 
dat komt de effectiviteit ten goede. 
 
21 april      

Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, in Oost-Europa, 
Afrika en het Midden-Oosten, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke 
overtuiging. Dorcas doet dit met langlopende projecten m.b.t. werk en 
inkomen, water, hygiëne en gezondheid en kinderontwikkeling. Overheden, 
kerken en lokale gemeenschappen worden aangesproken op hun eigen 
verantwoordelijkheid voor het welzijn van armen en verdrukten. Het gaat 
hierbij om ouderen, chronisch zieken, gevangenen, mensen met een beperking. 
Persoonlijke aandacht staat steeds voorop. Bij rampen biedt Dorcas concrete 
hulp, die gekoppeld is aan programma’s voor wederopbouw en preventie. 
Dorcas onderscheidt zich met de kernwaarden: Gelovig, Gedurfd en 
Gezamenlijk! 
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28 april    Liliane Fonds     

Van alle kinderen met een handicap woont 80% in de armste 
delen van de wereld. Armoede is de grootste veroorzaker van 
handicaps en omgekeerd leidt een beperking meestal tot nog 
meer armoede.  
De grootste beperking is echter het gebrek aan een eerlijke 
kans. Ze worden belemmerd, door hun handicap, maar ook 
door maatschappelijke uitsluiting en stigma’s.  
Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika verbetert 
het Liliane Fonds de levenskwaliteit en toekomstkansen van deze kinderen. 
                                                             
5 mei     Ziekenhuis in Jordanië 

Vanuit de Arabische wereldzending te Andijk heeft “Margreet” een kliniek in 
Jordanie. 
Vooral is daar zorg voor de bedoeïenen. Een volk dat verspreid leeft en vaak 
heel arm is. Zij zorgt voor en met hen. Bidt voor en met hen. Geeft 
voorlichting over gezondheid en probeert een “ziekenhuis” draaiende te 
houden. Echt een project dat onze steun heel erg hard nodig heeft en meer dan 
verdiend. 
 
 
 
Bedankjes 
 

Graag wilde ik dank zeggen voor de bloemen die ik onlangs heb mogen 
ontvangen. 
Het is nog niet mogelijk om ons kerkbezoek te hervatten, maar zodra 
het kan willen we graag weer komen. 
      
Hartelijke groet, 
Wopke en Henike van der Kooi 
 
 

 
 

Hartelijke dank voor de prachtige bloemen die Jomiek me op 4 maart 
kwam brengen. 

Ina Tol 
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