Speellijst

zondag 231126 10° zondag van de herfst
3% zondag van de voleinding
Gedachteniszondag

Voorganger: Ds. N. van Rijswijk Koster: Walter Visser
Organist: Dieuw Schuijtemaker
Ambtsdrager: An de Kroon Muziekteam: Tammo Gerding
componist naam

Orgelspel

Liturgie

Mededelingen

Bemoediging en groet
B.L. Selby Lb281, Wij zoeken hier uw aangezicht

Gedachtenis overledenen
J. Zundel Lb913, Wat de toekomst brengen moge

Gebed

Schriftlezing:

Openbaring 21: 1-5

Preek

Chr. Lahusen

Lb342, In God de Vader op zijn troon

Collecte/Orgelspel

Dankgebed/Voorbeden/Onze Vader

W. Vogel

Lb728, De heiligen ons voorgegaan

Zegen

P. v. Westering  Lb340b, Amen

"People" Barbara Streisand

Orgelspel

People

People who need people

Are the luckiest people in the world
We're children, needing other children
And yet letting a grown-up pride

Hide all the need inside

Acting more like children than children

Mensen

Mensen die mensen nodig hebben

Zijn de gelukkigste mensen in de wereld
Waar kinderen andere kinderen nodig
hebben

En toch laten we onze trots van
volwassenen

Al onze behoeftes binnen in ons
verbergen

Ons meer als kinderen gedragend dan
kinderen



Lovers, are very special people
They're the luckiest people in the world

With one person
One very special person

A feeling deep in your soul
Says you were half now you're whole

No more hunger and thirst
But first be a person who needs people

People who need people

Are the luckiest people in the world
With one person, one very special
person

A feeling deep in your soul

Says you were half, now you're whole

No more hunger and thirst
But first be a person who needs people

People who need people

Are the luckiest people in the world

Geliefden, zijn heel speciale mensen
Ze zijn de gelukkigste mensen in de
wereld

Met één iemand

Een heel speciaal iemand

Een gevoel, diep in je ziel

Zegt dat je de helft bent nu je een heel
mens bent

Geen honger en dorst meer

Maar wees eerst iemand die iemand
nodig heeft

Mensen, mensen die mensen nodig
hebben

Zijn de gelukkigste mensen in de wereld

Met één iemand, een heel speciaal
iemand

Een gevoel, diep in je ziel

Zegt dat je de helft bent nu je een heel
mens bent

Geen honger en dorst meer

Maar wees eerst iemand die iemand
nodig heeft

Mensen, mensen die mensen nodig
hebben

Zijn de gelukkigste mensen in de wereld



