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Kerkdiensten 

 
De kerkdiensten zijn ook online te volgen via  
www.kerkdienstgemist.nl 
 

3 december – 10.00 uur  Eerste Advent – Ad te, Domine, Levavi 
 
Voorganger       : Ds. .N.J. van Rijswijk 
Ambtsdragers van Dienst : Mw. Simons, Mw. Lasschuit 
Organist : Mw. Janssen 
Collectes : Kerk en Kerk in Actie (zie p.14) 
Kinderkerk : Ludo Luckerhoff 
Koster : Hr. Lasschuit 
Autodienst : Op aanvraag 
 
10 december – 10.00 uur Tweede Advent – Populus Sion  
  
Voorganger : Ds. N.J. van Rijswijk 
Ambtsdragers van Dienst : Mw. Boender, Hr. Swier 
Organist : Hr.  Ruiter 
Collectes : Kerk en De Baanbreker 
Kinderkerk : Willie Visser 
Koster: : Mw. Dudink 
Autodienst : Op aanvraag 
 

17 december – 10.00 uur Derde Advent – Gaudete  
  Heilig Avondmaal 
 
Voorganger : Ds. N.J. van Rijswijk 
Ambtsdragers van Dienst : Hr. Veenstra, Mw. Jonkman, Mw. Swartz 
Organist : geen opgave 
Collectes : Kerk en Stichting Holland Building Nepal 
Kinderkerk : Ludo Luckerhoff 
Koster : Mw. Maassen 
Autodienst : Op aanvraag 
 
24 december – 10.00 uur  Vierde Advent – Rorate Caeli 
     
Voorganger : Ds. N.J. van Rijswijk 
Ambtsdragers van Dienst : Mw. Gerding, Hr. Dudink 
Organist : Hr. Spoelstra 
Collectes : Kerk en Kinderen in de Knel 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


Kinderkerk       ; Geeske Dudink 
Koster        : Mw. Dudink 
Autodienst : Op aanvraag 
 
24 december                          20.45 uur Kerstavond – Samenzang 

  m.m.v. Ensemble Fanfare Irene  
 
    21.00 uur     Aanvang Dienst 
               m.m.v. Cantorij o.l.v. Piet Lasschuit en 

  Ensemble Fanfare Irene 
 
 

Voorganger : Ds. N.J. van Rijswijk 
Ambtsdragers van Dienst :  Hr. Verbeek, Mw. Vissers 
Organist       :  Hr. Spoelstra 
Collectes       : Kerk en Kinderen in de Knel 
Kinderkerk       ; Geen 
Kosters       :  Hr. en Mw. de Vries 
Autodienst       : Op aanvraag 
 

25 december – 10.00 uur Kerst - Gezinsdienst
  
Voorganger       : Ds. N.J. van Rijswijk 
Ambtsdragers van Dienst : Mw. de Kroon, 

             Mw. Lasschuit 
Organist       : Hr. Spoelstra 
Collectes : Kerk en Kinderen in de Knel 
Kinderkerk : Geeske Dudink 
Koster : Hr. Visser 
Autodienst ; Op aanvraag 
 
31 december – 19.30 uur Oudjaar 
Geen ochtenddienst 
 
Voorganger : Ds. N.J. van Rijswijk  
Ambtsdragers van Dienst : Mw. Boender, Mw. Broekstra  
Organist : Hr. Spoelstra 
Collectes : Kerk en Oudejaarscollecte 
Kinderkerk : geen 
Koster :  Hr. Visser 
Autodienst : Op aanvraag 
 
 



7 januari– 10.00 uur  Nieuwjaar      
 
Voorganger : Ds. N.J. van Rijswijk 
Ambtsdragers van Dienst : Mw. Simons, Mw. Vissers, Mw. Swartz 
Organist : Mw. Schuijtemaker 
Collectes : Kerk en Inlia 
Kinderkerk : geen 
Kosters : Hr. en Mw. de Vries 
Autodienst : Op aanvraag  
 

 

Ter Overweging 

 

Kleurrijk samenleven  
 

Met Kerst beleven we het verhaal van de kleine Jezus die kon overleven 
dankzij de vlucht naar een asiel in Egypte. Hoe herbergzaam zijn wij en 
onze samenleving. 

 
Herbergzaam  
 
... En zij gingen op reis, uit hun woonplaats naar een andere plaats op 
aarde. 
Zij trokken naar de stad van hun voorouders. Dit moest van de keizer die 
een volkstelling hield om te weten over hoeveel mensen hij heerste. De 
vrouw was zwanger, vol van het nieuwe leven wat in haar groeide. Toen ze 
daar aankwamen was er geen plaats voor hen in de herberg. Ze zochten 
net zo lang totdat ze een dak boven hun hoofd hadden gevonden. In een 
grot kon Jezus geboren worden.  
 
... En zij gaan op reis, uit hun woonplaats naar een andere plaats op aarde. 
Zij vluchten naar een land waar mensen veilig en in vrijheid leven. In hun 
eigen land worden zij bedreigd en zijn bang om opgepakt of gedood te 
worden. Ze verlangen naar een nieuwe kans om te leven en vluchten 
hoopvol naar een land van vrijheid. Wanneer ze daar aankomen komen, 
merken ze dat er vaak geen plaats voor hen is. Daarom leven ze illegaal of 
vluchten verder. Is er voor hen een plaats waar ze een nieuw leven kunnen 
beginnen?   



Twee levensverhalen, het eerste zo oud als onze jaartelling en het tweede 
ruim 2000 jaar later. Twee verschillende verhalen die zich ook in twee 
verschillende situaties afspelen. Maar beiden gaan ze over 
herbergzaamheid.  
 
Voordat Maria en Jozef op reis gaan, brengt Maria onder woorden 
waarvan ze droomt en waar ze met hart en ziel naar verlangt: een wereld 
waar de ene mens zichzelf niet meer waard vindt dan de ander, waar 
machtigen niet heersen over nederigen, waar hongerigen kunnen leven 
omdat de rijkdom van de rijken wordt gedeeld. “Dat had je gedroomd”, 
zullen velen hebben gezegd. Ik kan mij voorstellen dat Maria dan zegt: “Ja, 
daar droom ik inderdaad van en ik geloof in die droom. Het geeft mij    
moed en inspiratie om te blijven geloven in de kracht van het goede en 
eerlijke op aarde en voor mensen. Die droom waarover de profeten al 
spraken”. 
Ook vandaag zijn er mensen die geloven in de goddelijke droom om op 
aarde in vrijheid en vrede te kunnen leven. Veel mensen moeten voor en 
door die droom alles achter zich laten en  vluchten. Anderen worden met 
vluchtelingen geconfronteerd omdat zij in een vrij land wonen. 
 
In het kerstverhaal komen Maria en Jozef bij een herberg. Het woord 
herberg roept herinneringen op aan het woord herbergzaam. Een woord 
wat we in de Nederlandse taal niet gebruiken. Onherbergzaam is een 
woord wat we wel kennen. Waarschijnlijk komt alleen in bijbels taalgebruik 
het woord herbergzaam voor. Het heeft te maken met het Griekse woord 
voor “vreemdelingenliefde”. Onze taal kent ook niet het woord vreemde- 
lingenliefde, wel het woord vreemdelingenhaat. Toch zou 
vreemdelingenliefde best een gewoon Nederlands woord kunnen zijn. Want 
het is een aloude gedachte dat we aan de houding tegenover 
vreemdelingen en vluchtelingen kunnen aflezen hoe vredelievend, 
verdraagzaam en menselijk wij écht zijn.  
 
Dankzij herbergzaamheid en vreemdelingenliefde overleefden Jezus, Maria 
en Jozef in Egypte. De ontstaansgeschiedenis van het christelijke geloof is 
geworteld in het vluchtelingenkind Jezus. 

 
Corry Nicolay,  PKN predikant 
interreligieuze communicatie 
 
 
 

 

 



 

Vrede en gerechtigheid  
 

Ben ik dat riet door de wind bewogen  

Ben jij het, ...of jij ...of jij?  

Het ligt niet in mijn vermogen  

in te schatten hoeveel namen er passen  

in die lange rij  

van mensen op weg naar het licht,  

waarvan niemand de naam kent,  

slechts ziet: dat vermoeide gezicht!  

Door verdriet en onrecht getekend;  

geen enkel verweer,  

geen weerwoord, geen kracht  

rechteloos dwalend,  

door ieder veracht!  

Zou het toch waar kunnen zijn,  

dat er Eén is,  

Die verlost van die pijn?  

Het onrecht doet zwijgen?  

Het riet niet doet breken,  

maar laat buigen als twijgen?  

Zou dat Gods werk kunnen zijn?  
 

Bron: Mediapastoraat RKK/KRO 

 
Doordenkertje:  “Kerst zonder Christus is kerst-mis.”  
 
Albert Einstein zei over Jezus: ‘ik ben jood, maar de uitstraling van de man 
uit Nazareth heeft een overweldigende indruk op mij gemaakt. Niemand 
die zo op God lijkt zoals Hij. Er is werkelijk maar één plek in de wereld 
waar wij geen duister zien en dat is de persoon van Christus Jezus. In 
Hem heeft God zich het duidelijkst aan ons laten zien.” 



Kerst   
 
Op 24 december houden wij om 10:00 uur de dienst van vierde advent 
en ‘s avonds om 20:45 uur de kerstavonddienst. Wij verheugen ons die 
avond te mogen rekenen op de muzikale medewerking van een ensemble 
uit de leden van Fanfareorkest Irene.  
 
Om 20:45 uur is er gelegenheid om samen bekende kerstliederen te 
zingen, uitmondend in het gezang ‘Komt allen tezamen’ waarmee de 
dienst om ongeveer 21:00 uur begint.  
 
De dienst op 1e Kerstdag, maandag 25 december, willen we afstemmen 
op de kinderen en kleinkinderen.  
 
Op oudejaarsdag is er ‘s morgens geen kerkdienst maar houden we ‘De 
oudejaarsdienst’ op de avond, om 19:30 uur.  
 
U allen een gezegende viering van het Kerstfeest toegewenst !  
    
   
N. van Rijswijk 

 
 

Van de Kerkenraad 
 

Beste gemeenteleden, 
 
Tijdens de afgelopen kerkenraadsvergadering was de Classispredikant bij 
ons op bezoek. 
Misschien weet u ook wel wie het is: Ds. Peter Verhoeff. Hij is al enkele 
malen bij ons in een dienst voorgegaan. 
 
Elke classis van de Protestantse kerk heeft een classispredikant. Het 
bemoedigen van gemeenten in zijn/ haar classis is één van de belangrijke 
taken. Eens per vier jaar bezoekt Ds. Verhoeff alle gemeenten in zijn 
classis. Dit was de tweede keer dat hij bij ons te gast was. 
 
In de voorstelronde vroeg hij om dit keer niet onszelf, maar om iemand 
anders aan tafel voor te stellen. Dat leverde een heel ander soort 



voorstelrondje op. Geen bescheidenheid, maar complimenten voor de 
ander. Die mochten we in ieder geval in ons hart sluiten en mee naar huis 
nemen. 
 
Ds. Verhoeff vroeg hoe het met ons gaat. Het gaat goed, we zijn een 
warme gemeenschap met elkaar en voelen ons daar dankbaar voor. We 
voelen ons bij elkaar thuis. Er zijn veel vrijwilligers. 
 
Maar zorgen zijn er uiteraard ook. Het kerkenraadswerk wordt door 
steeds minder mensen gedragen en er staat geen jongere garde klaar 
om het van ons over te nemen.  
Ds. Verhoeff meent dat een oplossing zou kunnen zijn om bestuurlijk 
meer met andere gemeenten in de omgeving samen te werken. 
Binnenkort is daar ook een regionale avond voor gepland. Een avond 
waarop verschillende (buur)gemeenten met elkaar in gesprek gaan over 
bestuurlijke samenwerking. Uitgangspunt daarbij zou zijn dat de 
verschillende gemeenten wel zelfstandig, en ook ‘op hun plaats’ blijven, 
zodat de gemeenschap blijft bestaan. 
 
We zouden graag meer van betekenis willen zijn voor onze omgeving. 
Gelukkig gebeurt er wat dat laatste betreft wel iets; we hebben 
bijvoorbeeld al heel veel jaren mooie leerhuisavonden. Het lukt de 
commissie iedere keer weer een relevante spreker aan te trekken rond 
verschillende thema’s. Deze avonden worden ook goed bezocht door 
mensen van buiten onze eigen kring. 
Verder hebben we inmiddels eens per maand een ‘Open Kerk’ ochtend. 
Bedoeld voor ontmoeting, of men nu wel of niet op zondagmorgen bij ons 
in de kerk komt. Ook deze ochtenden lopen goed. 
Geprobeerd zal worden om op deze ochtenden ook inzamelpunt voor de 
voedselbank te zijn, om tevens de ‘open kerk’ ochtenden laagdrempeliger 
te maken. 
 
Aan het eind gaat Ds. Verhoeff met ons in gesprek over ‘roeping’. 
Roeping van onszelf, en de roeping van de kerk. Want ook de kerk heeft 
een roeping in deze wereld. Genoemd worden bijvoorbeeld de woorden 
gemeenschap, dienen, het Woord, liefde, lichaam van Christus, Koninkrijk, 
continuïteit en daadkracht. 
 
Tot slot van het gesprek gaat Ds. Verhoeff ons voor in gebed. 
Het was een mooie, betekenisvolle avond.  
 
Met groet, 
Marijke Vissers 



Open Kerk 

 
Het afgelopen jaar was de kerk elke 3de  woensdag van de maand open 
voor een gesprek, het  aansteken van een kaarsje of zomaar even  een 
gezellige ontmoeting  onder het genot van een kopje koffie of thee. Deze 
ochtenden worden als erg zinvol ervaren. Gezien alle andere activiteiten 
in december slaan we het deze maand over. In 2024 hopen we weer elke 
3de woensdag van de maand open te zijn tussen 10 en 12 uur. U bent dan 
weer van harte welkom en neemt u gerust iemand mee om een kijkje te 
nemen in onze mooie kerk. 

 

Gespreksavond   maandag 4 december 
20:00 uur  Oude Kerk 
 
Naast de kerkdiensten in de adventstijd, is er ook gelegenheid om met 
elkaar na te denken en te spreken over achtergronden, en de betekenis 
van advent en kerst voor ons nú. 

 
 
 

Bij de diensten 

 
Berichtje van het Mediateam 
 
Wellicht ten overvloede maken wij u er op attent dat de liturgieën van de 
diensten elke week gepubliceerd worden op de website van De Oude 
Kerk, https://deoudekerk8.weebly.com. 
Op de website gaat u naar “Kerkdiensten” dan naar “Kerkdienst 
uitzending”. Op deze pagina kunt u klikken op “KLIK HIER VOOR DE 
KOMENDE LITURGIE”. U vind dan een lijstje met liturgieën op datum 
gesorteerd. 
 
Veel kijk- en luisterplezier gewenst, 
Mediateam PKN Gemeente Stede Broec 
Piet Lasschuit 

 

https://deoudekerk8.weebly.com/


Adventstijd 
 
Verleden jaar maart is een lid van onze 
commissie naar de introductie van “Laat de 
liefde je dragen” geweest. 
Zij was onder de indruk van de teksten en de 
eenvoud van de liederen. 
“Laat de liefde je dragen” is een bundel 
liederen geschreven door Ds. Job de Bruijn. 

Het zijn korte liederen die makkelijk meegezongen kunnen worden. Wij, 
de commissie, zijn met de liederen aan de slag gegaan en hebben bedacht 
dat we in de Adventstijd t/m kerstavond wat met een aantal van deze 
liederen willen doen, in ieder geval gaan we ze zingen. 
 
We hebben een selectie van de liederen gemaakt, passend bij het thema 
van de zondagen: 
1e Advent Ad te, Domine,Levavi  -  Tot U heb ik opgeheven mijn ziel 
2e Advent Populus Sion  -  Volk van Sion 
3e Advent Gaudete  -  Verheugt U 
4e Advent Rorate caeli  -  Dauwt, hemelen, van boven  
 
De Cantorij zal ons bij de uitvoering terzijde staan. 
Wij hebben plezier beleeft aan de voorbereiding, wij hopen dat u plezier 
beleeft aan de uitvoering. 
 
Namens de Liturgiecommissie 
Piet Lasschuit 
 

Oecumenisch Leesrooster voor de 
zondagen  
 
3 december     1ste Advent 
Kleur paars: Tijd van voorbereiding 
Lezingen: Jesaja 64: 1-9 en Marcus 13: 24-37 
 
Wees dus waakzaam! Want u weet niet wanneer de heer des huizes 
komt……, 
 



10 december     2de Advent 
Kleur paars: Tijd van voorbereiding 
Lezingen: Jesaja 40: 1-11 en Johannes 1: 19-28 

Johannes antwoordde hun: Ik doop met water, maar midden onder u 
staat Hij Die u niet  

17 december     3de Advent 
Kleur paars: Tijd van voorbereiding 
Jesaja 65: 17-25 en Johannes 3: 22-30 
 
U bent zelf mijn getuigen dat ik gezegd heb: “Ik ben de Christus niet, maar 
ik ben voor Hem heen uitgezonden.” 
 
24 december                  4de Advent 
Kleur paars: Tijd van voorbereiding 
Lezingen: 2 Samuël 7: 4-16 en Lucs1: 26-38 
Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. 
 

24 december       Kerstavond   
Kleur wit Reinheid, Christus en God 
Lezingen: Jesaja 8: 23b -9: 7 en Lucas 2: 1-20 

 
En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in 
de kribbe 
 
25 december     1ste Kerstdag 
Kleur: wit: Reinheid, Christus, God 
Lezingen: Jesaja 52: 7-10 en Johannes 1: 1-14 
 
Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar 
macht gekregen. 
31 december           Oudjaar 
Kleur wit: Reinheid, Christus, God 
Lezingen: Jesaja 61: 10, 62: 3 en Lucas 2: 33-40 
 
Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods 
genade rustte op hem. 
 
7 januari 2024    1ste na Epifanie 
Kleur groen: Barmhartigheid en Hoop 
Lezingen: Jesaja 55: 1-11 en Marcus 1: 1-11(13) of 
                Jesaja 60: 1-6 en Matteüs 2: 1-12 



Na afloop van de dienst wensen wij elkaar veel ‘heil en zegen’ met een 
glaasje warme wijn. 

 
Vertrouwen 

 
We weten 

dat het verwerpelijk is 
wantrouwen te zaaien en te begunstigen, 

dat veel meer vertrouwen 
waar het maar mogelijk is, 

versterkt en bevorderd moet worden. 
Altijd zal het vertrouwen 

een van de grootste, zeldzaamste 
en gelukkigst makende geschenken 

van het menselijk samenleven blijven. 
 

Iedere morgen is een nieuw begin van ons leven. 
Iedere dag een afgesloten geheel. 

 
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) 

 
 

Van de Diaconie/ZWO 

Toelichting bij de collectes 
 
3 december 

Dreigende hongersnood in Oost-Afrika 
 
In 2022 en 2023 dreigt voor 23 
miljoen mensen in Ethiopië, Kenia 
en Somalië hongersnood. Door 
de aanhoudende, uitzonderlijke 
droogte gaan gewassen dood en 
sterven dieren. Volgens de 
Verenigde Naties is de situatie in 
de Hoorn van Afrika sinds 1981 



niet zo nijpend geweest. We delen water en voedsel uit, vooral aan 
ernstig ondervoede kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die 
borstvoeding geven. Ook dieren helpen we met water en eten, want 
veeteelt is voor veel mensen de belangrijkste bron van levensonderhoud. 
 
Wij van de ZWO hopen dat U ons weer wilt steunen. 
 
10 december – De Baanbreker 

 
De Baanbreker biedt korte en langdurige 
professionele begeleiding aan mensen met 
psychische klachten en/of een beperking. 
We begeleiden mensen vanuit het participatiecentrum en onze 
leerwerkplekken. Meedoen staat hierbij centraal. De begeleiding is gericht 
op het ontwikkelen van zelfredzaamheid en het voorkomen van terugval. 
De persoonlijke ontwikkeling staat centraal en daarbij met name ook het 
werken aan meer kwaliteit van leven. Het verbetert een solide fundament 
in het bestaan, vergroot levensgeluk en bevordert stabiel zijn en er 
mogen zijn 
 
17 december – Stichting Holland Building Nepal - SHBN. 
 
De Stichting heeft ten doel: Het financieel, of op welke ander wijze dan 
ook, ondersteunen van kinderen in Nepal met Cerebral Paisy 
(SP=hersenbeschadiging). Deze aandoening tast met name de motoriek 
aan, waardoor kinderen niet meer kunnen lopen, laat staan spelen. De 
hulp is dus ook vaak heel direct het dragend verplaatsen van deze 
kinderen, zoals gewoon het naar bed brengen, naar school brengen, naar 
verzorging brengen e.d. 
De ondersteuning geldt ook voor alle overige hulp die, rechtstreeks of 
zijdelings, met deze aandoening verband houdt in de ruimste zin van het 
woord. 
 

24 (2x) en 25  december - Kinderen in de knel 
 

Help kinderen in Oekraïne de oorlog door 
 
Elke dag worden in de oorlog in Oekraïne minstens twee kinderen gedood 
en raken meer dan vier kinderen gewond. Bijna twee op de drie kinderen 
zijn voor het geweld op de vlucht, in eigen land of daarbuiten. Er is bijna 
geen kind in Oekraïne dat niet is blootgesteld aan de gevolgen van de 
oorlog in hun land.  



De veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. 
Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag 
aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen. Daar 
helpen we ze graag bij. 
 
Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie 
hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te 
spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense 
gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op 
tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele 
locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal 
kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van 
kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven 
leren. 
 
Help kinderen in Oekraïne de oorlog 
door. Doe je mee? Geef aan de 
collecte of maak je bijdrage over op 
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 
Kerk in Actie o.v.v. collecte kinderen 
Oekraïne, of doneer online. Hartelijk 
dank! 
Meer informatie op 
kerkinactie.nl/kerst 
Help je mee om deze collecte tot 
een succes te maken? 
 
31 december – Oudejaarscollecte 
 
7 januari – Inlia 
 
INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met 
Asielzoekers. We zijn een netwerkorganisatie van en voor 
geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. 
 
INLIA is hét kennisinstituut op het terrein van asielzoekers in nood. Vanuit 
een centrale positie als expert en lobbyist is de stichting in staat de 
belangen van die asielzoekers én de samenleving als geheel te 
behartigen. Zij doet dat door: 

 het maatschappelijk, juridisch en medisch bijstaan van individuele 
asielzoekers in nood 

 het actief ondersteunen van lokale gemeenschappen bij het 
bieden van hulp aan de vreemdeling in hun poorten 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2023-kinderen-in-de-knel-kerstcollecte/


 het terzijde staan van burgerlijke gemeenten bij het hanteren van 
maatschappelijke vraagstukken rondom asielzoekers in nood: 
INLIA zoekt en vindt aanvaardbare oplossingen voor alle partijen 

 een gedegen, reële lobby voor de rechtvaardige en  
menswaardige behandeling van asielzoekers 

 
De goede doelen waarvoor werd gecollecteerd zijn: 
 
15 oktober - Kerk  €  49,60- St. Merakel  €    61,45 
22 oktober - Kerk        91,00-  Simavi         169,40            
28 oktober - Kerk   125,40- Leerhuis 
29 oktober - Kerk     40,70- Aardbevingsrampen         111,00 
  1 november - Kerk     28,50- Dankdag voor gewas 
  5 november - Kerk     82,75- MAF       119,10         
12 november - Kerk      84,40- Leger des Heils      134,60 
19 november - Kerk        30,05- Pisa         69,90 

  
Bloemen waren voor::  
 
Mw. Pels, Hr. Moses, Hr. Hilberts, Mw. Maassen, 
Majoor Wubbema, Fam. Meijer, Fam. Jurg, Hr. 
Vervelde en Ds. van Rijswijk 

 

Van het Pastoraal Team 
 

Kerstmiddag voor senioren  
 
Op dinsdag 19 december wordt er weer een kerstmiddag gehouden  
aanvang om 15.00 uur.  
 
Na een gezellig samenzijn met koffie-thee, een drankje en een hapje  
gaan we de kerkzaal in om met elkaar de aloude kerstliederen te zingen  
met orgelbegeleiding van Piet Spoelstra.  
Er zal een kerstverhaal worden verteld en een gedicht voorgedragen.  
Na het zingen van het Ere Zij God gaan we van een heerlijke broodmaaltijd  
genieten, natuurlijk weer met lekkere soep uit de u welbekende keuken.  



U kunt u opgeven bij An , telefoonnr. 520886.  
 
Hartelijk welkom op 19 december. We zien uit naar uw komst!  
Namens ons Pastoraal Team,  
 
Rim de Kroon, voorzitter  

 

Lieve Mensen, 
Het medeleven uit de Gemeente tijdens mijn ziekte, heeft mij veel 
kracht gegeven. 
De vele kaarten en bloemen die ik heb mogen ontvangen 
waren hartverwarmend. 
Daarvoor mijn hartelijke dank. 
 
Tini van Dok 

Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen van de kerk, dat wij uit 
handen van An en Rim de Kroon mochten ontvangen. 
Voor ons een hart onder de riem, in een tijd dat gezondheid niet 
vanzelfsprekend is. 
 
Met vriendelijke groet, 
Juko en Coby Bosker 

Lieve mensen, zondag 17 sept. werd ik blij verrast met een fleurig 
boeket bloemen. Kortgeleden heb ik een ooglidoperatie gehad, mede 
daardoor heb ik toch iets meer licht gekregen. Dank daarvoor..  
 
Hartelijke groet, Tinie Plantinga - de Haan  
 



 Hartelijk Dank 
 
Op mijn verjaardag 4 november jl. , bracht Hilly Blom namens de kerk 
een mooie ruiker bloemen. Altijd weer een teken dat je erbij hoort, 
echt een verrassing! Hartelijk dank! 
 
Ook wil ik nog mijn erkentelijkheid uitspreken over de gezellige 
kienmiddag, waar Rim en An de Kroon met hun medewerkers de 
organisatie ervan in handen hadden.  
Fijn is het om weer oude bekenden te ontmoeten en ook nieuwe 
gezichten te zien. 
Ook hiervoor hartelijk dank! 
 
Aaf Verhoef 
 
 
 
 

Dag allemaal 
 
Nadat ik de prachtige leeftijd had bereikt van 80 jaar, kwamen Nel, 
Trudie en Annemarie een prachtig boeket bloemen bij mij thuis brengen 
namens de Oude Kerk Grootebroek. 
Met de dames hebben we heel gezellig koffie gedronken en leuke  
gesprekken gevoerd. 
Het was voor mij wel verrassend dat ik dit samen met Ina mocht 
meemaken. 
Namens ons heel hartelijk dank. We wensen jullie allen veel gezondheid 
toe en een fijne decembermaand. 
 
Cees Henken 

 

Hartelijk bedankt voor het mooie boeket dat ik 4 november heb 
ontvangen voor mijn 76 verjaardag van de Protestantse Gemeente  
Stede Broec.  
 
Henny Hauwert 

 



 
 

Doodsbang in Ter Apel, maar nu helpt ze INLIA 
Een bericht van INLIA 
 
Vorig jaar zomer kwam de tengere Syrische aan bij het aanmeldcentrum 
in Ter Apel. Ze dacht er veiligheid te vinden. Maar Ter Apel was “een 
horrorfilm”. Ze was dolblij toen INLIA haar onderdak verschafte. Nu helpt 
Zilan (38) waar ze kan. 
 
Er lagen honderden mensen voor de toegangspoorten van het 
aanmeldcentrum. Zilan was alleen, en bang in mensenmassa’s. Maar ze 
kon nergens heen, niet ontsnappen aan het lawaai, de ellende. De komst 
naar Ter Apel was geen keuze. “Op de vlucht bepaalt toeval je 
bestemming.”  
 
Vluchten betekent je leven riskeren. “Dat doe je alleen als je geen andere 
opties hebt.” In het holst van de nacht dwars door de bergen, ze zag nog 
geen hand voor ogen. Zouden ze patrouilles tegenkomen? Wilde dieren? 
Wie waren de mensen in het gezelschap eigenlijk? Wat zou er gebeuren? 
Een jonge vrouw alleen. “Ik was zó bang.”  
 
De angst blijft, eenmaal hier. Bij het eerste gesprek bij de politie trilt ze. “Ik 
zal je geen kwaad doen”, zegt de politieman. En: “Je lijkt op mijn dochter.” 
Ze moet dan nog in Ter Apel arriveren. Op dat grasveld. ‘s Avonds 
brengen bussen hen naar een grote hal, ‘s ochtends weer terug.  

Bedankje 
 
Op 1 november brak ik bij een val op een trap mijn enkel met alle 
gevolgen van dien. Voorlopig heb ik maar één been tot mijn beschikking 
en verplaats ik me met behulp van stokken en een rolstoel. Inmiddels 
heeft er een operatie plaatsgevonden om de gebroken plekken te 
stabiliseren en het herstel in te zetten. Graag wil ik bedanken voor alle 
hartelijke reacties die ons hebben bereikt, zoals de bloemen uit de kerk, 
bezoekjes, kaarten en telefoontjes. Dat heeft ons beiden oprecht goed 
gedaan! 
 
Met hartelijke groet, 
Albert Meijer.  

 



Hongerstaking 
En dan komt er een bus die een groep naar het INLIA Gasthuis Groningen 
brengt. Daar verwelkomt directeur John van Tilborg hen: You are our 
guests here. We will take care of you. Hij vraagt of iemand kan vertalen. 
Zilan springt in. “Natuurlijk wilde ik helpen. Ik werd verwelkomd, ontvangen 
als mens.” Vanaf dan helpt ze waar ze kan.  
 
Bijvoorbeeld wanneer er onrust ontstaat in een van de kerkelijke 
opvangplekken. Een aantal mannen overweegt een hongerstaking; 
mensen die net in Ter Apel arriveren worden in procedure genomen, 
terwijl zij vergeten lijken te worden. “Ik ben een van hen, daarom kon ik 
bemiddelen. Ik kon uitleggen dat de kerken en INLIA geen beloftes konden 
doen over procedures waar zij niet over gaan, maar dat ze wel beloofden 
hen niet aan hun lot over te laten. Dat hielp.” 
 
Kinderen 
Het is de piek van de crisisopvang in de kerken. Zilan reist met het INLIA-
team mee naar allerlei kerkelijke opvangplekken. Ook naar de kerk waar 
enkele tientallen alleenstaande jongens verblijven. “Om die kinderen zich 
beter thuis te laten voelen”, zegt ze. 
 
“Ik wilde dat ze beseften dat ze voor elkaar moesten zorgen. En dat ze 
goede gasten moesten zijn, dus helpen met afruimen, opruimen, 
schoonmaken. Jongens van die leeftijd hebben daar meestal wel een 
zetje voor nodig, haha.” 
 
Techniek of troubleshooter 
Ze heeft goede hoop op een verblijfsvergunning. Haar achtergrond is in 
elektrotechniek. Daar wil ze mee verder, als dat mag? “Mensen helpen, 
hoe dan ook.” Bij INLIA misschien? Zilan glimlacht: “INLIA heeft mij heel 
goed behandeld en doet belangrijk werk voor Nederland. Als ik daaraan 
bij kan dragen, doe ik dat heel graag.”  

 

Ingezonden 
                 

                                                                                       

 

 ‘DE NIEUWE 

WESTFRIESE 

CANTORIJ’ 



Op 10 december 2023 geeft De Nieuwe Westfriese Cantorij een 
kerstconcert in de Protestantse Kerk ,  Dr.Nuyensstraat 24 , 

1617KC  Westwoud. 
De Nieuwe Westfriese Cantorij staat onder leiding van Tineke Broers en 
wordt begeleid door Janneke Koetsier op piano. 
De aanvangstijd is 15.30 uur en de toegang is gratis ; na afloop is er 
een deurcollecte. 
 
De Nieuwe Westfriese Cantorij is een kamerkoor, bestaande uit 17 
leden. Het repertoire bestaat uit klassieke koormuziek van de 
middeleeuwen tot heden. 
 
In dit concert wordt uitgevoerd  van Marc-Antoine Charpentier de Messe 
de Minuit. In deze rond 1649 geschreven nachtmis worden de melodieën 
gebruikt van 10 oude Franse kerstliederen. 
Tevens uit Stella Natalis van Karl Jenkins 3 werken en uit het Magnificat 
van John Rutter  “Of a Rose, a lovely Rose “. 
 
Nadere informatie vind u op www.nwfc.nl. 
 
 

Wil je jouw kwaliteiten 
inzetten voor mensen met 

geldzorgen?  
 
Het bestuur van 

Schuldhulpmaatje West-Friesland zoekt kandidaten voor een positie als 
bestuurslid voor onze Stichting.  
Schuldhulpmaatje West-Friesland is een stichting die in onze regio 
mensen helpt door de inzet van zo’n 40 vrijwilligers. Deze goed getrainde 
maatjes worden begeleid en ondersteund door 2 parttime coördinatoren. 
Samen helpen zij zo’n 120 hulpvragers per jaar. Ze geven advies, steunen 
en begeleiden zodat er weer perspectief komt op een betere toekomst. 
We werken vanuit een christelijke achtergrond en zoeken kandidaten die 
dat kunnen delen.  
We zoeken enkele bestuursleden met het volgende profiel:  
Hart voor ons werk  
Betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken rond schulden  
Verbonden aan een christelijke kerk of gemeente  
Verbindend, evenwichtig en gericht op samenwerking  
Gedreven en gericht op kwaliteit  
Zo mogelijk ervaring of interesse in bestuurlijke taken, bv. in financiën of 
coaching  

http://www.nwfc.nl/


Beschikbaarheid voor ca. 2 uur per week  
NB Kandidaten voor een bestuursfunctie bij onze stichting mogen geen 
professionele functie hebben in deze werksoort in onze regio. Dit om (de 
schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen.  
 
Kandidaten kunnen zich aanmelden via het adres info@schuldhulpmaatje-
wf.nl. De procedure bestaat uit een gesprek met een afvaardiging van 
bestuur en coördinatoren.  
Informatie kan worden ingewonnen bij de voorzitter van het bestuur, dhr. 
Kasper Gutter. 
Deze is bereikbaar via k.t.gutter@gmail.com of via 06-22504435. 
 
 
 

 
 

 
Denkend aan He Qi’s kunst: 
 
Het is Chagall ontmoet Matisse ontmoet Picasso 
ontmoet Het Oosten. 
Levendig. Energiek. Adembenemend. Bijbels. 
Humoristisch.  
Kunst over de hele wereld. 
Hij hoopt het ‘buitenlandse beeld’ van het 
Christendom in China te helpen veranderen door 
artistieke taal te gebruiken en tegelijkertijd de 
Chinese kunst aan te vullen zoals boeddhistische 
kunst dat in de oudheid deed. 
Zijn briljante, kleurrijke en zeer hedendaagse schilderijen komen 
onmiskenbaar voort uit de huidige Chinese context. 
He Qi  vermengt Chinese volksgebruiken en traditionele Chinese 
schilderkunst met de westerse kunst van de Middeleeuwen en de 
Moderne Tijd, maar geeft er zijn eigen draai, technieken en stijl aan.  
 
He Qi was de eerste onder de Chinezen van het vasteland die Ph.D. in 
religieuze kunst na de revolutie (1992) ontving. Hij woont momenteel in 
Californië. 

 
DE REDACTIE WENST U MOOIE KERSTDAGEN 

 EN EEN GEZOND NIEUWJAAR 


