


 
Niets uit dit nummer mag worden overgenomen zonder toestemming van de redactie, tenzij de 

bron wordt vermeld 
Predikant Protestantse Gemeente Stede Broec  
Ds. N.J. van Rijswijk, tel. 75 68 23 
dsvanrijswijk@deoudekerk.nl 
Kerkgebouw: 
Oude Kerk, Zesstedenweg 189, 1613 JD Grootebroek, tel. 52 30 78 
Koster:Begrafenissen/Inlichtingen bij Hr. P. Lasschuit tel. 0610524105 
Website: www.deoudekerk.nl   
Deze wordt verzorgd  door Mw. T. Boender, webmaster@deoudekerk.nl  
Kerkdiensten-online: zijn iedere zondag te volgen via www.kerkdienstgemist.nl 
 
  
Kerkenraad Protestantse  gemeente 
Voorzitter: Hr. A. Meijer 
Scriba: Mw. M. Vissers, Pandhof 47  
1613 EK Grootebroek, tel. 51 64 55  
kerkenraad@deoudekerk.nl 
 
College  van kerkrentmeesters 
Voorzitter: Hr. H. Veenstra, tel. 52 31 22 
Secretaris: Hr. J.E. Swier, Eg 42, 
1611 LT Bovenkarspel, tel. 52 10 07  
kerkrentmeesters@deoudekerk.nl 
Penningmeester: Hr. R. Jetses 
penningmeestercvk@deoudekerk.nl 
 
Kerkbalans administratie  
(incl. collectebonnen)  
Hr. K. Dudink, de Roos 2, 
1611 KG  Bovenkarspel , tel. 51 87 34 
IBANnummer:  NL95 RABO 0373 7347 86 
Prot. Gem. Stede Broec te Bovenkarspel 
kerkbalans@deoudekerk.nl 
 
Collectebonnen kunt u bestellen door 
overmaken van een bedrag van € 20.- of 
een veelvoud daarvan op bovengenoemd 
nummer of via de website met Ideal. 
De bonnen worden thuisbezorgd. 
 
Beheerder begraafplaats Broekerhaven: 
Hr. W. Strating, tel. 06 206 45 825 
begraafplaatsbroekerhaven@ziggo.nl 
 
Ledenadministratie 
Mw. E. Lasschuit, Hertog Albrechtstraat 
404, 1613 GZ Grootebroek, tel. 52 17 02 
ledenadministratie@deoudekerk.nl 
 
Diaconie 
Voorzitter: Mw. J. Gerding, tel.51 70 32 
Secretaris: tijdelijk  Hr. D. Verbeek 
Tel. 52 52 40 
Penningmeester: Mw. H. Simons,  
Tel. 51 61 48 
diaconie@oudekerk.nl

Pastoraal Team 
Coördinatie: Mw. A. de Kroon, tel. 52 08 86 
  
Ten zuiden van de spoorlijn: 
 
Grootebroek: 
Mw. N. Kleton, tel. 51 45 71 
Mw. T. Boender, tel. 54 26 14 

 
Bovenkarspel: 
Mw. E. Jonkman, tel. 06 152 73 488 
Mw. H. Blom, tel. 51 36 87 
 
Ten noorden van de spoorlijn: 
 
Grootebroek: 
Mw. J. Gerding, tel. 51 70 32 
Mw. C. Linke, tel. 513533 
 
Bovenkarspel:  
Mw. A. de Kroon, tel. 52 08 86 
Mw. A. Broekstra, tel. 51 77 36 
 
ZWO Stede Broec 
Coördinatie: Mw. C. Linke, tel. 51 35 33 
 
Auto-ophaaldienst 
Coördinatie: Mw. M. Vissers, tel. 51 64 55 
Opgeven uiterlijk vrijdagavond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geboorte? Trouwplannen? 
Verdriet? Verlies? 

 
Blijf in contact met uw 

kerk….. 
 

Bel of schrijf naar: 
Marijke Vissers 

Pandhof 47 
1613 EK Grootebroek 

tel. 51 64 55 
kerkenraad@deoudekerk.nl 
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Zingen in de dienst 
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BIJ DE DIENSTEN 
 

   12 
VAN DE DIACONIE 
Collecterooster 
 

   15 
VAN DE ZWO 
Nieuw Project 
“Op zoek naar 
veiligheid” 
 

   17 
VAN PASTORAAL 
TEAM 
31 mei 
Koffie drinken in 
Keetje 
 

   18 
VERHAAL VOOR 
JONGEREN 
“Een frisse wind” 
   
 
 

Omslagfoto  
 
Gloriosa Superba 
o.a. Vlamlelie of Vuurlelie 
Zie pagina 10 

 



Kerkdiensten 

 
De kerkdiensten zijn ook online te volgen 
via  www.kerkdienstgemist.nl 
 

 
 
7 mei – 10.00 uur  Zondag Cantate 
  
Voorganger : Mw. ds. J. de Ruiter 
Ambtsdrager van Dienst : Mw. Gerding, Hr. Dudink 
Organist : Mw. Schuijtemaker 
Collectes : Kerk en de Zonnebloem 
Kinderkerk : Geen 
Koster : Mw. en Hr. de Vries 
Autodienst : Op aanvraag 
 

14 mei – 10.00 uur  Zondag Rogate 
 
Voorganger : Ds. N.J. van Rijswijk 
Ambtsdrager  van Dienst : Hr. Verbeek, Mw. Vissers 
Organist : Mw. Janssen 
Collectes : Kerk en Stichting Merakel 
Kinderkerk : Willie Visser 
Koster : Mw. Maassen 
Autodienst : Op aanvraag 
 
18 mei -   Hemelvaart 
  8.30 uur  Wandelen in het Streekbos, 
  verzamelen op parkeerterrein 
  (bij slecht weer gaat het niet door) 
  9.30 uur  Koffie drinken in de kerk 
10.00 uur  Ochtendgebed 

   
Voorganger : Ds. N.J. van Rijswijk 
Ambtsdrager van Dienst   : Mw. Gerding, Hr. Toering 
Organist : Hr. Spoelstra 
Collectes : Kerk en Simavi 
Kinderkerk       ; Geen 
Koster : Mw. en Hr. de Vries 
Autodienst : Op aanvraag 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


21 mei – 10.00 uur  Zondag Exaudi 
 
Voorganger : Mw. ds. M. Kraak, Opperdoes 
Ambtsdragers van Dienst :  Mw. Boender, Mw. Lasschuit 
Organist       :  Niet bekend 
Collectes       : Kerk en Kerk in Actie ‘Op zoek naar  
    Veiligheid’ (zie ZWO p. 
Kinderkerk       ; Ludo Luckerhoff 
Kosters       :  Hr. Lasschuit 
Autodienst       : Op aanvraag 
 
28 mei – 10.00 uur  Pinksteren,  
  Heilig Avondmaal 
  
Voorganger       : Ds. N.J. van Rijswijk 
Ambtsdragers van Dienst : Mw. Simons,  

Hr. Meijer, 
Mw. Jonkman,  
Hr. Swier  

Organist : Hr. Spoelstra 
Collectes : Kerk en Stichting MAF 
Kinderkerk : Geeske Dudink 
Koster : Mw. Dudink 
Autodienst ; Op aanvraag 
 

               4 juni – 10.00 uur   
 

              Zondag Trinitatis 
              m.m.v. kerkkoor Together – zie p. 12  
              o.l.v. Marianne Uyterlinde 

 en pianiste  Mieke van der Sluis.  
 
Voorganger : Ds. N.J. van Rijswijk   
Ambtsdragers van Dienst : Mw. de Kroon, Mw. Broekstra  
Organist : Hr. Ruiter 
Collectes : Kerk en Liliane fonds 
Kinderkerk : Geen 
Koster :  Mw. Maassen 
Autodienst : Op aanvraag 
 
 
 

 



11 juni  1e Zondag na Trinitatis 
 
Voorganger : Ds. H. Bouma, Kampen 
Ambtsdragers van Dienst : Hr. Meijer, Hr. Dudink 
Organist : Hr. Spoelstra 
Collectes : Kerk en Leger des Heils 
Kinderkerk : Willie Visser 
Koster : Mw. en Hr. de Vries 
Autodienst : Op aanvraag 
 
18 juni  2e Zondag na Trinitatis 
 
Voorganger : Ds. H. Haandrikman, Enkhuizen 
Ambtsdragers van Dienst : Hr. Verbeek, Mw. Vissers 
Organist : Mw. Janssen 
Collectes : Kerk en Inloophuis Pisa 
Kinderkerk : Ludo Luckerhoff 
Koster : Hr. Lasschuit 
Autodienst : Op aanvraag 

 

Ter Overweging  
 

 Pinksteren  -  ‘Tongen als van vuur’ 

 
“En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige 
windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; en er 
vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden , het 
zette zich op ieder van hen.” 

(Vers 2 en 3 uit het 2e hoofdstuk in het Bijbelboek Handelingen der 
apostelen) 
 
Een windvlaag en vuur zijn twee van meerdere vergelijkingen waarmee 
Gods Geest wordt vergeleken. Wie begrijpt niet dat het soms nodig is om 
een frisse wind te laten waaien door een afgesloten muffe ruimte, en wie 
zou niet begrijpen dat vuur zuivert, loutert ?   
Het zette zich als vuurtongen op ieder van hen. Ieder. 
Dit gaat zo te horen aan niemand voorbij.  



Extase en Pinksteren worden wel met elkaar in verband gebracht: 
‘Helemaal uit je dak gaan’ omdat je vervuld bent van God. Er zijn mensen 
die dat verbinden met Pinksteren en misschien is dat een reden waarom 
evenveel mensen met Pinksteren niet goed uit de voeten kunnen. 
 
De Heilige Geest heeft iets anders op het oog dan extase.  
Nuchterheid is geboden. 
De Geest van God zweeft niet boven de werkelijkheid van deze wereld uit,  
maar dringt er in door en tast haar aan.  
De Geest her-schept deze wereld en haar structuren, herschept de mens 
die u en ik zijn, en hierin komt het oude tot vervulling en voltooiing.  
 
Dat is een pijnlijk en moeizaam proces tot ‘genezing’:  
ons worden betere dingen te verwachten gegeven dan de dingen die wij 
dagelijks voor ogen hebben.  
 
Wat wij dagelijks voor ogen hebben is een wereld aan producten die op de 
markt gebracht worden. En veel ervan is totaal overbodig, een grenzeloze 
verspilling van grondstoffen. Door de reclameboodschappen die wij 
dagelijks onder ogen krijgen worden wij aangespoord om te consumeren. 
Door te consumeren doe je mee, tel je mee, vervul je een sociale daad.  
 
Maar als de massaproductie en massaconsumptie op deze voet doorgaat 
en teveel mensen gewoon geen zin hebben in verandering  ontstaat niet 
de steeds volmaaktere toekomst waarnaar de meeste mensen menen op 
weg te zijn: Uitbuiting en uitputting van mensen en bronnen zijn het 
werkelijke voorland. En er is vooralsnog geen andere planeet bekend om 
naar toe te verhuizen… (Vrij naar:  “Wat op het spel staat’ van Philipp 
Blom)  
 
Misschien kan Pinksteren – de tongen als van vuur op ieder van hen’ 
eensklaps een verrassende actualiteit krijgen als u en ik ons realiseren dat 
“God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van 
kracht en liefde en bezonnenheid. (2e Brief van Timotheüs, Hfst 1 vers 7) 
 
En dat dit wel eens heel praktisch óók kan betekenen wat  
 
 



de bekende  schreef:  
 

 

KOOPKRACHT 
 
DE KRACHT OM  
TE LATEN LIGGEN 
     WAT JE NIET  
     NODIG HEBT 

En 

Huub Oosterhuis dichtte:  
 

De Geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft 
zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt 
wie koud zijn en versteend 

herbouwt wat is vernield 

maakt één wat is verdeeld. 
 
Wij zijn in Hem gedoopt 
Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 

in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 
wie wordt zijn licht gewaar? 

Hij opent ons de mond 

en schenkt ons aan elkaar. 
 
De Geest die ons bewoont 
verzucht en smeekt naar God 

dat Hij ons in de Zoon 

doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 
 
                         N.J. van Rijswijk  

  
 

 



Vanuit de kerkenraad 
 
Beste gemeenteleden, 
 
Als kerkelijke gemeente moeten 
wij aan heel wat regels voldoen. 
Zo moeten wij op een bepaalde 
manier de boekhouding beheren, 
zodanig dat we voldoen aan de 
landelijke regels om onze ANBI-
status te behouden. Een 
samenvatting van ‘de cijfers’ moet ook op de website geplaatst worden 
zodat ze voor iedereen in te zien zijn. Dat deel van de cijfers is dus 
openbaar. 
Ook op een ander front wordt transparantie gevraagd. Iedere kerkelijke 
gemeente dient een Plaatselijke Regeling te hebben. Dat is de vertaling 
van hoe wij plaatselijk met de kerkorde, ons ‘wetboek’ omgaan. Uit 
sommige regels dienen wij een keuze te maken. 
De kerkenraad heeft onlangs een nieuwe Plaatselijke Regeling opgesteld 
en vastgesteld. 
U kunt hier als gemeente uiteraard kennis van nemen. Er liggen een aantal 
exemplaren ter inzage op de piano in de consistorieruimte, en de 
Plaatselijke Regeling zal op de website geplaatst worden. 
Indien u hier op/ of aanmerkingen over heeft, kunt u die bij 
ondergetekende indienen voor 21 mei a.s.. De kerkenraad zal zich dan 
over uw opmerkingen buigen. 
Daarna zal de Plaatselijke Regeling opgestuurd worden naar de Classicale 
Vergadering. Daarmee laten we zien dat we aan onze kerkorderlijke 
verplichting hebben voldaan. 
 
 
Met hartelijke groet, 
 
Marijke Vissers, scriba 
 
 
 



Bij de omslagfoto 
Door de eeuwen heen hebben bloemen mensen 
aangesproken. Ook in de geschiedenis van het 
christendom hebben bloemen, planten en bomen 
een functie gekregen in het geloof van mensen. 
 
Pinksteren is vanouds een oogstfeest. In de Thora is 

te lezen hoe het volk Israël in de woestijn op de Sinai de wet ontving en in 
het Nieuwe Testament is te lezen hoe de apostelen de geest krijgen en de 
blijde boodschap verkondigen, ook een soort oogst. 
 
Het is de Geest die bezielt en aanvuurt. De liturgische kleur rood roept 
vuur en bezieling op, met hart en ziel geraakt worden. Rood is ook de 
kleur van liefde door alle lijden heen. 
Veni sancte Spiritus: Kom, heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde. 
 
In de traditie spreekt men van de zeven gaven van de Geest: 
wijsheid, verstand, raad, sterkte, godsvrucht, kennis en respect 
ofwel de ‘vreze des Heren’. 
  

Bij een liturgische bloemschikking, in veel kerken een traditie, wordt aan 
de hand van een thema gebruik gemaakt van de betekenis en de 
beeldkracht van kleuren, bloemen en symbolen. De Gloriosa verbeeldt de 
vuurtongen uit Handelingen 2:3. 
 

 
 

Bij de diensten 
 

Oecumenisch Leesrooster 

voor de zondagen  
 

7 mei     4e Zondag na Pasen - Cantate 
Kleur wit: Reinheid 
Lezingen: Deuteronomium 6: 20-25, 1 Petrus 2: 1-10 en  
Johannes 14, 1-14 



Johannes 14:6 
Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de 
Vader komen dan door mij.  
14 mei     5e Zondag na Pasen - Rogate  
Kleur wit: Reinheid 
Lezingen: Jesaja 41: 17-20, 1 Petrus 3: 8-18  en Johannes 16: 16-24 

Johannes 16:20 
Waarachtig, ik verzeker jullie; je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld 
blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar verdriet zal in vreugde veranderen. 
 
18 mei     Hemelvaart –Viri Galilei 
Kleur wit: Reinheid 
Lezingen: Daniël 7: 9-10, 13-14, Efeziërs 1: 17-23 en Lucas 16: 19-20 
 
Rijkdom en gerechtigheid 
 
21 mei                   6e Zondag na Pasen - Exaudi  
Kleur wit: Reinheid 
Lezingen: Ezechiël 39: 21-29, 1 Petrus 4: 12-19 en Johannes 17: 1-13 
 
Johannes 17:1 
Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘ 
Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal 
de Zoon uw grootheid tonen. 
 
28 mei     Pinksteren – Spiritus Domini 
Kleur rood: Vuur en Heilige Geest 
Lezingen: Ezechiël 11, 17-20, Handelingen 2: 1-24 en  
Johannes 14: 23-29 

 

Johannes 14: 27 
Ik laat jullie vrede na: mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die 
niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. 
 
4 juni     Trinitatis 
Kleur wit: Reinheid 
Lezingen: Exodus 34: 4-9, 2 Korintiërs 13: 11-13 en Matteüs 28: 16-20 
 
Matteüs 28: 20 
En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing 
van deze wereld’. 
 



Kerkkoor Together 
 
We bestaan inmiddels ruim 25 jaar en zingen voornamelijk in de 
katholieke kerken en dan meestal in de Johannes de Doperkerk in 
Grootebroek. 
In het verleden hebben we ook in Oostenrijkse kerken gezongen en met 
enkele leden van het koor zijn we in 2019 naar Tanzania geweest en 
hebben daar ook op meerdere plekken en in kerken gezongen. Het koor 
bestaat uit 28 leden, maar niet iedereen is altijd aanwezig. Wij 
verwachten dat we met 23 mensen aanwezig zullen zijn.  
Onze dirigent is Marianne Uyterlinde en onze pianiste is Mieke van der 
Sluis.  
 
11 juni     1e Zondag na Trinitatis 
Kleur groen: barmhartigheid en hoop 
Lezingen: Jesaja 57: 14-19 (21), Romeinen 4: 13-18 en Matteüs 9: 9-13 
 
Matteüs 9: 13 
Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: “Barmhartigheid wil ik, geen 
offers. “Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar 
zondaars. 
 
18 juni     2e Zondag na Trinitatis 
Kleur groen: barmhartigheid en hoop 
Lezingen: Jesaja 121: 1-6, Romeinen 5: 6-11 en Matteüs 9: 35 – 10:15 
 
Matteüs 10: 15 
Ik verzeker jullie: de dag van het oordeel zal voor het land van Sodom en 
Gomorra draaglijker zijn dan voor die stad. 

 

Van de Diaconie 
Toelichting bij de collectes 
 
7 mei – de Zonnebloem 
 
Laat mensen met een fysieke beperking zorgeloos genieten 
Wanneer je een lichamelijke beperking hebt, wordt je bewegingsvrijheid 
kleiner. Sociaal isolement is vaak het gevolg. Onze duizenden vrijwilligers 



zijn elke dag actief om mensen met een fysieke handicap aangesloten te 
houden. We gaan op bezoek of nemen ze mee op pad, weg uit hun 
isolement. 
 
14 mei – Stichting Merakel 
 
Bij Merakel worden kinderen en jongeren met een verstandelijke 
en/of meervoudige beperking ondersteund. Het zorgaanbod is zeer 
divers. Naast het ontlasten van de thuissituatie staat de vraag van 
het kind centraal in het vormgeven van de ondersteuning. 
Middenin Lutjebroek, in de voormalige pastorie, zit Merakel: een plek 
waar kinderen en jongeren kunnen logeren, wonen (deeltijd) en 
terecht kunnen voor dagbesteding. Ook bieden ze opvang na 
schooltijd en in de weekenden en vakanties. Dankzij deze 
ondersteuningsmogelijkheden kunnen kinderen met een complexe 
ondersteuningsvraag evengoed thuis blijven wonen. 
 
18 mei – Simavi 
 
Simavi is een Nederlandse, van oorsprong protestantse 
ontwikkelingsorganisatie, die anno 2023 werkzaam is in tien landen, 
verdeeld over de continenten Afrika en Azië. 
Simavi stimuleert meisjes en vrouwen  hun recht  op gelijkwaardigheid en 
water en sanitatie op te eisen, met als doel een gezondere samenleving 
voor iedereen. 
 
21 mei – Kerk in actie – zie ZWO p. 
 
28 mei – Stichting MAF 
 (Mission Aviation Fellowship)  
 
MAF  verzorgt luchtverbindingen voor meer 
dan 2000 kerken en diverse (hulp)organisaties. Met 120 vliegtuigen 
vliegt deze “non-profit organisatie” in 30 van de armste landen. Men komt 
op plaatsen die bijna onbereikbaar zijn. Ze stellen zo de hulpverleners in 
staat hun hulp zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen. 
 
4 juni – Lilliane fonds 
 
Het Lilianefonds wil de wereld openen voor kinderen met een handicap in 
ontwikkelingslanden. Een handicap betekent daar vaak uitstoting uit de 
gemeenschap. Ze zijn een last en worden als minderwaardig gezien. Of 
als “door god gestraften”. Lokale medewerkers worden gezocht en 



opgeleid om gehandicapten te begeleiden en de gemeenschap voor te 
lichten. 

 
11 juni – Leger de Heils 

 
Zij verlenen hulp aan mensen in onze samenleving die daar behoefte aan 
hebben, ongeacht hun religieuze achtergrond. Alcohol- en 
drugsverslaafden, dak- en thuislozen, prostituees en veel (andere) 
slachtoffers van uitsluiting… ondanks de economische welvaart is de nood 
in ons land nog altijd groot. Daar komt bij dat steeds minder mensen 
Jezus Christus kennen. De strijd van het Leger des Heils is nog lang niet 
gestreden. 
 
18 juni - 
 
 
Inloophuis Pisa biedt een ruimte voor ontmoeting van mensen die te 
maken hebben met kanker. Met name diegenen die “naast de patiënten 
staan”. Voor gezinsleden en vrienden is het vaak moeilijk, ermee om te 
gaan als iemand, die zo dichtbij is, kanker heeft. Door er samen over te 
praten, kan men weer verder, gesteund door de onderlinge troost en 
raadgeving. 
 

 
 
De goede doelen waarvoor werd gecollecteerd zijn: 
 
26 maart - Kerk  €  72,95 - Moldavië  €  135,75 
2 april  - Kerk        86,60 -  Moldavië              200,00           
9 april  - Kerk    137,95 - Moldavië            226,05 
16 april - Kerk      57,60 - Dorcas           81,35       
23 april - Kerk       78,17 St. Down          97,50 

 
 

 
Bloemen waren er voor:: 
 

 
Mw. van Dok, Mw. Verburg, Hr. Mantel,  
Mw. Weeteling, Ds. van Rijswijk (2x), Fam. Spoelstra 

 
 

 



Van de ZWO 
 

De veertigdagentijd ligt weer achter ons ons project” Uit liefde voor jou “. 
heeft het mooie bedrag van € 1.256,60  opgebracht wij bedanken U 
daarvoor. 
 Na heel veel jaren actie te hebben gevoerd voor” versterk de kerk” willen 
wij graag een ander project van kerk in Actie steunen “Op zoek naar 
veiligheid”. 
 
Wij willen dan een Project in Colombia en in Ethiopië steunen.  
Op zondag 21 mei hopen wij U iets te vertellen over beide projecten en 
dan te collecteren voor Colombia . 
 U kunt nu een stukje lezen over dit project. 
Mogen wij weer rekenen op U steun?  
 
Met vriendelijke groeten ZWO 
Lidy, Corine en Clara 
 

Seksueel misbruik van jongeren stoppen in 
Colombia 
 
In Colombia komt 
nog veel seksueel 
misbruik voor, omdat 
mannen meer macht 
hebben dan vrouwen 
en veel Colombianen 
die rolverdeling 
normaal vinden. 
Kwetsbare jongeren, 
inheemsen, Afro-
Colombianen en vluchtelingen uit Venezuela lopen extra risico. De 
organisatie Renacer beschermt en begeleidt kinderen en jongeren die het 
slachtoffer zijn van seksuele misbruik of dat dreigen te worden 
 

 



Slachtoffers hulp bieden en opvangen 
 
De organisatie werkt in de noordelijke regio La Guajira, vooral in de stad 
Riohacha, en in de toeristische kusplaats Cartagena aan de Caraïbische 
Kust. ’s Nachts gaan sociaal werkers daar de straat op. Zij leggen contact 
met kinderen en jongeren die slachtoffer zijn geworden van (seksueel) 
geweld. Ze bieden hun psychische en juridische hulp. Wie geen onderdak 
heeft kan terecht in hun opvanghuis.  
Met de steun van Kerk In Actie kan Renacer 40 kinderen en jongeren, die  
 
 

 

Bedankjes…….bedankjes……..bedankjes 

 

 
 
 
 
 

 

 

Verrast waren we met de mooie bloemen die Annemarie kwam brengen 
ter gelegenheid van ons 55 jarig huwelijk . Hartelijke dank daarvoor . We 
zijn blij dat we dit jubileum mochten vieren .  
Enkele weken later stond Annemarie weer met bloemen voor de deur , nu 
bij het overlijden van mijn (Nel) oudste zus .  
Het is fijn dat we er in deze gemeente zijn in voor en tegenspoed. 
 
Kees en Nel. 

Nadat ik van het aanrecht was gevallen met als gevolg een 
geblesseerde knie waarmee ik moest rusten en lopen met een kruk, 
kwam Nel Kleton gezellig op de thee, met als verrassing een prachtig 
boeket van de kerk. 
Mijn hartelijke dank daarvoor. 
Inmiddels gaat het alweer aardig goed met mijn knie en loop ik weer 
zonder kruk 

 
Hartelijke groet, 
Rika Verburg 

 



Van het Pastoraal Team 
 

31 mei a.s. gaan we weer gezellig koffie drinken bij het Keetje,  
vanaf 10.15 uur.  
Wil je ook deze fijne sfeer een keertje meemaken,  
geef je dan snel op bij An.  
Tel. Nr. 52 08 86 
 
m.vr.gr. An en Rim de Kroon  
 
 
Verslag van een gezellige middag 
 
Dinsdag 28 maart waren we zoals elk jaar weer met de senioren bij elkaar 
om samen een gezellige middag te hebben , en om samen het avondmaal 
te vieren . 
Er is altijd goede belangstelling voor deze middagen. Nu waren er 
ongeveer 40 mensen.  An heette ons van harte welkom . 
Het zag er ook weer gezellig uit met mooie bloemetjes op tafel , met dank 
aan Elly .   
We werden verwend met koffie, thee , lekkere koek en paaseitjes. 
Gesprekstof was er ook genoeg . 
Na de koffie gingen we naar de kerkzaal waar we genoten van het 
orgelspel van Piet . 
Ds Nico ging voor in deze viering .  
Hij las een prachtige avondmaalsliturgie , een vertaling van een Australisch 
gedicht . 
De liederen waren voor sommige mensen wel wat moeilijk , maar 
desalniettemin hadden we een mooie dienst . 
We sloten de middag af met een hapje en een drankje .zoals gewoonlijk 
kwamen we niets te kort .  
 
Nel Kleton 

 

 



Verhaal voor jongeren 
en ouderen die jong van hart zijn 
Stephan de Jong 

Een frisse wind 
 
Het kwam niet doordat er teveel mensen in de kamer zaten of doordat de 
kamer te klein was. Het was door wat de mensen zeiden, daardoor rook 
het er zo muf. 
Waar die mensen over spraken? Zij praatten over God. ‘God is de God van 
de rijke mensen’, beweerde een deftige dame. ‘Hij heeft de rijke mensen 
rijk gemaakt omdat het hele goede mensen zijn. De arme mensen zijn 
slechte mensen. Anders had God ze wel rijk gemaakt, nietwaar?’ De 
anderen knikten instemmend. Tegen de woorden van de deftige dame kon 
toch geen verstandig mens iets inbrengen? 
Een jongeman nam het woord: ‘God is ook de God van de sterke en jonge 
mensen. God houdt niet van mensen die niks kunnen, van bejaarden of 
zieken. Die kosten alleen maar geld. Dat is zonde. En God houdt niet van 
zonde.’ De anderen knikten weer instemmend. Ook al was deze jongeman 
nog heel jong, hij kon erg wijze dingen zeggen, vonden ze. Tegen zijn wijze 
woorden kon toch geen weldenkend mens iets inbrengen? 
Een geleerd heer mengde zich ook in het gesprek. Aan zijn strenge gezicht 
kon je zien dat hij geen tegenspraak duldde. Hij zei: ‘Ik heb er lang over 
nagedacht, maar nu weet ik het zeker: God is de God van blanke mensen, 
niet van donkere. Melk is immers licht, water is licht en Jezus was blank.’ 
Allen waren het roerend met hem eens. Wat had de geleerde verstandig 
gesproken. Daar kon toch niemand iets tegen inbrengen? 
Nadat de mensen nog gezellig een tijdje bij elkaar hadden gezeten en naar 
hun idee veel wijze dingen hadden gezegd, kwam het moment om naar 
huis te gaan. Ze pakten hun jassen en gingen één voor één de deur uit. 
Maar er bleef iemand achter. Iemand die onopgemerkt was gebleven, 
niets had gezegd maar wel alles had gehoord. Dat was een engel. Hij hield 
allebei zijn vleugels voor zijn neus. Waarom? Omdat hij het in die kamer zo 
vreselijk muf vond ruiken. De flarden van het gesprek hingen overal en 
stonken naar opgeklopte lucht en kouwe kak. 



Het gezicht van de engel was rood 
aangelopen, zo kwaad was hij om al 
die domme woorden. Hij opende de 
ramen van de kamer. De engel haalde 
diep adem, heel diep, en met een 
allemachtig krachtige ademstoot 
blies hij in één keer alle stinkende 
woorden uit de kamer weg. Buiten 
dwarrelde het stof op, bomen 
bogen door, bladeren werden de 
lucht ingeblazen. De lucht in de kamer rook daarna weer heerlijk fris 
dankzij de stormachtige ademstoot van de engel. De engel had zo hard 
geblazen dat die wind die toen begon te waaien nooit meer is uitgewaaid. 
Soms strijkt die wind als een frisse bries langs mensen heen. Wie die bries 
voelt, weet opeens zeker: God is een God voor alle mensen, niet alleen 
van rijke, sterke of blanke. Die bries waait nog elke dag. 

 

Van de Redactie 
 

Inleverdata kopij SAMEN 
 

Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd nl. 
19 juli – wordt 12 juli 

30 augustus – wordt 23 augustus 


